


Welkom in Het Centrum op de 

startzondag op 20 september 2020

Voorganger : ds. Liesbeth Jansen-Gort

Organist : Harrie Samsen

Muzikale medewerking van Irma Molenaar

Ouderling van dienst : Piet Jansen



Het collectedoel voor deze zondag is: 
Kerkelijke doeleinden zoals pastoraat, 
eredienst, onderhoud gebouwen 
en orgels.

U kunt hiervoor uw gift geven via de
kerkgeldapp of in de  collectekoker bij de uitgang.
Ook kunt u uw gift overmaken op het rekeningnr.  
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Muziek van Harrie Samsen
en  Irma Molenaar



Lied 601 “Licht dat aanstoot in de morgen” 

Welkom door de 
ouderling





Lied 601: 2





Lied 601 : 3







Enkele woorden, korte stilte, 
bemoediging en groet 





Gebed 



Gesproken woorden 
omlijst met muziek door Harrie en Irma



Gebed bij de opening van de Schrift



Lezing: Psalm 36: 6-11

HEER, hoog als de hemel is uw liefde,
tot in de wolken reikt uw trouw,
7uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan:
u, HEER, bent de redder van mens en dier.



Hoe kostbaar is uw liefde, God!
In de schaduw van uw vleugels schuilen de 
mensen,9zij laven zich aan de overvloed van 
uw huis, u lest hun dorst met een stroom 
van vreugden,
10want bij u is de bron van het leven,
door úw licht zien wij licht.
11Toon aan uw getrouwen gedurig uw liefde,
aan de oprechten van hart uw gerechtigheid.







Lezing: Efeziërs 3: 10-21
10Zo zal nu door de kerk de wijsheid van 
God in al haar schakeringen bekend worden 
aan alle vorsten en heersers in de hemelsferen,
11naar het eeuwenoude plan dat hij heeft 

verwezenlijkt in Christus Jezus, onze Heer, 12

in wie wij vrijelijk toegang hebben tot God, 
vol vertrouwen door ons geloof in hem.



13Ik vraag u dan ook de moed niet te 
verliezen wanneer ik lijd omwille van u, want 
daaraan kunt u eer ontlenen.
14Daarom buig ik mijn knieën voor de 
Vader, 15die de vader is van elke gemeenschap 
in de hemelsferen en op aarde. 16 Maoge hij 
vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen 
kracht en sterkte schenken door zijn Geest,



17zodat door uw geloof Christus kan gaan 
wonen in uw hart, en u geworteld en 
gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult 
u met alle heiligen de lengte en de 
breedte, de hoogte en de diepte kunnen 
begrijpen, 19ja de liefde van Christus 
kennen die alle kennis te boven gaat, 
opdat u zult volstromen met Gods 
volkomenheid.



20 Aan hem die door de kracht die in ons 
werkt bij machte is oneindig veel meer te 
doen dan wij vragen of denken, 21aan hem 
komt de eer toe, in de kerk en in Christus 
Jezus, tot in alle generaties, tot in alle 
eeuwigheid. Amen.



Neem, Heer, mijn beide handen en leid 
Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind!
Te zwaar valt m' elke schrede, als 'k U verlaat,
o, neem mij met U mede, daar waar Gij gaat.



O doe genade ervaren aan 't bevend hart
en breng het tot bedaren bij vreugd' en smart.
Laat m' aan Uw voeten rusten mij, hulp'loos
kind,
vertrouwen en berusten voor d' uitkomst blind.



En blijft m' ook soms verborgen Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen, ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen en leid Uw kind,
tot ik aan d' eeuw'ge stranden de ruste vind.



Verkondiging



Muzikaal intermezzo “Ik wandel in het Licht met Jezus”



Muzikaal intermezzo “Ik wandel in het Licht met Jezus”



Pastorale mededelingen





Dankzegging en voorbeden





Wegzending en zegen

Koffie





Wilt u s.v.p. wachten met het verlaten van de 

kerk totdat u van een gemeentelid een teken 

krijgt dat u de kerk mag verlaten.



Na de dienst wordt u uitgenodigd
om te blijven napraten onder het 
genot van een kop koffie of thee.



Een goede zondag toegewenst1


