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Welkom

Zingen Psalm 118: 1







Stil gebed, bemoediging en groet

Lied ‘Kyrie’, Sela





Gebed

Project ‘Tussen hemel en aarde’



Tussen hemel en aarde

Lied: Weet je dat de lente kom



Lied: Weet je dat de lente komt



Schriftlezing

Johannes 20:19-23



Johannes 20:19-23
19Op de avond van die eerste dag van de week waren 
de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren 
afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus 
kwam in hun midden staan en zei: ‘Ik wens jullie vrede!’ 
20Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn 
zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. 
21Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de 
Vader mij heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’ 

Vervolg



22Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: 
‘Ontvang de heilige Geest. 23Als jullie iemands zonden 
vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, 
dan zijn ze niet vergeven.’

Romeinen 15:13



Romeinen 15:13

13Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel 
en al vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop 
overvloedig zal zijn door de kracht van de heilige Geest.

Verkondiging



Verkondiging

‘Ik wens jullie vrede’

Lied: Overvloedig geef Ik u



Schriftlezing:Joh 20:19-23 en Rom.15:13



Pastorale mededelingen

Gebeden



Gebeden

Lied: U zij de glorie



Lied: U zij de glorie, ELB 132; 1, 3
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Zingen ELB 132; 1 en 3 

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald’ een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Vers 3



3

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In Zijn godd’lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zegen



Zegen

Wilhelmus (Lied 708; 1, 6)



Wilhelmus; Lied 708; 1, 6

Wilhelmus van Nassouwe
ben ik van duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een prinse van Oranje
ben ik vrij onverveerd,
den koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Vers 6



6

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer!
Op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer!
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.



Bedankt voor het bijwonen van deze dienst.

Graag tot een volgende keer.


