
Zondag 15 November 

 
Welkom in, en vanuit de Regenboog 

 



Collectedoel van deze zondag: 

Kerkelijke doeleinden 

 

Uw bijdrage voor de collecte kunt u 

geven: 

Via de bank: NL96 RABO 0327 3796 18. 

Of de kerkgeld app: te vinden in de App 

Store. 

Of in de koker bij de uitgang. 



     

  Heeft u de Scipio app al gedownload?  

Dit is de app die we binnen de PG Nijverdal gaan  

gebruiken voor het delen van veel informatie, collectegelden  

en waarmee we ook de Actie Kerkbalans digitaal kunnen 

organiseren. Voor meer informatie zie nummer 12 van Het 

Kerkvenster. 

Stuur een mailtje naar reactie@pgnijverdal.onmicrosoft.com om 

toegang te krijgen (Dus: .com!). Daarna kunt u de app 

downloaden en al direct gebruiken. Let op: iedere gebruiker 

binnen het gezin moet zich aanmelden via een eigen e-mailadres.  

  

 

mailto:reactie@pgnijverdal.onmicrosoft.com


Ouderling van dienst: Lia Nauta  

Organist: Rien Hoekjen 

 

Voorganger: ds. J.D. Wassenaar, Hellendoorn 

Welkomsouderling: Gerrit Stokvis 

Lector: Jan Verhoek 



 
Welkom en mededelingen 

Nederland Zingt: Psalm 42 





Stil gebed 
Bemoediging en groet 

Uitleg over Psalm 42: 7 



Psalm 42: 7 
 

Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor de Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven. 

Gebed van verootmoediging 



Gebed van verootmoediging 
 

Genadeverkondiging en gebod van God 



1 Petrus 2: 19-25 
 

19Het is een blijk van genade als iemand, doordat  
zijn aandacht op God gericht is, in staat is  
onverdiend leed te verdragen. 20Immers, is er  
enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen  
verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt?  
Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u  
verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden.  

Vervolg 



 

21Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden,  
om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld  
gegeven. 22Treed dus in de voetsporen van hem  
die geen enkele zonde beging en over wiens lippen  
geen leugen kwam. 23Hij werd gehoond en hoonde  
zelf niet, hij leed en dreigde niet, hij liet het oordeel  
over aan hem die rechtvaardig oordeelt. 24Hij heeft  
in zijn lichaam onze zonden het kruishout op 

Vervolg 



 

gedragen, opdat wij, dood voor de zonde,  
rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent  
u genezen. 25Eens dwaalde u als schapen, nu bent  
u teruggekeerd naar hem die de herder is, naar  
hem die uw ziel behoedt. 
 

Gebed om de opening van het Woord 



Schriftlezing: Habakuk 3: 17-19 

 
Gebed om de opening van het Woord 



Schriftlezing: Habakuk 3: 17-19 

 
Habakuk 3: 17-19 



Habakuk 3: 17-19 
 

17Al zal de vijgenboom niet bloeien, 
al zal de wijnstok niets voortbrengen, 
al zal de oogst van de olijfboom tegenvallen, 
al zal er geen koren op de akkers staan, 
al zal er geen schaap meer in de kooien zijn 
en geen rund meer binnen de omheining – 
18toch zal ik juichen voor de HEER, 

Vervolg 



 

jubelen voor de God die mij redt. 
19God, de HEER, is mijn kracht, 
hij maakt mijn voeten snel als hinden, 
hij laat mij over mijn bergen gaan. 

Lied: 910; 1, 2, 3 en 4 



Lied: 910; 1, 2, 3 en 4 
 

Soms groet een licht van vreugde 
de christen als hij zingt: 
de Heer is ’t die met vleugels 
van liefde hem omringt. 
Loopt alles ons ook tegen, 
Hij zal ons ’t goede doen, 
Hij geeft na donkere regen 
een mild en klaar seizoen. 

Vers 2 



Vers 2 
 

Goddank, wij overdenken 
’t geheim van onze Heer, 
het heil dat Hij wil schenken, 
dat nieuw is altijd weer. 
Bevrijd van onze zorgen 
begroeten wij de dag 
en vrezen niet de morgen, 
wat hij ook brengen mag. 

Vers 3 



Vers 3 
 

Hij die met heerlijkheden 
de leliën bekleedt, 
zal ook zijn kinderen kleden, 
Hij kent ons lief en leed. 
Geen schepsel wordt vergeten, 
Hij houdt het al in stand, 
die vogels geeft te eten, 
Hij voedt ons uit zijn hand. 

Vers 4 



Vers 4 
 

Al zal geen wijnstok dragen, 
geen vijgenboom zijn vrucht, 
al ligt het veld te klagen 
onder een lege lucht, 
God doet zijn hand toch open, 
zijn lof krijgt stem in mij. 
Daar ik op Hem mag hopen, 
ben ik alleen maar blij. 

Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39 



Schriftlezing: Romeinen 8: 31-39 

 

 
Romeinen 8: 31-39 



Romeinen 8: 31-39 
 

31Wat moeten wij hier verder over zeggen? Als  
God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn? 32Zal  
hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar  
hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons  
met hem niet alles schenken? 33Wie zal Gods  
uitverkorenen aanklagen? God zelf spreekt hen  
vrij. 34Wie zal hen veroordelen? Christus Jezus, die 

Vervolg 



 

gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de  
rechterhand van God zit, pleit voor ons. 35Wat zal  
ons scheiden van de liefde van Christus?  
Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of  
armoede, gevaar of het zwaard? 36Er staat  
geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood  
en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ 37Maar  
wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die 

Vervolg 



 

ons heeft liefgehad. 38Ik ben ervan overtuigd dat  
dood noch leven, engelen noch machten noch  
krachten, heden noch toekomst, 39hoogte noch  
diepte, of wat er ook maar in de schepping is, ons  
zal kunnen scheiden van de liefde van God, die hij  
ons gegeven heeft in Christus Jezus, onze Heer. 
 
 
 

Gez. 466; 1, 2, 3 (Liedboek voor de kerken) 



Gezang 466; 1, 2, 3 
 

Als God, mijn God, maar voor mij is, 
wie is er dan mij tegen? 
Dan werken druk en droefenis 
mij nochtans tot een zegen; 
dan waakt alom een eng'lenwacht, 
dan zie ik sterren in de nacht 
en bloemen op mijn wegen. 

Vers 2 



Vers 2 
 

En wat er dreig', of wie er woed', 
mijn Herder blijft mij leiden. 
Geen donker dal van tegenspoed 
kan van zijn staf mij scheiden. 
Hij blijft mij overal nabij, 
naar stille waat'ren voert Hij mij 
en liefelijke weiden. 

Vers 3 



Vers 3 
 

Ik heb mijn God, dat is genoeg, 
ik wens mij niets daarneven. 
Veel meer dan 't meeste, dat ik vroeg, 
is mij in Hem gegeven: 
mijn hoogste goed, mijn troost in smart, 
het enig rustpunt van mijn hart, 
mijn eeuwig licht en leven. 

Verkondiging 



  Verkondiging 
 

Orgelspel 



Meditatief orgelspel (Gez. 470) 
 
 

Pastorale mededelingen 



Pastorale mededelingen 
 

Dankgebed en voorbeden 



Dankgebed en voorbeden 
 

Mededeling over de collectes 



Slotlied: 416; 1, 2, 3 en 4 

Collectedoel van deze zondag: 

Kerkelijke doeleinden 

 

Uw bijdrage voor de collecte  

kunt u geven: 

Via de bank: NL96 RABO 0327 3796 18. 

Of de kerkgeld app: te vinden in de App 

Store. 

Of in de koker bij de uitgang. 



Lied: 416; 1, 2, 3 en 4 
 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Vers 2 



Vers 2 
 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Vers 3 



Vers 3 
 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Vers 4 



Vers 4 
 

 
Ga met God en Hij zal met je zijn 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

Zegen 



Zegen,  
 
Gesproken amen 

  



 
Bedankt voor het bijwonen van deze dienst. 

 
Graag tot de volgende keer. 

 

  



     

  Heeft u de Scipio app al gedownload?  

Dit is de app die we binnen de PG Nijverdal gaan  

gebruiken voor het delen van veel informatie, collectegelden  

en waarmee we ook de Actie Kerkbalans digitaal kunnen 

organiseren. Voor meer informatie zie nummer 12 van Het 

Kerkvenster. 

Stuur een mailtje naar reactie@pgnijverdal.onmicrosoft.com om 

toegang te krijgen (Dus: .com!). Daarna kunt u de app 

downloaden en al direct gebruiken. Let op: iedere gebruiker 

binnen het gezin moet zich aanmelden via een eigen e-mailadres.  

  

 

mailto:reactie@pgnijverdal.onmicrosoft.com

