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Psalm 100 : 1, 3 en 4









Opw 811 “Witter dan sneeuw”

Stil gebed, 

bemoediging en groet





Gebed van 

verootmoediging

& 

wetslezing

Zingen Lied 833











Gebed om de 

Heilige Geest



Schriftlezing

2 Koningen 4: 38-44



38Elisa ging terug naar Gilgal. Er heerste in die tijd 

weer hongersnood in het land. Toen hij een keer met de 

leden van de profetengemeenschap bijeen zat, droeg 

hij zijn knecht op een grote kookpot op het vuur te 

zetten en een warm gerecht voor hen te 

bereiden. 39Een van de profeten ging buiten eetbare 

planten zoeken. Hij vond een wilde kruipplant, een 

kolokwint, en plukte daarvan zo veel vruchten als hij in 

zijn kleed kon meedragen. Toen hij terugkwam sneed 

hij de vruchten in stukjes en deed ze door het gerecht 

in de pot; ze wisten namelijk niet wat het was.



40Het gerecht werd rondgediend, en zodra 

ze ervan proefden schreeuwden ze uit: 

‘Godsman, de dood zit in de pot!’ Ze 

konden geen hap door hun keel 

krijgen. 41Toen zei Elisa: ‘Breng me wat 

meel.’ Hij strooide wat meel in de pot en 

zei: ‘Schep iedereen opnieuw op. Nu 

kunnen ze ervan eten.’ En inderdaad, de 

bittere smaak was volkomen verdwenen.



42Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa 

opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de 

godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, 

en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op 

dit als maal aan de profeten voor te zetten. 43Toen de 

bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was 

voor honderd personen, zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de 

profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. 

Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog 

overhouden ook.’ 44Toen zette zijn bediende het de 

profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, 

zoals de HEER had gezegd.



Schriftlezing

Johannes 6: 48-51



Lied 885: vers 2

48Ik ben het brood dat leven geeft. 49Uw 

voorouders hebben in de woestijn manna 

gegeten en toch zijn zij gestorven. 50Maar dit 

is het brood dat uit de hemel is neergedaald; 

wie dit eet sterft niet. 51Ik ben het levende 

brood dat uit de hemel is neergedaald; 

wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig 

leven. En het brood dat ik zal geven voor het 

leven van de wereld, is mijn lichaam.’







Preek





Zingen Psalm 136: 1, 2, 12 en 13 

Preek









Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Gebeden



Dankzegging en voorbeden

Collecte
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Slotzang Lied 705: 1 en 4









Zegen



Zegen
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Wij wensen u 
een gezegende 
zondag
en een 
goede week! 



Wij verlaten de kerk op 
aanwijzing van de coördinatoren

U bent ook welkom 

voor een kopje 

koffie of thee!


