
Aangepaste viering voor uitzending via de kerkomroep 

 

Liturgie zondagmorgen 15 maart Het Centrum 

beamer Lucy Samsen 

lector Alie ter Avest 

orgel Harrie Samsen 

voorganger ds. Wil Kaljouw 

 

 

Welkom: een heel bijzondere dienst! We vroegen de mensen thuis te blijven, uit zorg voor elkaar, 

om elkaar niet te besmetten. Dat is lang geleden dat dit eerder is gebeurd. Ook bijzonder: 

tegenwoordig kunnen we toch verbonden zijn, via internet en kerkradio. Op de digitale manier! We 

zoeken hetzelfde als in de gewone diensten: de weg omhoog naar God. 

 

votum en groet 

We houden elkaar voor: Onze hulp is in de naam van de Heer, 

die hemel en aarde heeft gemaakt, die zijn trouw beloofd tot in eeuwigheid, 

omdat hij niet loslaat met wie hij is begonnen. 

Daarom: genade, barmhartigheid en vrede, van God de Vader, Zoon en heilige Geest. 

 

Psalm 139: 1, 2 

 

Kyrie: lied 301a (geheel), na bede 1, 2 en 3 

 
Beide schriftlezingen gaan over onze behoefte aan water. We kunnen niet zonder om te leven. 
Jezus gaat verder dan onze tijdelijke behoeften. 
 
Gebed voor de schriftlezing 

 

Schriftlezing: Exodus 17: 1-7  

zingen: Ps. 121: 1, 4 

Johannes 4: 5-26  

lied 322: 1, 2 

 

prediking 

lied 911: 1,4,5 

 

pastorale afkondigingen 

voorbeden 

 

slot: lied 23c: 1 mannen, 2 vrouwen, 3 mannen, 4 vrouwen, 5 allen 

zegen 


