
Collectedoel  van  deze  zondag:

Diaconie
U kunt hiervoor uw gift geven in de
- collectekoker bij de uitgang,

- via de kerkgeldapp

- U kunt ook uw gift overmaken op rekeningnr.
NL 86 RABO 0327 3796 18
t.n.v. Diaconie PG Nijverdal



Welkom in de dienst in De Regenboog
Zondag 11 oktober 2020, 18:30 uur.

Ouderling van dienst: Gerrit van der Kolk
Voorganger: ds. Henk de Ruiter

Medewerking: Zangduo Qnama uit Rijssen



Chr. Gem. Zangvereniging ‘Looft den Heer’

Jan Quintus Zwart



Bemoediging - groet

Inleidend woord

door Piet Jansen



Bemoediging en groet



Zingen (Qnama):

Opwekking 715 (Psalm 84),

‘Wat houd ik van Uw huis’



1

Wat houd ik van Uw huis

Heer van de hemelse legers.

Ik kan zo sterk verlangen naar

de binnenpleinen van de Heer.

Diep in mijn lijf is zo’n heimwee,

zo’n blijvende schreeuw om de Levende God.



2

Een vogel is er thuis,

Heer van de hemelse legers.

Een zwaluw voedt haar jongen op

bij U onder de pannen, God.

Wonen bij U is een zegen,

zo’n blijvende kans om te zingen voor U.



3

Gelukkig wie naar U

vol van verlangen op weg zijn,

zelfs in het dorre bomendal

zien zij een bron en regenval,

gaan zij van zegen tot zegen,

naar God die verschijnt in Zijn heilige stad.



4

Ach hoor en kijk naar mij,

Heer van de hemelse legers.

Ja liever één dag dicht bij U

dan duizend dagen zonder U.

Liever bij U aan de drempel

dan binnen te zijn in een duistere tent.



5

De Heer beveiligt ons,

eer en geluk zal Hij geven

Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd

aan mensen, eerlijk onderweg.

Heer van de Hemelse legers,

gelukkig zijn zij die vertrouwen op U.

Wat houd ik van Uw huis!
Toelichting



Toelichting op de viering
door Geert Geujen

Gebed



Zingen (Qnama):

‘Mag ik dan bij jou’, Claudia de Breij



1

Als de oorlog komt

En als ik dan moet schuilen

Mag ik dan bij jou?

Als er een clubje komt

Waar ik niet bij wil horen

Mag ik dan bij jou?



Als er een regel komt

Waar ik niet aan voldoen kan

Mag ik dan bij jou?

En als ik iets moet zijn

Wat ik nooit geweest ben

Mag ik dan bij jou?



Mag ik dan bij jou schuilen

Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen

Droog jij m’n tranen dan?

Want als ik bij jou mag

Mag jij altijd bij mij

Kom wanneer je wilt

Ik hou een kamer voor je vrij



2

Als het onweer komt

En als ik dan bang ben

Mag ik dan bij jou?

Als de avond valt

En ’t is mij te donker

Mag ik dan bij jou?



Als de lente komt

En als ik dan verliefd ben

Mag ik dan bij jou?

Als de liefde komt

En ik weet het zeker

Mag ik dan bij jou?



Mag ik dan bij jou schuilen

Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen

Droog jij m’n tranen dan?

Want als ik bij jou mag

Mag jij altijd bij mij

Kom wanneer je wilt

Ik hou een kamer voor je vrij



Mag ik dan bij jou schuilen

Als het nergens anders kan?

En als ik moet huilen

Droog jij m’n tranen dan?

Want als ik bij jou mag

Mag jij altijd bij mij

Kom wanneer je wilt

Ik hou een kamer voor je vrij



Als het einde komt

En als ik dan bang ben

Mag ik dan bij jou?

Als het einde komt

En als ik dan alleen ben

Mag ik dan bij jou?



Eerste verhaal, een persoonlijk verhaal
verteld door Roy Zijlstra



Gedicht:

‘Zonder liefde ben je nergens’,
naar 1 Korintiërs 13, Karel Eykman

gelezen door Bea Visch



Al kon ik nog zozeer

in prachtige preken

mijn redes afsteken

en wist wijze woorden op ieder gebied

maar had de liefde niet



dan was het toch meer

wat trommelgekletter

gezwets en geschetter

had ik de liefde niet.



Al blies ik trompet

hoog van de toren

al zong ik in koren

de sterren van de hemel,

het hoogste lied

maar had de liefde niet



dan klonk het toch net

als toeters en bellen.

Ik had niets te vertellen

had ik de liefde niet.



Zonder liefde ben ik nergens

zonder jullie stel ik niets voor.

Had ik jullie niet bij me

dan ging ik er aan onderdoor.

Want liefde is echt

en liefde is aardig

is open, oprecht

en eerlijk, rechtvaardig.



’t Is liefde die ziet

hoe opnieuw te beginnen

die ieder verdriet

ook de dood kan overwinnen.



Tweede verhaal, een bijbels verhaal
door de voorganger



Zingen (Qnama):

‘Hoe zijn de helden gevallen’
Klaaglied van David over Saul en Jonatan,

2 Samuël 1 : 19-27

melodie Opwekking 733

tekst: Henk de Ruiter



1

Je blijft mij bij, steeds in al mijn dromen;

al mijn gedachten zijn steeds bij jou.

Mijn toekomst geef jij kleur en mijn hoop 

heb jij bevestigd.

Hoe kan mijn held dan nu gevallen zijn???



Wonderbaarlijker voor mij

dan de liefde, die een vrouw mij ooit gaf.

was jouw liefde voor mij!

Jonatan, jouw liefde blijft mij altijd bij.



2

Want met jouw leven stond jij voor mij in;

je nam me telkens weer bij de hand.

Zo ben jij altijd mij weer overkomen.

Hoe kan mijn held dan nu gevallen zijn???



Wonderbaarlijker voor mij

dan de liefde, die een vrouw mij ooit gaf.

was jouw liefde voor mij!

Jonatan, jouw liefde blijft mij altijd bij.



3

Ons leven leek zo ineen gebonden;

nu komt een einde aan ons verbond

maar onze ziel zal altijd samen blijven

Hoe zou mijn held mij nu ontvallen zijn?!!



Wonderbaarlijker voor mij

dan de liefde, die een vrouw mij ooit gaf.

was jouw liefde voor mij!

Jonatan, jouw liefde blijft mij altijd bij.

jouw liefde blijft mij altijd bij

jouw liefde blijft mij altijd bij



Bijbellezing door Hetty Lichtenberg: 

Johannes 13: 1 – 17(selectie)



vervolg

1 Het was kort voor het pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd
gekomen was en dat hij uit de wereld terug zou keren naar de 
Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief,
en zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan.

2   Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd.
3   Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij 

van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan,
4   stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een 

linnen doek om
5   en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn 

leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij 
omgeslagen had.



12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan
en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’
vroeg hij.

13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, 
want dat ben ik ook.

14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet 
je ook elkaars voeten wassen.

15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, 
moeten jullie ook doen.

16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn 
meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt.

17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar 
handelt.



Zingen (Qnama):

Opw. 705 ‘Toon mijn liefde’



Aan de maaltijd wordt het stil,

als de meester knielen wil,

en vol liefde als een knecht,

elk apart de voeten wast en zegt:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij

Als je Mij gaat volgen.



Toon mijn liefde, aan de ander

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,

dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.



In de wereld wordt het stil,

als wij doen wat Jezus wil

en gaan dienen als een knecht,

zoals Hij ons heeft gezegd, Hij zei:

Dit is wat Ik wil dat jullie doen,

dit is waarom Ik bij jullie neerkniel,

Dit is hoe mijn kerk behoort te zijn,

dit is wat de wereld ziet van Mij

Als je Mij gaat volgen



Toon mijn liefde, aan de ander

dien de ander, zo heb Ik ook jou liefgehad.

Heb elkaar lief, wat er ook gebeurt,

dien de ander, zo heb ik ook jou liefgehad.



Woorden bij Johannes 13





Vredewens: ‘Vrede zij u’









Gebeden

Collecte
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Zingen (Qnama): Lied 416

‘Ga met God en Hij zal met je zijn’



1

Ga met God en Hij zal met je zijn,

jou nabij op al je wegen,

met Zijn raad en troost en zegen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.



2

Ga met God en Hij zal met je zijn,

bij gevaar, in bange tijden,

over jou Zijn vleugels spreiden.

Ga met God en Hij zal met je zijn.



3

Ga met God en Hij zal met je zijn,

tot wij weer elkaar ontmoeten,

in Zijn naam elkaar begroeten.

Ga met God en Hij zal met je zijn.



Zegen



Zingen (na de dienst, Qnama):

‘Oh happy day’



Oh, happy day

when Jesus washed my sins away.

Oh, it's a happy day!

He taught me how to watch and 

fight and pray

and live rejoicing every day

Oh, happy day



S.v.p. even wachten
totdat u een teken krijgt, van een 

gemeentelid met een rood hesje, 

dat u de kerk kunt verlaten.





Gezegende week toegewenst
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