
zondag 1 november 2020
Het Centrum  18.30 uur.

Taizéviering 

Voorganger: ds. Bertine van de Weg

Begeleiding door combo





Welkom







Lied: Als alles duister is 



• Lied:  ‘Als alles duister is’ (5x Nederlands, 

5x Frans)

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur,

dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

Dans nos obscurités allume le feu

qui ne s'éteint jamais, qui ne s'éteint jamais

Dans nos obscurités allume le feu

qui ne s'éteint jamais, ne s'éteint jamais.
Gebed



Gebed

Lied: Ubi caritas



• Lied ‘Ubi caritas’

Ubi caritas et amor.

Ubi caritas, Deus ibi est.

(Daar waar liefde heerst en vrede,

daar waar liefde heerst, daar is God met ons.)

Psalmlezing: Psalm 119: 1 t/m 8



Psalm 119
1Gelukkig wie de volmaakte weg gaan

en leven naar de wet van de HEER,
2gelukkig wie zijn richtlijnen volgen,

hem zoeken met heel hun hart.
3Zij bedrijven geen onrecht,

maar gaan de wegen die hij wijst.
4Uw regels hebt u gegeven

opdat wij ons eraan houden.
5Laat toch mijn wegen recht zijn,

ik wil mij houden aan uw wetten.

vervolg



6Ik zal nooit beschaamd staan

als ik uw geboden in acht neem.
7Ik zal u loven met een oprecht hart

als ik uw rechtvaardige voorschriften leer.
8Ik zal mij houden aan uw wetten –

verlaat mij dan niet voorgoed.

Lied: Singt dem Herrn



• Lied ‘Singt dem Herrn’

Singt dem Herrn ein neues Lied.

Lob singt ihm alle zeit,

lob singt ihm alle zeit!

(Zing de Heer een nieuw gezang, loof en prijs zijn 

heilige naam!)

Evangelielezing: Mattheüs 5: 1 t/m 12



51Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg 

op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich 

heen. 2Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4Gelukkig de treurenden,

want zij zullen getroost worden.
5Gelukkig de zachtmoedigen,

want zij zullen het land bezitten.

vervolg



6Gelukkig wie hongeren en dorsten naar 

gerechtigheid,

want zij zullen verzadigd worden.
7Gelukkig de barmhartigen,

want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8Gelukkig wie zuiver van hart zijn,

want zij zullen God zien.
9Gelukkig de vredestichters,

want zij zullen kinderen van God genoemd worden.

vervolg



10Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid 

vervolgd worden,

want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij 

uitschelden, vervolgen en van allerlei kwaad 

betichten. 12Verheug je en juich, want je zult 

rijkelijk worden beloond in de hemel; zo immers 

vervolgden ze vóór jullie de profeten.

Lied: Beati voi poveri



• Lied ‘Beati voi poveri’

Beati voi poveri,

Perché vostro è il regno di Dio.

(Zalig jullie armen, want voor jullie is het 

koninkrijk van God.)

Korte inleiding op de stilte



• Korte inleiding op de stilte

"Nederig ben je als je niets wilt, niets weet en 

niets hebt. Je bent niet verknocht aan dingen, 

je hoeft de wijsheid niet in pacht te hebben, je 

bent vrij.

Hoe vrij ben jij?"

Lied: Meine Hoffnung und meine Freude





Lied: Meine Hoffnung und meine Freude



• Lied ‘Meine Hoffnung und meine Freude’

Meine Hoffnung und meine Freude,                

meine Stärke, mein Licht:                             

Christus meine Zuversicht,                                   

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht,               

auf dich vertrau ich und fürcht mich nicht.

(Mijn hoop en mijn vreugde, mijn kracht, mijn licht: 

Christus mijn toeverlaat, op U vertrouw ik en ik 

vrees niet.)

Lied: Bénissez le Seigneur



• Lied ‘Bénissez le Seigneur’
Bénissez le Seigneur

(Prijs de Heer onze God)

Voorbeden



Voorbeden 

(met gezongen Heer ontferm U), 

stil gebed, 

Onze Vader

Lied: Nada te turbe



• Lied ‘Nada te turbe’

Nada te turbe, nada te espante

Quien a Dios tiene, nada le falta

Nada te turbe, nada te espante

Solo Dios basta

(Laat niets je verontrusten, laat niets je 

beangstigen:

Wie God heeft ontbreekt niets. God alleen is 

genoeg.)

Zegenbede



Zegenbede

Lied: La ténèbre



• Lied ‘La ténèbre’  (Nederlands en Frans)

Heel het duister is vol van luister door Uw licht, 

de nacht is als de dag net zo helder.

La ténèbre n'est point ténèbre devant toi: la nuit

comme le jour est lumière.



• Muziek door combo bij het 

verlaten van de kerk





Collectedoel van deze zondag: 

Najaarszendingscollecte

in collectekoker bij de uitgang,                

via kerkgeldapp of op                     

bankrekening NL86 RABO 0327 3796 18 

t.n.v. Diaconie PG Nijverdal                 

o.v.v. najaarszendingscollecte)


