ORDE VAN DIENST VOOR DE AVONDMAALSVIERING OP 2
AUGUSTUS 2020 om 18.30 UUR IN DE REGENBOOG TE NIJVERDAL

-Welkom door de ouderling
- Orgelspel vooraf: Jesu, meine Freude...(Harke ledema, geb. 1940)

“‘Jezus, mijn verblijden, voor mijn hart de weide,
waar het vrede vindt,

't hart dat in verlangen naar U is bevangen,

dat U zo bemint.

Lam, o kom, mijn Bruidegom.

Buiten U is niets op aarde

z0 beminnenswaardig”

- Stilte, Onze Hulp en groet (staande):

Voorganger: De Heer zij met u.

Gemeente: Ook met u zij de Heer.

Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft.

- Orgelspel: Wer nur den lieben Gott... (JC Kellner 1736—1813)

“Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,
weet Hem nabij, ook in de tijden

die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd”

- Gebed
- Schriftlezing: Lucas 22:14-20

Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de
maaltijd. Hij zei tegen hen: ‘Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal
met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Want ik zeg jullie:
ik zal geen pesachmaal meer eten voordat het zijn vervulling heeft
gevonden in het koninkrijk van God.” Hij nam een beker, sprak het
dankgebed uit en zei: ‘Neem deze beker en geef hem aan elkaar door.
Want ik zeg jullie: vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de
wijnstok tot het koninkrijk van God gekomen is.” En hij nam een brood,



sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Dit is mijn
lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit, telkens opnieuw, om mij
te gedenken.” Zo nam hij na de maaltijd ook de beker, en zei: ‘Deze
beker, die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door
mijn bloed gesloten wordt.

- Overdenking
- Orgelspel: Jezus, leven van mijn leven (G.A. Sorge 1703—1778)

“Jezus, leven van ons leven,
Jezus, dood van onze dood,
Gij hebt U voor ons gegeven,
Gij neemt op U angst en nood,
Gij moet sterven aan uw lijden
om ons leven te bevrijden.
Duizend, duizendmaal, o Heer,
zij U daarvoor dank en eer”.

- De Tafel wordt toebereid, de collecte wordt aangekondigd
- Nodiging en lofprijzing
- Orgelspel: Lam Gods... (BWV 1095 JS Bach 1685—1750)

‘Lam Gods, dat de zonden der wereld wegneemt, ontferm U over ons en
geef ons vrede”

- Avondmaalsgebed, voorbeden, stil gebed, besloten met orgelspel:
Vater Unser (BWV 737, J.S. Bach) Onze Vader...

- Woorden voor brood en wijn; gemeenschap van brood en wijn.

- Cantate: Jesu, meines Lebens Leben (BuxWV 62) (bijlage)

- Dankgebed

- Orgelspel: Ein fester Burg ist unser Gott (J. Pachelbel, 1653—1706)
“Een vaste burcht is onze God,

een wal die 't kwaad zal keren;

zijn sterke arm houdt buiten schot
wie zich niet kan verweren”.



- Zegen, besloten met gesproken Amen
- Voor het uiteengaan: Allein Gott in der Hoh... (BWV 716 J.S. Bach)

“‘God in den hoog’ alleen zij eer

en dank voor zijn genade,

daarom, dat nu en nimmermeer

ons deren nood en schade.

God toont zijn gunst aan ons geslacht.
Hij heeft de vrede weergebracht;

de strijd heeft thans een einde”



