21 februari 2021: Zondag Invocabit

(naar Psalm 91: 15)

Welkom in en vanuit De Regenboog!



Voorganger: ds. Bertine van de Weg
Ouderling van dienst: Dick Beltman

Ouderling van welkom: Henk Morsink

Lector: Jan Verhoek

Organist: Rien Hoekjen

Collecte van deze zondag




Collectedoel van deze zondag:

Diaconie

U kunt hiervoor uw gift geven via de kerkgeldapp of,
als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-
koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG
Nijverdal

Oragelspel voor de dienst



Orgelspel voor de dienst

Woord van welkom door ouderlinc



Welkom en mededelingen

door ouderling
Henk Morsink

Psalm van deze zondag: 91a






Stil gebed

Votum en groet
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Lied 281:1,2en 3

Wij zoeken hier uw aangezicht.
God, houd uw oog op ons gericht: Kyrie eleison!

Wanneer het donker ons verrast,
houd ons dan in uw goedheid vast: Kyrie eleison!

Verschijn ons als de dageraad,
Gij, zon die ons te wachten staat: Kyrie eleison!




Gebed

Project kinderen



Een spoor van liefde

De verhalenverteller



BIJBEL BRSICS



Maria breekt een kruikje hele dure olie stuk.

O nee, Maria toch, wat dom, was het een ongeluk?

Ze giet de olie zomaar over Jezus' voeten heen,

alsof de Heer een koning is. Hé, stop daarmee, meteen!
Maar Jezus zegt: laat haar met rust, ze doet wat nodig Is.
Die olie Is alvast voor straks, voor mijn begrafenis.




U gaat de weg, die Ik niet ken

Maar ik laat U niet zomaar gaan
Gaat U maar voor, ik volg Uw spoor
Ik ga achter, achter U aan
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Schriftlezing: Marcus 1: 12 en 13

?Meteen daarna dreef de Geest hem de woestijn
in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij
door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er
te midden van de wilde dieren, en engelen zorgden
voor hem.

Deuteronomium 8: 1 -6




Deuteronomium 8: 1 -6

Vergeet in voorspoed de HEER niet

8'Leef alle geboden die ik u vandaag voorhoud strikt
na. Dan zult u in leven blijven, in aantal toenemen en
het land dat de HEER uw voorouders onder ede
heeft beloofd, binnengaan en het in bezit nemen.
2Denk aan de tocht die de HEER, uw God, u door de
woestijn heeft [aten maken, veertig jaar lang. Hij
wilde u zijn macht laten voelen en u op de proef




stellen, om te ontdekken wat er in uw hart leefde:
gehoorzaamheid aan zijn geboden of niet. U hébt
zijn macht leren kennen: hij liet u honger lijden en gaf
u toen manna te eten, voedsel dat u nooit eerder haad
gezien en uw voorouders evenmin. Zo maakte hij u
duidelijk dat een mens niet leeft van brood alleen,
maar van alles wat de mond van de HEER voort-
brengt. “Veertig jaar lang raakten uw kleren niet
versleten en zwollen uw voeten niet op. °Laat ieder
Sl




van u dan beseffen dat de HEER, uw God, u
opvoedt zoals een vader zijn kind opvoedt. °Leef
daarom zijn geboden na door de weg te volgen die
hij u wijst en door ontzag voor hem te tonen.




Lied 536: 1

Alles wat over ons geschreven Is

gaat Gij volbrengen deze laatste dagen,
alle geboden worden thans voldragen,
alle beproeving van de wildernis.

Sl




De woestijn hoort bij geloven

Orgelspel



Orgelspel
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Pastorale mededelingen




Gebeden

Collecte van deze zondac



Collectedoel van deze zondag:

Diaconie

U kunt hiervoor uw gift geven via de kerkgeldapp of,
als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-
koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG
Nijverdal

Slotlied: Zo lief had God de Vader ons



Zo lief had God de Vader ons,

dat Hij zijn eigen Zoon zond

tot heil van ons gebroken hart,

omdat Hij ons zo kostbaar vond.

Hoe diep en schrijnend was Gods pijn
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag;

toch Is het Jezus' bloed dat ons

weer dicht in zijn nabijheid bracht.




O zie de mens daar aan het kruis,
met al mijn schuld beladen;
beschaamd hoor Ik mijn eigen stem
Hem loochenen en smaden.

Het was mijn zonde die Hij droeg,
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!’;
Zijn laatste adem bracht mij hoop,

Zijn sterven werd mijn levenskracht.




Ik roem niet meer in eigen kracht,
In gaven, in wat wijsheid Is;

Ik roem alleen nog In de Heer,
Zijn dood en zijn verrijzenis.

Hoe zou ik delen in zijn loon,

de zege die Hij heeft behaald?
Maar dit weet Ik met heel mijn hart:
Zijn offer heeft mijn schuld betaald.

Wegzending en zegen




Wegzending en zegen

Verlaten kerkzaal



Wilt u even wachten totdat u een teken krijgt van

een gemeentelid met een rood hesje dat u de kerk
kunt verlaten?

Wi wensen elkaar een goede zondag!

Orgelspel






