
LITURGIE VOOR DE DOOPDIENST OP  IN HET CENTRUM TE 
NIJVERDAL 
In deze dienst wordt gedoopt: Hidde Gert-Jan Jonkman 
 
- Orgelspel 
- Welkom door ouderling 
- Lied: Psalm 33: 1 
- Stilte, bemoediging en groet 
- Lied: Psalm 33:8 
- Gebed om verlichting met de Heilige Geest 
- Schriftlezing (door lector): Genesis 28:10-22 
- Lied: Psalm 105: 1 en 3 
- Evangelielezing (door lector): Matteüs 28:16-20 
- Lied: Ga niet alleen door ’t leven (opname Harrie Samsen) 
- Prediking 
- Lied: Gezang 466 (‘oude’ Liedboek): 1, 2 en 3 Als God mijn God maar 
voor mij is… 
- Onder orgelspel wordt Hidde door oma Bakker binnengebracht 
- Onderwijzing over de doop 
- Luisterlied: Doop (Sela) (presentatie met geluidsbestand) 
- Doopgebed 
- Afleggen van de doopbelofte 
- Bediening van de doop aan Hidde Gert-Jan Jonkman 
- Vraag aan de gemeente, die daarbij gaat staan:  
Wilt u Hidde die gedoopt is opnemen in uw midden, dragen in uw 
gebeden en naar uw  vermogen helpen groeien in geloof en voorgaan in 
het volgen van Jezus Christus? 
- De gemeente spreekt: JA, DAT BELOVEN WIJ 
- De gemeente blijft staan, tijdens lied: Lied 363 Dat ’s Heren zegen… 
- Aansteken van de doopkaars door oma Jonkman 
- Gedicht: (voorgedragen door Arlette) 
 

Welcome, precious little child 
So fresh from God above 
Baptised today in Jesus’ name 
Held in His arms of love 
May angels guide your tiny feet 
And bring you smiles to wear 
And may our Heavenly Father 
Always keep you in His care 

Welkom geliefd, klein kind 
Zo puur, van God ontvangen 
Gedoopt in Jezus’ naam 
Gehouden in liefdevolle armen 
Mogen engelen jouw leven 
beschermen 
En je blijdschap geven om te dragen 
En weet dat je Hemelse Vader voor je 
zorgen zal 
In al je levensdagen 

 



- Afkondigingen van geboorte en rouw (indien die er zijn).  
- Dankgebed en voorbeden 
- Collecteaankondiging 
- Lied: Lied 416 Ga met God… 
- Zegen 


