
Zaterdag 3 april, 20.00 uur RB,  paaswake  

PPT Germienke Nijman, beamer Dinand Dubbink, Camera Arie Jurrien 

Orgel Jan Ebeltjes, Zangers Jan Jelsma 

Ouderling van dienst Bert Nijhof,Welkom Wim Slooijer 

Voorganger ds. Wil Kaljouw. Lectoren? 

 

Koster Ria: lampen! Kaars in hal. Kan met water voor het doopvont. Kan het doopvont aan de 

voorzijde van het podium geplaatst worden? 

 

Paaswake: van duister naar het licht, van schepping naar verlossing 

We beginnen in het (bijna) duister (Geen lampen) 

 

welkom 

We beginnen de dienst in Stilte 

votum en groet 

 

Onze Hulp is in de Naam van de HEERE 

Die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Die trouw houdt tot in eeuwigheid, 

en niet laat varen de werken van Zijn handen. 

Amen. 

Groet: “Genade, barmhartigheid en vrede, 

zij u van God de Vader 

en van Jezus Christus onze Heer.” 

Amen 

 

Lied 598 Als alles duister is (herhalen tot diaken de kaars op het podium heeft gebracht, vanuit de 

hal) Diaken? 

Schriftlezing: Genesis 1: 1-5  Joke de Gier 

De kaars word geplaatst. De lampen boven het podium gaan aan. 

Lied 237: 1,2,3 

 

Gebed 

 

De weg van het offer 

Schriftlezing: Genesis 22: 1-18 Jeroen Mensink 

lied 578: 1, 3, 4, 6 

 

De weg door de zee naar bevrijding 

Schriftlezing Exodus 14: 15 – 15:2 Jaco Wessels 

(Lampen onder de balkons gaan aan) 

Lied 350: 1,2,3,4 (wijziging 911: 1, 4, 5) 

 

Gedachtenis en vernieuwing van onze doop 

Wij richten ons op het doopvont. We gedenken onze doop. Opnieuw klinken de vragen: 

 
Wilt u zich afwenden van alle kwaad, van alles wat Gods wil weerstaat? Wilt u zich toewenden naar 

Christus en naar zijn Rijk dat komt? 

Wat is uw antwoord? 
 
Het water wordt uitgegoten.  
 

  



Doopgebed 

O God, Gij Heilige, Eeuwige, 

Die Heer van alle machten zijt. 

De grote vloed over de wereld, 

Dat is wat wij vrezen als een rechtvaardig oordeel; 

Ontferm U, Heer,  

Uw liefde is onpeilbaar en uw ontferming grondeloos; 

Laat ons en heel uw gemeente met Jezus Christus begraven zijn;  

Laat ons en heel uw gemeente met Jezus Christus opstaan tot een nieuw leven. 

 

We spreken onze geloofsbelijdenis uit: 

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; Die ontvangen is van den Heiligen 

Geest, geboren uit de maagd Maria; 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des 

almachtigen Vaders; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in den Heiligen Geest. 

Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de 

gemeenschap der heiligen; 

vergeving der zonden; 

wederopstanding des vlezes; 

en een eeuwig leven. Amen. 

 

(Alle lampen gaan aan) 

 

Lied 642: 1,2,3 

 

Schriftlezing Marcus 16: 1-8 

prediking 

Youtube:Lied 607; 1,2,3 Gij zijt voorbij gegaan (tekst op de beamer) 

https://www.youtube.com/watch?v=BPJoJ8Gh8a0 

 

 

voorbeden 

Lied 624: 1,2,3 

 

Zegen: De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de 

Heilige Geest zij met u allen. Amen. 

Gezegend paasfeest! 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=BPJoJ8Gh8a0

