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In de veertigdagentijd zoeken we gevuld te worden met Gods 

genade, zoals Jezus zijn Zoon.  

 

 



In stilte beginnen we de dienst 

(gemeente gaat staan) 

 

Voorganger : Onze hulp is de Naam van de Heer 

Gemeente : DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT  

    HEEFT. 

 

Voorganger : Wie woont in de hoede van de Eeuwige, 

Gemeente : OVERNACHT IN DE SCHADUW 

    VAN DE MACHTIGE. 

 

Voorganger : Bij nacht en ontij hebben wij niets te vrezen, 

Gemeente : HIJ IS EEN SCHILD,  

  EEN MUUR OM ONS HEEN. 

(gemeente gaat zitten) 

 

Drempelgebed  

Lied 912: 1, 5, 6 Gelezen en gespeeld op het orgel. 

 

 

Psalmgebed: Psalm 51 – gelezen en gespeeld 

Wees mij genadig, God, in uw trouw, 

u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet, 

was mij schoon van alle schuld, 

reinig mij van mijn zonden. 

 

Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein, 

was mij en ik word witter dan sneeuw. 

Laat mij vreugde en blijdschap horen: 

u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen. 

Sluit uw ogen voor mijn zonden 

en doe heel mijn schuld teniet. 



 

 

  



Schriftlezing: Joel 2: 12-18 

Daarom – spreekt de HEER –, keer nu terug tot mij met heel je hart 

en begin te vasten, te treuren en te rouwen. Niet je kleren moet je 

scheuren, maar je hart. Keer terug tot de HEER, jullie God, want 

hij is genadig en liefdevol, geduldig en trouw, en tot vergeving 

bereid.  

Misschien herroept hij zijn vonnis, komt hij erop terug en laat hij 

toch iets van zijn zegen over, zodat jullie weer graan en wijn 

kunnen offeren aan de HEER, jullie God. 

Blaas de ramshoorn op de Sion, 

kondig een vastentijd af 

en roep op tot een plechtige samenkomst. 

Breng het volk bijeen, 

laat heel Israël zich reinigen. 

Breng de oude mensen tezamen, 

verzamel de kinderen, ook de kleintjes aan de borst. 

Laat de bruidegom opstaan van het bruidsbed, 

laat zijn bruid het slaapvertrek verlaten. 

Priesters, dienaren van de HEER, 

hef een smeekbede aan in de tempel, 

tussen altaar en voorhal: 

‘Ach HEER, spaar uw volk, uw eigendom, 

geef het niet prijs aan spot en hoon van andere volken. 



Waarom zouden zij mogen schimpen: 

“En waar is nu hun God?”’ 

Hulpvraag bij het overdenken in stilte -  

Wat gaat om in je hart? Wat laat Gods licht jou zien? 

 

Stilte  

 

Lied 858 - vers 1 

 

Beadem ons, o Geest, 

met wonderlijke kracht, 

dan opent zich het leven weer, 

een bloem in volle pracht. 

Geef ons, o Christus, deel 

aan levenslang geluk. 

Gedoopt in U, een nieuw bestaan- 

dat slaat geen dood meer stuk. 

 



Drie-enig God, vervul 

wat U ons hebt beloofd, 

na al ons zoeken U te zien, 

dan staan wij oog in oog.  

 

Voorbeden, acclamatie – Heer onze Heer, ontferm U over ons 

 

Boete en vernieuwing 

Wij richten ons op het doopvont. We gedenken onze doop. 

Opnieuw klinken de vragen: 

 
Wilt u zich afwenden van alle kwaad, van alles wat Gods wil 

weerstaat? Wilt u zich toewenden naar Christus en naar zijn Rijk 

dat komt? 
Wat is uw antwoord? 
 
Het water wordt uitgegoten.  
 

Doopgebed 

O God, Gij Heilige, Eeuwige, 

Die Heer van alle machten zijt. 

De grote vloed over de wereld, 

Dat is wat wij vrezen als een rechtvaardig oordeel; 

Ontferm U, Heer,  

Uw liefde is onpeilbaar en uw ontferming grondeloos; 

Laat ons en heel uw gemeente met Jezus Christus begraven zijn;  

Laat ons en heel uw gemeente met Jezus Christus opstaan tot een 

nieuw leven. 

 

We spreken onze geloofsbelijdenis uit: 

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels 

en der aarde. 

En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onzen Heere; Die 

ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit de maagd Maria; 



Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, 

gestorven en begraven, nedergedaald ter helle; 

ten derden dage wederom opgestaan van de doden; 

opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des 

almachtigen Vaders; 

vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. 

Ik geloof in den Heiligen Geest. 

Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, de 

gemeenschap der heiligen; 

vergeving der zonden; 

wederopstanding des vlezes; 

en een eeuwig leven. Amen. 

 

Afsluiting Lied 250  

  



Vers 2 

Gij enige die waakt en wacht 

en steeds mijn hulp wil wezen 

als mij de schaduw van de nacht 

vervult met duizend vrezen. 

 

Vers 7 en 8   

Ik vrees niet wat nog komen zal       En in een zorgeloze slaap, 

en wil mijn dagen bouwen            gebed in uw erbarmen, 

op ‘t enige dat Gij mij vraagt:           te rusten in uw liefde, die 

niets dan op U vertrouwen.            mijn vragen wil omarmen. 

  

Vers 10 en 11 

Is dit het uur van duisternis,           Gij hebt mijn ogen toegedekt, 

uw licht is mij genade.           nu slaap ik zonder zorgen. 

Lamp voor mijn voet,            Gij bracht mij tot in deze nacht, 

ga mij dan voor             Gij voert mij naar de morgen. 

op onvoorziene paden. 

 

 

Zegen 

Voorganger : Zegene u de Eeuwige, 

    Vader, Zoon en heilige Geest. 

Gemeente : AMEN 


