11 april 2021 PM Wierden, 25 april PM Nijverdal Regenboog, 2 mei PM
Voorthuizen, 9 mei PM Enter Marcus 16:14 - Jezus komt met verwijten

Nijverdal Regenboog: Orgelspel

Welkom en mededelingen

In de dienst die je vanavond gaat meemaken, wil ik je aandacht vestigen op iets opvallends in
het Evangelie. We vierden als kerk de opstanding van de Here Jezus vorige week. Het heet wel
hét hoogfeest voor het geloof. Maar zoals Marcus erover vertelt, was de sfeer niet meteen
uitbundig. En het is niet zomaar dat ze het moeilijk vonden om te geloven. Er is sprake van
een halsstarrig, dus niet willen geloven als getuigen vertelden dat zij Jezus weer levend
ontmoet hadden.

En het eerste wat je van Jezus Zelf hoort, zoals Marcus er over vertelt, is dat Hij met verwijten
komt. Hij is door de kracht van Zijn opstanding gebleken de Zoon van God te zijn. En Hij lijkt
ook echt op Zijn Vader.

Hij staat op het punt om Zich uit alle volken en stammmen en natién en talen een kerk te
vergaderen, om die toe te voegen aan het getal van de uitverkorenen - zoals Zijn Vader ermee
begonnen was met het volk Israél.

En Hij klinkt zoals Zijn Vader, toen Die met Israél begon na de uittocht uit de slavernij van
Egypte. De Here had Mozes toen namelijk opgedragen tegen de Israélieten te zeggen: Jullie
zijn een hardnekkig volk. Als Ik ook maar een ogenblik met jullie mee zou reizen, zou Ik je al
doden (Ex.33:5). Precies wat je vanavond Jezus zult horen zeggen: wat zijn jullie halsstarrig
ongelovig.

Israél heeft later ervaren dat de harde woorden van de Here God zijn ingekaderd in Zijn
liefde. Daarom, om de toon te zetten over ons samenzijn vanavond, Psalm 103: De Heer straft
niet zo zwaar als eigenlijk zou moeten. Hij blijft niet boos, Zijn woede gaat voorbij.

Aanvangslied: Psalm 103 medley https://youtu.be/IHIVXIL5y6M (3:22)

Prijs de Heer, mijn ziel en prijst zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel die mij het leven geeft.

Zoals een vader liefdevol zijn armen

slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen
God, onze Vader, want wij zijn van Hem.

Hij, die ons Zelf uit aarde heeft genomen,

Hij weet dat wij uit stof aan 't licht gekomen
slechts leven op de adem van zijn stem.

Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,

want uw leven is genezen

en vergeten is uw schuld.

Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Prijs de Heer, mijn ziel en prijst zijn heil'ge naam.
Prijs de Heer, mijn ziel die mij het leven geeft.

Stil gebed, bemoediging en groet

Een lied om God te laten weten dat we graag zouden willen leven, zoals Hij dat van ons nodig
heeft om Zijn soort mensen te zijn op Zijn wereld:

Lied: Psalm 86:4,5 met notenbalk door organist


https://youtu.be/IHlVXIL5y6M

4 Leer mij naar uw wil te hand’len, laat mij in Uw waarheid wand’len.
Voeg mijn hele hart tesaam tot de vrees van Uwe naam.

Heer, mijn God, ik zal U loven, ‘k Hef mijn hele hart naar boven.

Ja, Uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid

5 U bent groot en zo verheven, U doet wond’ren in ons leven.
U bent God, ja, U alleen, vol van goedheid om ons heen.

Heer, U hebt mij aangenomen,mij weer in het licht doen komen
uit de diepten van de dood, Heer, uw goedheid is zeer groot.

NLB 240, gelezen als gebed om bij de opening van het Woord:

1 BIlijf bij ons, Jezus, onze Heer;/ de avond daalt op aarde neer;

het helder licht, uw godd'lijk Woord, / moog' bij ons schijnen ongestoord.
2 Geef ons in deze zware tijd / volharding en standvastigheid,

opdat wij Woord en sacrament / bewaren tot aan 's werelds end.

3 Bewaar Uw kerk, zij is benard, / want wij zijn boos en traag en hard;
geef vrucht en zegen op uw Woord, / maak dat alom het wordt gehoord.
4 Blijf, Heer, ons met uw Woord nabij / en maak ons van de vijand vrij,
deel aan uw kerk genade mee, / geduld en eenheid, moed en vrée.

5 Het is niet onze zaak, o Heer, / 't gaat om uw eeuwig rijk, uw eer.

Wil allen trouw terzijde staan, / die op uw wegen willen gaan.

6 Uw Woord maakt onze harten sterk, / het is de schutsmuur van uw kerk.
Houd ons daarbij, opdat wij, Heer, / buiten uw Woord niets zoeken meer.

Schriftlezing: Marcus 16: 9 Toen Hij vroeg op de eerste dag van de week uit de dood was
opgestaan, verscheen Hij eerst aan Maria uit Magdala, bij wie Hij zeven demonen had
uitgedreven. 10 Ze ging het nieuws vertellen aan de mensen die Hem hadden vergezeld en die
nu om Hem treurden en rouwden. 11 Toen ze hoorden dat Hij leefde en dat zij Hem had
gezien, geloofden ze het niet. 12 Daarna verscheen Hij in een andere gedaante aan twee van
hen toen ze buiten de stad aan het wandelen waren. 13 Ze gingen terug en vertelden het aan
de anderen; maar ook zij werden niet geloofd. 14 Ten slotte verscheen Hij aan de elf terwijl ze
aan het eten waren, en Hij verweet hun hun ongeloof en halsstarrigheid, omdat ze geen geloof
hadden geschonken aan degenen die Hem hadden gezien nadat Hij uit de dood was opgewekt.
15 En Hij zei tegen hen: Trek heel de wereld rond en maak aan ieder schepsel het goede
nieuws bekend. 16 Wie gelooft en gedoopt is zal worden gered, maar wie niet gelooft zal
worden veroordeeld. 17 Degenen die tot geloof zijn gekomen, zullen herkenbaar zijn aan de
volgende tekenen: in Mijn naam zullen ze demonen uitdrijven, ze zullen spreken in onbekende
talen, 18 met hun handen zullen ze slangen oppakken en als ze een dodelijk gif drinken zal dat
hun niet deren, en ze zullen zieken weer gezond maken door hun de handen op te leggen. 19
Nadat Hij dit tegen hen had gezegd, werd de Heer Jezus in de hemel opgenomen en nam Hij
plaats aan de rechterhand van God. 20 En zij gingen op weg om overal het nieuws bekend te
maken. De Heer hielp hen daarbij en zette hun verkondiging kracht bij met de tekenen die
ermee gepaard gingen.

Nu een lied waarin David zijn reactie uitzingt, als God je verwijten moet maken:

Lied: Psalm 51 https://youtu.be/CGdze9lLt83U (4:11)

Wilt U mij nog wel zien? Ik kom bij U

wat ben ik vies, als U mij niet wast.

Ik denk de hele dag aan wat ik deed

ik weet, dat U mijn misstappen zag,

en U staat in Uw recht, ik schaam me diep
U hebt heel mijn ellende gezien.

Het ging al mis met mij in moeders buik


https://youtu.be/CGdze9Lt83U

maar U hebt Uw geheimen gedeeld

en U bent trouw geweest en houdt mij vast
als U mij wast, dan word ik weer wit.

Wees goed voor mij, nu ik gebroken ben
en veeg dan al mijn misdaden weg.

Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart
U weet, dat ik niet zonder U kan.

Kom alstublieft terug en maak mij blij

geef iedereen die spijt heeft die kans

mijn God, dat bloed, mijn schuld, wast U het weg?
Als U dat doet, dan zing ik voor U.

Geeft U mij nieuwe lucht en red mijn stem,

dan zult U zien hoe dankbaar ik ben.

Ik geef graag iets terug maar U bent God
en alles wat bestaat, is van U.

Hier is mijn diepe spijt van wat ik deed

ik weet, dat U het aannemen wilt.

Als U de oude stad herschapen heeft,
dan komen wij en dan is het feest.

Geef mij een schone start, mijn God, een ander hart
U weet, dat ik niet zonder U kan.

Preek
Orgelspel.

Lied: NLB 833 https://youtu.be/ mR8VYYaw6U (3:44) (geen Nederland Zingt opname, wel een
PKN gebeuren 'Petrus in het land’)

Neem mij aan zoals ik ben,

wek in mij wie ik zal zijn,

druk Uw zegel op mijn hart en leef in mij.
Geloofsbelijdenis lezen

Een lied waarmee we de wereld uitnodigen om mee te doen met het geloof van Christus

Lied: NLB 839 https://youtu.be/dgch3KGwPKI (3:17) (geen Nederland Zingt opname, wel een
PKN gebeuren 'Petrus in het land’)

1 Ik danste die morgen toen de schepping begon.
Ik leidde de dans van de sterren, maan en zon.
De golvende velden en de deinende zee

en alles wat ademt, danste mee.

Refrein:

Dans dan en doe maar mee met mij

Ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

Ik ga je voor, dus doe maar mee met Mij,
want ik ben de Heer van de dans, zegt Hij.

2 De dans werd vergeten hen het ritme verstoord.
Het lied van de schepping werd zelden nog gehoord.


https://youtu.be/_mR8VYYaw6U
https://youtu.be/dgch3KGwPkI

Ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin.
In Bethlehem zette de dans weer in. Refrein:

3 Ik danste voor blinden die Mij riepen om licht.
Ik gaf aan verschopten een naam en een gezicht.
Ik danste voor kinderen, de koning te rijk.

Ik danste het lied van gerechtigheid. Refrein:

4 De dans leek te sterven, maar ik deelde het brood
en danste uit liefde veel sterker dan de dood.

Ik zal in jou leven als je meedanst met mij
om vrede voor heel de schepping, zegt Hij. Refrein:

Gebed
Collecte aankondiging

Slotlied: OLB 487 https://youtu.be/OdKquXtVwPc (2:42) (geen Nederland Zingt opname, wel
een PKN gebeuren 'Petrus in het land’)

1 De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

2 Hij doet met ons, Hij gaat ons in en uit.
Heeft in zijn handen onze naam geschreven.
De Heer wil ons bewonen als zijn huis,

plant als een boom in ons zijn eigen leven,
wil met ons spelen, neemt ons tot zijn bruid
en wat wij zijn, Hij heeft het ons gegeven.

3 Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

Zegen

Deurcollecte, orgelspel


https://youtu.be/OdKquXtVwPc

