
Zondag 28 maart, 9.30 uur het Centrum, Palmpasen 

 

Beamer en camera Anja en Bennie Wevers 

orgel Gerjan Kamerling 

lector Douwe Slot 

OVD Alie ter Avest 

welkom Gerhard Nijhoff 

 

 

Voor: 

youtube https://www.youtube.com/watch?v=BPJoJ8Gh8a0 

 

tekst:  

Gezang 491 

 

1    Gij zijt voorbij gegaan, 
 een steekvlam in de nacht. 
 De vonken van uw naam 
 zijn ogen in ons hart. 
 In flarden hangt uw woord 
 om onze wereld heen, 
 wij leven in U voort, 
 wij zijn met U bekleed. 

 

2    Gij zijt voorbijgegaan, 
 een voetspoor in de zee. 
 Gij zijt te ver gegaan, 
 Gij zijt een mens te veel. 
 Gij zijt voorgoed, Gij zijt 
 verborgen in uw God. 
 Geen stilte spreekt U uit, 
 ondenkbaar is uw dood. 

 

3    Gij zijt voorbijgegaan, 
 een vreemd bekend gezicht, 
 een stuk van ons bestaan, 
 een vriend, een spoor van licht. 
 Uw licht is in mijn bloed, 
 mijn lichaam is uw dag, 
 ik hoop U tegemoet 
 zolang ik leven mag. 
  
  

Liedboek voor de Kerken 1973  

 

 

Welkom 

votum en groet 

Psalm 139: 1, 14 orgel speelt melodie, beamer tekst  

Kyrie gebed, gemeente stemt in met “Heer, ontferm U” 

 

Palmpasen: plaatje Palmpasenstok 



 

 

 

Gebed voor de Schriftlezing 

 

Jesaja 50: 4-7  

Psalm 89: 8 orgel en tekst 

Marcus 11: 1-11 

Lied 536: 1,2,3,4 orgel en tekst 

 

Prediking 

Youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=8azdnR2fQus 

 

pastorale afkondigingen 

voorbeden 

 

aandacht voor de collecte 

 

slot: lied 558: 1,2,3,3,10 orgel en tekst 

zegen 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8azdnR2fQus

