
2e Pinksterdag 24 mei

Welkom in, en vanuit de Regenboog



Collectedoel van deze dag:
Pinsterzendingscollecte

Uw bijdrage voor de collecte kunt u 
geven:
Via de bank: NL96 RABO 0327 3796 18.
Of de Scipio app: te vinden in de App 
Store.
Of in de koker bij de uitgang.



Ouderling van dienst: Ria den Boer

Organist: Rien Hoekjen

Voorganger: ds. Hans van Dalen

Welkomsouderling: Henk Morsink

Lector: Dieneke van Hoegee

Fluitiste: Irma Molenaar-Snellink



Welkom en mededelingen

Orgel/Fluit: Psalm 68: 7



Psalm 68: 7

Vervolg

God zij geprezen met ontzag.
Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.



Psalm 68: 7

Bemoediging en groet

Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen,
de Here Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.



Bemoediging en groet

Lied 672: 1



Lied 672: 1

Gebed

Kom laat ons deze dag
met heilig vuur bezingen
en met vernieuwde vreugd,
want God deed grote dingen.
Eens gaf de heilige Geest
aan velen heldenmoed.
Bid dat Hij ons vandaag
verlicht met Pinkstergloed.



Gebed
Kom, Heilige Geest, Here God!
Vervul ons met uw gaven, tot
al wat wij zijn, geest, ziel en bloed,
ontvlamt en staat voor U in gloed.
O Geest, door uw aansteek'lijk licht
hebt Gij U in 't geloof gesticht
een volk uit velerlei tongen.
Daarom, Heer, zij U lofgezongen.
Halleluja, halleluja!

Orgelspel



Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34

Orgelspel

Komm Heiliger Geist
(Heinrich Scheidemann)



Schriftlezing: Jeremia 31: 31-34

Jeremia 31: 31-34



Jeremia 31: 31-34

31De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik 
met het volk van Israël en het volk van Juda een 
nieuw verbond sluit, 32een ander verbond dan ik 
met hun voorouders sloot toen ik hen bij de hand 
nam om hen uit Egypte weg te leiden. Zij hebben 
dat verbond verbroken, hoewel ze mij 
toebehoorden – spreekt de HEER. 33Maar dit is het

Vervolg



verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten 
– spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun 
binnenste leggen en hem in hun hart schrijven. 
Dan zal ik hun God zijn en zij mijn volk. 34Men zal 
elkaar niet meer hoeven te onderwijzen met de 
woorden: “Leer de HEER kennen,” want iedereen, 
van groot tot klein, kent mij dan al – spreekt de 
HEER. Ik zal hun zonden vergeven en nooit meer 

Vervolg



denken aan wat ze hebben misdaan.

Lied 678: 1, 2, 3 en 4



Lied 678: 1, 2, 3 en 4

Vers 2

Vrees niet, gij land, verheug u en wees blijde
en dieren, wees gerust in bos en weide.
Jong gras ontkiemt, de wildernis wordt groen
in dit seizoen.
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Vers 3

De wijnstok bloeit, de vijgenboom zal dragen.
Dit zal een oogstfeest zijn van welbehagen.
Sion, verblijd u, want de Here doet
u waarlijk goed.
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Vers 4

De regen zal, de vroege en de spade,
u teken zijn van goedheid en genade.
De beken zwellen en de vijvers zijn
weer koel en rein.
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Schriftlezing: 2 Timotëus 1: 1-14

Daarna doet God de hoge hemel open
en antwoordt op uw bidden en uw hopen.
Hij giet zijn eigen Geest in overvloed
op vlees en bloed.



Schriftlezing: 2 Timotëus 1: 1-14

2 Timotëus 1: 1-14



2 Timotëus 1: 1-14

1Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de 
wil van God, gezonden om de belofte te 
verkondigen van het leven in eenheid met Christus 
Jezus. 2Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, 
barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en 
van Christus Jezus, onze Heer!

Vervolg



Houd vast aan het geloof
3Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag 
en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn 
voorouders met een zuiver geweten dien. 4Als ik 
aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te 
zien; dat zal me met vreugde vervullen. 5Ik denk 
vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder 
Loïs en je moeder Eunike hadden en dat – daarvan

Vervolg



ben ik overtuigd – jij nu ook hebt.
6Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te 
houden van de gave die God je schonk toen ik je 
de handen oplegde. 7God heeft ons niet een geest 
van lafhartigheid gegeven, maar een geest van 
kracht, liefde en bezonnenheid. 8Schaam je er dus 
niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je 
ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen

Vervolg



zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met 
de kracht die God je geeft. 9Hij heeft ons gered en 
ons geroepen tot een heilige taak, niet op grond 
van onze daden, maar omdat hij daartoe uit 
genade besloten had. Deze genade was ons al 
vóór alle tijden gegeven in Christus Jezus, 10maar 
nu is ze bekend geworden doordat onze redder 
Christus Jezus is verschenen, die de dood heeft

Vervolg



vernietigd en onvergankelijk leven heeft doen 
oplichten door het evangelie.
11Van dit evangelie ben ik verkondiger, apostel en 
leraar; 12daarom moet ik dit alles ondergaan. Maar 
ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik mijn 
vertrouwen heb gesteld en ben ervan overtuigd dat 
hij bij machte is om wat mij is toevertrouwd te 
bewaren, tot de grote dag aanbreekt. 13Neem als

Vervolg



richtsnoer de heilzame woorden die je van mij hebt 
gehoord, houd vast aan het geloof en aan de liefde 
die in Christus Jezus zijn. 14Bewaar door de heilige 
Geest, die in ons woont, het goede dat je is 
toevertrouwd.

Orgel en Fluit: Lied 680



Lied 680: 4 

Verkondiging

Hoor, heilige Geest, 
wij roepen U!
Kom, wees aanwezig 
in het woord;
wek onze geest, 
opdat hij hoort,
wek ons tot leven, 
hier en nu.



Verkondiging

Woorden van Lied 691: 1, 2 en 3

Thema: Het feest
van de kostganger

Tekst: “Bewaar door de heilige Geest die in ons 
woont het goede dat je is toevertrouwd” 
(2 Timoteüs 1:14)



Lied 691: 1, 2 en 3

Vers 2

De Geest van God waait als een wind
op vleugels van de vrede,
als adem die ons leven doet,
deelt ons een onrust mede
die soms als storm durft op te staan,
geweld en kwaad durft tegengaan,
een koele bries die zuivert.
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Vers 3

De Geest van God is als een vuur,
als vlammen felbewogen,
verterend wat aan onrecht leeft,
een gloed vol mededogen.
Een vonk van hoop in onze nacht,
een wenkend licht dat op ons wacht,
een warmte in hart en ogen.
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Orgel/Fluitspel: Lied 691

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.
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Geloofsbelijdenis

In stilte werkt de Geest van God,
stuwt voort met zachte krachten,
een wijze moeder die ons hoedt,
een bron van goede machten.
Zij geeft ons moed om door te gaan,
doet mensen weer elkaar verstaan,
omgeeft ons als een mantel.



Geloofsbelijdenis



Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, 
Schepper van hemel en der aarde. 
En in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, 
onzen Heer; Die ontvangen is van de Heiligen 
Geest, geboren uit de maagd 
Maria; Die geleden heeft onder 
Pontius Pilatus,

Vervolg



is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald 
in de hel; op de derde dag opgestaan van de 
doden; opgevaren ten hemel, waar Hij zit aan de 
rechterhand van God de almachtige Vader; 
vanwaar Hij komen zal om 
te oordelen de levenden 
en de doden. 

Vervolg



Ik geloof in den Heiligen Geest. 
Ik geloof een heilige, algemene, Christelijke Kerk, 
de gemeenschap der heiligen; vergeving van de 
zonden; 
opstanding van het vlees; 
en een eeuwig leven. Amen. 

Liedtekst 670: 1 en 6



Liedtekst 670: 1 en 6

Vers 6

Kom Schepper God, o Heilige Geest,
daal in de mensenharten neer,
zij zijn uw schepselen geweest,
herschep hen in genade, Heer.
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Orgel/Fluit: Lied 670

Maak ons geloof zo vol en schoon
dat het de Vader leert verstaan
en Jezus Christus, ’s Vaders Zoon,
o Geest van beiden uitgegaan.



Dankgebed en voorbede

Orgel- en fluitspel

Lied 670



Dankgebed en voorbede

Lof zij de Vader, lof de Heer
die uit de dood is opgestaan,
de Trooster ook zij lof en eer
en heerlijkheid van nu voortaan.

Lied 670: 7



Lied 670: 7

Collecte aankondiging



Collectedoel van deze dag:

Pinsterzendingscollecte

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of,
als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-
koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL96 RABO 0327 3039 72 t.n.v. PG Nijverdal

Lied 687: 1, 2 en 3



Lied 687: 1, 2 en 3

Vervolg



Lied 687: 1, 2 en 3

Vers 2



2

Vervolg



2

Vers 3



3

Vervolg



3

Zegen



Zegen, 

Gesproken amen



Bedankt voor het bijwonen van deze dienst.

Graag tot de volgende keer.


