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Taizéviering 2 mei 2021, De Regenboog, 18.30 uur. 

 

* bij binnenkomst mogelijkheid een kaarsje aan te steken  

 

* instrumentale muziek Taizécombo: Wait for the Lord; Jezus, U bent het  

   licht in ons leven; Verblijd u alle volken; Mon âme se repose. 

 

* Lied:  Als alles duister is (Nederlands en Frans) 

  

* Gebed   

 

* Lied  Heel het duister/La ténèbre (Nederlands en Frans) 

 

* Psalmlezing (uit Psalm 33, Taizé)   

 

   Gelukkig het volk waarvan de Heer God is, 

   de natie die Hij tot zijn erfdeel koos. 

   Alle harten heeft Hij geboetseerd; 

   Hij begrijpt dan ook al hun daden. 

   Het oog van de Heer rust op degenen die Hem vrezen 

   en die op zijn liefde vertrouwen. 

   Hij zal hen vrijwaren van de dood, 

   hen bij hongersnood in leven houden. 

   Vol vertrouwen zien wij uit naar de Heer, 

   Hij is ons schild, Hij is onze helper. 

   Ja, om Hem is ons hart verheugd, 

   op zijn heilige naam stellen wij ons vertrouwen. 

   Uw liefde, Heer, zal over ons komen: 

   wij wachten, wij wachten op U. 

 

* Lied Bless the Lord (Engels) 

 

* Lezing Ezechiël 36, 23B. 26-28 (uit Taizé)  

 

   Door u zal ik aan de volken tonen dat Ik de Heilige ben: zo zullen ze     

   erkennen dat ik de Heer ben, zo spreekt de Heer. Ik zal u    

   een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten; Ik zal het  

   stenen hart uit uw lichaam verwijderen en u een hart van vlees geven. 

   Mijn geest zal ik in u uitstorten en Ik zal ervoor zorgen dat u mijn 

   wetten nakomt en mijn voorschriften nauwkeurig onderhoudt. U zult  

   wonen in het land dat Ik aan uw vaderen gegeven heb; u zult mijn 

   volk zijn en Ik zal uw God zijn. 

 

* Lied Meine Hoffnung und meine Freude (Duits) 

 

* Evangelielezing Joh. 16, 12-15 (uit Taizé) 

    

   Jezus zei: “ik heb jullie nog veel te zeggen, maar je kunt het nu nog 

   niet verwerken. Waneer de Geest der waarheid komt zal Hij jullie 

   leidsman naar de naar de volle waarheid zijn – niet dat Hij  
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   eigenmachtig zal spreken, Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt  

   – en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen. Hij zal Mij verheerlijken,  

   want wat  Hij jullie zal meedelen, komt van Mij. Alles wat de Vader heeft, 

   is ook van Mij; daarom mag ik zeggen dat hetgeen Hij jullie zal  

   meedelen, van Mij komt. 

 

* Stilte  

 

* Lied Behüte mich Gott (Duits) 

 

* Lied Iedere nacht verlang ik naar U, o God, ik hunker naar U met heel      

   mijn ziel (Nederlands) 

 

* Voorbeden, Stil gebed, Onze Vader (met een gezongen Kyrie)  

 

* Lied Bonum est confidere (instrumentaal) 

 

* Zegenbede  

 

* Lied Aber du weisst den Weg für mich 

 - mensen verlaten (op aanwijzing) de kerkzaal 

 - collecte bij de uitgang 

 

* instrumentale muziek combo: Beati voi poveri; Nada te turbe; Benissez  

   le Seigneur. 

 

 

volgende viering zo 18 juli 2021, De Regenboog (ajb vermelden op beamer) 

 


