
Zondag 27 juni 2021

Welkom in de avonddienst in De Regenboog!



Ouderling van dienst: Joke Heuver

Ouderling van welkom: Piet Jansen

Organist: Jan Ebeltjes

De collecte van deze zondag

Voorganger: ds. Pieter Dekker, Wierden



Collectedoel van deze zondag:

Diaconie

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of,

als u in de dienst aanwezig bent, via de collecte-

koker. Ook kunt u uw gift overmaken op rekeningnr.

NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v. Diaconie PG

Nijverdal
Orgelspel voor de dienst



Collectedoel van deze zondag:

Stichting CHOE 
(Chr. Hulp Oost Europa)

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of, als u in de

dienst aanwezig bent, via de collectekoker. Ook kunt u uw gift

overmaken op rekeningnr. NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v.

Diaconie PG Nijverdal o.v.v. CHOE (de collecte is dus niet,

zoals in Het Kerkvenster vermeld voor kerkelijke doeleinden).

Stichting CHOE



De Stichting CHOE bestaat
uit een grote groep
enthousiaste vrijwilligers die
samen iets willen betekenen
voor kansarme kinderen,
jongeren, bejaarden en
zieken in Oekraïne. 

Vooraf: Heilig Woord van God





Welkom en mededelingen
door ouderling Piet Jansen

Zingen door zanggroepje: Psalm 100: 1 en 2



Door zanggroepje: vers 2



Door allen: vers 3



Door allen: vers 4



Stil gebed, bemoediging en groet



Stil gebed

Bemoediging

Groet

Luisterlied: Hartgedachten





Nederlandse Geloofsbelijdenis, Artikel 3
HET WOORD VAN GOD
Wij belijden over de Bijbel wat de apostel Petrus
schrijft in 2 Petrus 1:21: het Woord van God is niet
voortgebracht door de wil van een mens, maar
heilige mensen van God, door de Heilige Geest
gedreven, hebben (het) gesproken. Met het oog op
onze zaligheid heeft God ervoor gezorgd, dat de
profeten en apostelen Zijn geopenbaarde Woord

Vervolg 



hebben opgeschreven. En God heeft Zelf met Zijn
vinger op twee stenen platen de wet geschreven.
Wij geloven daarom dat de Bijbel het (heilige)
Woord van God is.

Als gebed om de Heilige Geest: Opwekking 689





Exodus 17: 14
De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in
een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal
vergeten...’

Exodus 31: 18 (zie ook: Deuteronomium 5:22)
Nadat de HEER dit alles op de Sinai tegen Mozes had
gezegd, gaf Hij hem de twee platen van het verbond, de
stenen platen, door Gods vinger beschreven.

Vervolg 



Exodus 34: 27-28
De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op
schrift, want op grond van deze geboden sluit Ik
met jou en de Israëlieten een verbond.’ Veertig
dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de
HEER, zonder te eten of te drinken. En hij schreef
de tekst van het verbond, de tien geboden, op de
platen.

Vervolg 



Jeremia 30: 1-2
De HEER richtte de volgende woorden tot Jeremia:
Dit zegt de HEER, de God van Israël: Schrijf alle
dingen die Ik je heb gezegd in een boekrol.

Openbaring 1: 11
Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat
naar de zeven gemeenten, naar Efeze, Smyrna,
Pergamum,Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea...

Vervolg 



19 Schrijf op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat
hierna zal gebeuren.

2 Timotheüs 3: 16
Elke schrifttekst is door God geïnspireerd en kan
gebruikt worden om onderricht te geven, om
dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te
voeden tot een deugdzaam leven.

Zingen: Psalm 56: 5 (OB)



Zingen: Psalm 56: 5 (OB)

5 Ik roem in God; ik prijs 't onfeilbaar woord;
ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.
'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord.
Wat sterv'ling zou mij schenden?
Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden
mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,
tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, 
door ijver aangespoord. 

Preek



Preek

Gezongen Apostolische Geloofsbelijdenis













Gebed 



Gebed

Collecte



Collectedoel van deze zondag:

Stichting CHOE 
(Chr. Hulp Oost Europa)

U kunt hiervoor uw gift geven via de Scipio-app of, als u in de

dienst aanwezig bent, via de collectekoker. Ook kunt u uw gift

overmaken op rekeningnr. NL86 RABO 0327 3796 18 t.n.v.

Diaconie PG Nijverdal o.v.v. CHOE (de collecte is dus niet,

zoals in Het Kerkvenster vermeld voor kerkelijke doeleinden).

Gezamenlijk gezongen slotlied: Psalm 119: 40





Zegen



Zegen
met aansluitend
een gezamenlijk 
gezongen “Amen”

Sela – Woord van God




