
ORDE VAN DIENST VOOR DE AVONDMAALSVIERING  OP 20 JUNI 2021 
om 18.30 UUR IN DE REGENBOOG TE NIJVERDAL 
 
Organist: Jan Ebeltjes / OVD: Anke Bosch / Welkomstouderling: Truus van 
Asselt / beamer: Rienie Mak / Dinand Dubbink / Arie Jurriën; Collecte: 
Hulpfonds diaconie; Zanggroep o.l.v. Jan Jelsma 
 
- Orgelspel vooraf 
 
- Welkom door de ouderling  
 
- Lied: Psalm 103: 1 en 3 (Liedboek)  
 
- Stilte, Onze Hulp en groet (staande): 

Voorganger: De Heer zij met u. 
Gemeente: Ook met u zij de Heer. 
Voorganger: Onze hulp is in de Naam van de Heer 
Gemeente: die hemel en aarde gemaakt heeft. 

 
- Orgelspel 
 
- Gebed 
 
- Schriftlezing: Psalm 103 (gelezen en gezongen; nieuwe Psalmberijming) 
 
Zingen: Psalm 103:1 
1. Lof aan de HEER voor al zijn zegeningen. 
Prijs Hem, mijn ziel, blijf dankbaar voor Hem zingen. 
Onthoud hoe goed Hij voor je is geweest. 
Hij doet niets liever dan je schuld vergeven. 
Wanneer de dood dreigt, redt de HEER je leven. 
Hij is het die van ziekte je geneest. 
 
Lezen: Psalm 103: 5-10 
 

5 Hij overlaadt u met schoonheid en geluk, 
uw jeugd vernieuwt zich als een adelaar. 
6 De HEER doet wat rechtvaardig is, 
hij verschaft recht aan de verdrukten. 
7 Hij maakte aan Mozes zijn wegen bekend, 
aan het volk van Israël zijn grootse daden. 
8 Liefdevol en genadig is de HEER, 
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw. 
9 Niet eindeloos blijft hij twisten, 
niet eeuwig duurt zijn toorn. 
10 Hij straft ons niet naar onze zonden, 
hij vergeldt ons niet naar onze schuld. 



 
Zingen: Psalm 103:4 
 
4. De HEER is goed voor wie in Hem geloven; 
zijn trouw gaat zelfs de blauwe lucht te boven. 
Hij werpt de zonden ver bij zich vandaan. 
Hij troost ons met zijn vaderlijke zorgen. 
Wij, zwakke mensen, zijn bij Hem geborgen; 
Hij weet dat wij uit aarde zijn ontstaan. 
 
Lezen: Psalm 103: 15-19 
 

15 De mens – zijn dagen zijn als het gras, 
hij is als een bloem die bloeit op het veld 
16 en verdwijnt zodra de wind hem verzengt; 
de plek waar hij stond, kent hem niet meer. 
17 Maar de HEER is trouw aan wie hem vrezen, 
van eeuwigheid tot eeuwigheid. 
Hij doet recht aan de kinderen en kleinkinderen 
18 van wie zich houdt aan zijn verbond 
en naar zijn geboden leeft. 
19 De HEER – zijn troon staat vast in de hemel, 
als koning heerst hij over alles. 

 
Zingen: Psalm 103:7 
 
7. De HEER is koning – prijs Hem, hemelingen! 
Laat alle engelen zijn lof bezingen. 
Kom, sterke helden, buig je voor Hem neer. 
Laat heel zijn legermacht Hem eer bewijzen. 
De hele schepping moet zijn daden prijzen. 
Prijs Hem, mijn ziel, zing dankbaar voor de HEER. 
 
- Overdenking  
 
- Lied: Lied 103a: 3 en 4 De HEER is als een vader… 
 
- De Tafel wordt toebereid, de collecte wordt aangekondigd: Hulpfonds 
 
- Nodiging en lofprijzing 
 
- Luisterlied: Bless the Lord my soul… (Psalm 103, Taizé)  
https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4  
 
- Avondmaalsgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=t4Svh-9ohg4


- Woorden voor brood en wijn; gemeenschap van brood en wijn (tijdens 
orgelspel) 
 
- Cantate BWV 69 (openingskoor) Lobe dem Herrn, meine Seele 
https://www.youtube.com/watch?v=t_stsZJcr6I  
 
- Dankgebed 
 
- Lied: Lied 103c: 1 (zanggroep), 3 en 5 (allen) Loof de koning, heel mijn 
wezen 
 
- Zegen, besloten met gezongen Amen 
 
- Orgelspel 

https://www.youtube.com/watch?v=t_stsZJcr6I

