Vooraf: Heilig Woord van God https://youtu.be/nuAbXOT7nHI (2:28)
Welkom en mededelingen
Aanvangslied: Psalm 100:1,2 door zanggroepje, 3,4 door allen meegezongen

1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. Treedt nader tot gij Hem omringt,
gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult voor den Heer dienstvaardig zijn.

2 Roept uit met blijdschap: God is Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt en als beminden weidt en voedt.

3 Treedt statig binnen door de poort. Hier staat zijn troon, hier woont zijn Woord.
Heft hier voor God uw lofzang aan: Gebenedijd zijn grote naam.

4 Want God is overstelpend goed, die ons in vrede wonen doet.
Zijn goedheid is als morgendauw: elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.

Stil gebed, bemoediging en groet

In de wereld is de mantra: luister naar je gevoel, in de kerk hoor je een ander geluid:
Luisterlied: Hartgedachten https://youtu.be/rSKaMD8Mi5A (1:48)

Lezing: Nederlandse Geloofsbelijdenis artikel 3 - Het Wood van God

Wij belijden over de Bijbel wat de apostel Petrus schrijft in 2 Petr. 1:21: Het Woord
van God is niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van
God, door de Heilige Geest gedreven, hebben (het) gesproken. Met het oog op onze
zaligheid heeft God ervoor gezorgd, dat de profeten en apostelen Zijn geopenbaarde
Woord hebben opgeschreven. En God heeft Zelf met Zijn vinger op twee stenen platen
de wet geschreven. Wij geloven daarom dat de Bijbel het heilige Woord van God is.

Als gebed om de Heilige Geest Opw. 689 https://youtu.be/HibWm6é6mmIzM (5:10)

1 Spreek, o Heer, door uw heilig Woord, dat ons hart U hoort en verzadigd wordt.
Zaai uw woord, plant het diep in ons, en verander ons naar uw evenbeeld,

zodat Christus licht in ons zichtbaar is, onze daden maakt tot getuigenis.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons, wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

2 Leer ons Heer, uw volmaakte weg, echte need'righeid en gehoorzaamheid.
Toets ons hart en ons denken nu, in het heilig vuur van uw zuiverheid.

In geloof zien wij dan uw majesteit, en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed, overwinning geeft over ongeloof.

3 Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw, laat de diepten zien van uw plan met ons.
Woord dat klonk voor de tijd begon, onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.

Spreek,o0 Heer, en voltooi uw kerk, en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid: al wat U belooft, wordt eens werk'lijkheid.
Spreek,o0 Heer, en voltooi uw kerk en uw scheppingswerk tot uw heerlijkheid.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.
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Schriftlezingen: Exodus 17: 14 De HEER zei tegen Mozes: ‘Leg deze overwinning in
een oorkonde vast, zodat niemand die ooit zal vergeten...’

Exodus 31: 18 (zie ook: Deuteronomium 5:22) Nadat de HEER dit alles op de Sinai
tegen Mozes had gezegd, gaf Hij hem de twee platen van het verbond, de stenen
platen, door Gods vinger beschreven.

Exodus 34: 27-28 De HEER zei tegen Mozes: ‘Stel deze geboden op schrift, want op
grond van deze geboden sluit Ik met jou en de Israélieten een verbond.” Veertig dagen
en veertig nachten bleef Mozes daar bij de HEER, zonder te eten of te drinken. En hij
schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen.

Jeremia 30: 1-2 De HEER richtte de volgende woorden tot Jeremia: Dit zegt de HEER,
de God van Israél: Schrijf alle dingen die Ik je heb gezegd in een boekrol.

Openbaring 1: 11 Schrijf alles wat je ziet in een boek en stuur dat naar de zeven
gemeenten, naar Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea...
19 Schrijf op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna zal gebeuren.

2 Timothels 3: 16 Elke schrifttekst is door God geinspireerd en kan gebruikt worden
om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden
tot een deugdzaam leven.

Lied: Psalm 56:5 (OB) door allen meegezongen

5 Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar woord;

ik heb het zelf uit Zijnen mond gehoord.

'k Vertrouw op God, door gene vrees gestoord.

Wat sterv'ling zou mij schenden?

Ik heb beloofd, wanneer G' in mijn ellenden

mij bijstand boodt, en 't onheil af zoudt wenden,

tot U, o God, mijn lofzang op te zenden, door ijver aangespoord.

Preek

Lied: NLB 340b = apostolische geloofsbelijdenis door allen meegezongen
Gebed

Digitale collecte

Slotlied: Psalm 119:40 door allen meegezongen
40 Uw woord is als een lamp, een helder licht,
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken
dat in de duisternis mijn schreden richt.

Ik zwoer en ik begeer het waar te maken,

dat ik zal wand'len voor uw aangezicht,

dat ik uw recht zal roepen van de daken.

Zegen, amen door allen meegezongen

Deurcollecte, Sela - Woord van God https://youtu.be/sred5aJMYLw (3:59)



https://youtu.be/sred5aJMYLw

Kinderen van God,

wij proberen vanuit onze TG pastoraat iedereen aan de app 'Eerst Dit' te krijgen. Elke werkdag een
podcast van zo'n 7-8 min. over een stukje uit de HS, en op zaterdag een langer verhaal voor tijdens het
strijken of een klus in de tuin of de schuur of, waarom ook niet, in de sportschool? Oortje in en luisteren
maar. We hopen dat luisteren naar de HS makkelijker zal zijn dan het Boek pakken. Want bij het ontbijt
de HS lezen? Tussen de middag ben je vaak met mensen die niks met de HS hebben. Na het avondeten
samen wat lezen als gezin? Het is nu nog coronatijd, maar iedereen moet na het avondeten nog wel wat.
En 's avonds voor het slapen gaan doe je nog wel je handen samen misschien, maar een stukje HS in je
hoofd en hart overwegen als laatste voor je in slaap valt...?

Het is al heel lang een punt van zorg voor mensen in de leiding van de kerk, dat Bijbellezen.

Al een mensenleven geleden, in 1959, lag er een rapport op de tafel van de synode over 'de stand van
het geestelijk leven'. Er werd geconcludeerd 'dat kerkleden gevaar liepen van de Heer, Zijn Woord en
zichzelf te vervreemden, mee onder invloed van de enorme technische vooruitgang en de overschatting
van het aardse goed en de verhoging van het welvaartspeil die ermee gepaard gingen'.

In 1985 publiceerde socioloog P.v.d.Ploeg een onderzoek naar de motieven van jonge mensen die bij de
kerk weg gingen in de stad Groningen. Hij ontdekte dat veel van hen al jong van de kerk waren
vervreemd, doordat hun ouders niet of nauwelijks over kerk en geloof spraken. Bidden en Bijbellezen bij
het eten was een inhoudsloze gewoonte; en wat kerk gaan inhield?

In 2021 maken mensen in kerkenraden zich zorgen over de kerkdienst. Als de coronamaatregelen weer
voorbij zijn, wie komt er dan nog terug? Moeten we iets bedenken om het aantrekkelijk te maken? Maar
niemand zegt: maar in de HS staat toch, dat we onze onderlinge bijeenkomsten niet mogen verzuimen?
Voor veel kerkmensen is dat geen steekhoudend argument meer. Misschien ook omdat je lang niet altijd
meer weet wat er in de HS staat. In 2017 meldde het NBG dat 22% van de Nederlanders aangaf dat de
HS een belangrijk boek voor hen was. Maar bij door vragen bleek maar 1/3 van die 22% de tijd te nemen
er wekelijks in te lezen; voor 1/4 van die 22% was de HS gewoon een gesloten boek, ondanks dat ze het
best een relevant boek vinden.

Mensen die wél in de HS lezen gebruiken er vaak beeldtaal over. Het is geestelijk voedsel, stilt een
geestelijke honger. Of de HS is een kompas, hij geeft richting aan je dagelijks leven, helpt je persoonlijke
situaties of het wereldnieuws te duiden en brengt je op het spoor van God en medemens.

De PKN gebruikt in de NGB grote woorden als het gaat over de HS. Dit boek heeft te maken met je
zaligheid. Daar zit een dringend appél in. Als je niet eet, ga je dood. Zonder de richting die de HS wijst,
verdwaal je in het leven, belandt je zomaar in de hel.

Maar wat als je opgroeit in een wereld, waarin - zelfs als dat waar zou zijn - een ander rustig mag
zeggen: ik zie dat anders. Wat als je gehersenspoeld bent door een wereld waarin dé waarheid een
meéning is.

Wat als je je als een vis in het water voelt in een wereld waar religie niets te maken heeft met 'dagelijks
voedsel', maar meer met entertainment en business. En als iedereen zegt dat The Passion zo mooi is, kijk
je ook.Maar waarom zou de HS van lévensbelang voor mij zijn? Van mijn werkgever hoef ik er niet uit te
lezen, naar de hel ga ik écht niet, hoe ik leef zoek ik zelf wel uit. En teksten uit de HS over liefde, vrede,
licht kunnen net zo goed voelen als andere wanddecoraties met mooie spreuken uit de winkel. En een
buddhakop in de tuin is ook mooi. Overal zit wel wat in, toch?! Overal kun je inspiratie op doen. En
ondertussen zit je op je stoel achter de pc en hoop je toch ooit weer eens op één van de stranden van de
Malediven te kunnen liggen. Heaven is a place on earth.

Wat als je aangeschoten bent door een wereld die je bombardeert met de mening dat jij het middelpunt
van alle dingen bent, hoe het voelt voor jou is de maatstaf van alle dingen, en daarvoor hoor jij
gerespecteerd te worden. Dan gaat de HS misschien nog wel eens open, maar kdn je er niet eens meer
uit opnemen dan wat past bij hoe jij nu voelt en denkt. En loop je dikke kans Bijbelteksten respectloos te
laten zeggen wat jou goed uitkomt. En wij zijn allemaal groot geworden in die wereld.

En toch koos de Here God ervoor om ons een HS mee te geven. De rijke man in de hel deed nog wel een
voorstel om het iets spectaculairder aan te pakken, meer kans op media attention en likes. Hij smeekte
vader Abraham in de hemel om de arme Lazarus terug te sturen naar de aarde, want: als iemand uit de
dood opstaat, zullen mijn broers die nu nog leven wel gaan geloven en niet ook in dit oord van
martelingen terecht komen. Maar Abraham zei toen: als ze niet naar Mozes en de profeten, dé
uitdrukking voor dé HS, als al niet naar de HS luisteren, zullen ze ook niet geloven als iemand opstaat uit
de dood.

En Abraham had natuurlijk gelijk. Want toen de Here Jezus zijn gelijknamige vriend Lazarus uit de dood
opwekte, toen kwamen velen uit de Joden die het gezien hadden tot geloof. Maar anderen gingen naar de
Farizeeérs en zeiden hun wat Jezus gedaan had, en die wisten hoe de vlag er bij de Farzieeérs bijhing, en
zij wilden dit soort praktijken ook gestopt hebben. Zien doet lang niet altijd geloven.

En toen de Here Jezus Zélf opstond uit de dood moest Hij Zijn eigen discipelen hardnekkig ongeloof
verwijten. Het is duidelijk dat Hij een andere Jezus was dan de Jezus van voor Pasen: Hij verscheen en
verdween. Maar zelfs toen ze Hem veertig dagen zo hadden meegemaakt en Hij op de berg Zijn laatste
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instructies gaf, moest er genoteerd: toen zij Hem zagen aanbaden zij, maar sommigen twijfelden.

Toen Hij verscheen aan de Emmaiisgangers, was het ook niet met een overdonderend Eurosongfestival-
showachtige performance. Toen Kleopas Hem vroeg onder welke steen Hij de laatste dagen had geleefd,
dat Hij niet wist wat er de laatste dagen gebeurd was in Jeruzalem, maakte Hij Zich niet bekend. Hij
stelde hun zicht bewust op onscherp, en reageerde scherp met: Hebt u zo weinig verstand en bent u zo
traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias dit alles
niet lijden om Zijn glorie binnen te gaan? En toen krijgen ze les, niet over het hiernamaals, over nieuwe
dimensies en verheerlijkte lichamen, maar Bijbelles. Hij begon bij Mozes en de profeten en legde uit wat
in al de Schriften op Hem betrekking had.

Ik denk dat dat trouwens tegelijk een antwoord is op zo'n vraag als waarom Lazarus, nadat hij weer
levend gemaakt was door de Here Jezus, geen boekje geschreven heeft over hoe het daar was, die vier
dagen in de dood, in de hemel. Ik ben zo nieuwsgierig hoe 'het' er uit ziet daar, wat je te wachten staat
aan de andere kant van het sterven.

Maar het boek dat wél geschreven is, door Mozes en de profeten, was dus bedoeld om je te laten zien wie
God is en wat Zijn Gezalfde voor Gods uitverkorenen hier moest komen doen. Dat is het levensbelang
van de HS. Wat de Here Jezus zei: dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen en Jezus Christus die U
gezonden hebt.

Dat is eeuwig leven, zei Hij. En iedereen wil leven. En als het mooi gaat mag het altijd blijven duren.
Maar wat is leven? Hoe lang leef je los van je wortels? Hoe stevig staat je levenshuis zonder fundament?
Wat is een mens zonder zijn God? Weet je dat nog ? Je vergeet makkelijk als mens. Je vergeet zomaar
waarom jij ook al weer op aarde bent. Je vergeet zomaar waar het om gaat in het leven. Je bent zelfs
zomaar vergeten waar je het precies over gehad hebt als de pers je ernaar vraagt. Je kunt het je niet
meer herinneren. Zoveel dossiers en mails, zoveel dat je aandacht vraagt. En als de politie jou in een
onderzoek zou vragen: waar was u op de avond van 11 april tussen 19-20:00u.? Je leeft in je bubbel van
hier en nu.

Je vergeet zomaar als mens. Onze koningin heeft altijd een opschrijfboekje bij zich merkte je tijdens het
interview voor haar 50ste verjaardag. Dingen die zij niet wil vergeten. Mijn tante had zo'n klein
notitieboekje waar ze gouden uitspraken in bewaarde van haar kinderen, mooie gezegdes uit boeken die
ze las of uit preken die ze had gehoord.

En God zei tegen Mozes en tegen Jeremia: schrijf... En de Zoon van God zei tegen Johannes: schrijf...

De HS is opgeschreven door mensen, die de Here God hebben horen zeggen, die de Here Jezus hebben
zien doen. Voor mensen die zichzelf kennen kan dat een struikelblok zijn, dat de HS door mensen is
opgeschreven. Kun je dan wel betrouwbaar zeggen dat de HS het Woord van God is? Hoor je Gdd
spreken als je leest wat Baruch, secretaris van Jeremia, opschreef? Of hoor je enkel wat die profeet over
God dacht? Dat was farao zijn punt. Mozes kwam bij hem met: zo zegt de Here, laat mijn volk gaan.
Maar Farao zei: wie is de Here, ik ken de Here niet. Ik laat mijn gouden kip, dat slavenvolk, niet slachten
omdat jij denkt dat jij jbuw God wat hoort zeggen. Maar God had vooraf al tegen Mozes gezegd..., en
Farao léérde de Here kennen. Alleen hij was een hardleers mens en vergat snel.

Maar als de HS is opgeschreven door mensen, die de Here God hebben horen zeggen, die de Here Jezus
hebben zien doen, kan dat een struikelblok lijken als jij jezelf een beetje kent. Want wij zijn niet zo goed
in communiceren. Zei Mozes zelf ook. Hij had het over de tongriem. Bij ons is het vaak je aandacht die te
snel versnippert, zelfs als je je wilt concentreren op belangrijke dingen. En als jij iets moet weergeven
van een ander, is het algauw gekleurd door wie jij bent. Wat jij ervan doorgeeft zegt soms meer over jou
dan dat je de boodschap zuiver overgebracht hebt. En kdn je dan van de HS wel zeggen dat het Gods
Woord is?

Maar bedenk: jij bent als mens a sinner en a saint. En niet zo half en half, je bent het allebei helemaal. Je
zegt soms wel: ik was mezelf niet, maar het was ook niemand anders. Je stijgt soms boven jezelf uit en
bescheiden zeg je: was ik dat? Maar dat had je dus toch maar mooi ook in je. Je lijkt soms wel een
gespleten persoonlijkheid, maar je kunt ze niet uitsnijden uit die ene inborst die jij bent.

Zo is Jezus God en mens inéén. Je kon niet zeggen, dit zei Hij als mens, dat deed Hij als God. Hij was
onvermengd en onveranderd, ongedeeld en ongescheiden Zijn unieke Zelf.

En zo kun je in de HS de menselijke en goddelijke input ook niet scheiden. Die zijn organisch met elkaar
verweven. Er gaat wat menselijks aan dat boek verloren als je er alleen dingen van God uit wilt
destilleren, en leert God niet kennen als je alleen naar de menselijke kant ervan kijkt.

Dus als je zalig wilt worden - verloochen jezelf niet, wie wil niet het échte leven leven -, dan hebben we
nog wel wat onderricht nodig, om dwalingen en fouten te weerleggen, om opgevoed te worden tot mens
van God, door mensen van God, door de heilige God Zelf.



