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Lector: Alie ter Avest

Organist: Harrie Samsen



welkom

Collecte: voor het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap 

(bij de uitgang, via scipio-app of op 

bankrekening NL96 RABO 0327 3039 72 

t.n.v. PG Nijverdal o.v.v. NBG)



Intochtspsalm 42: 1

Welkom



vervolg



stilte



Stilte

Bemoediging

Groet

Psalm 42: 3



vervolg



gebed



Woord van vergeving

Gebed van verootmoediging



ELB 376: 1

Woord van vergeving



leefregel

1.

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.

U alleen doorgrondt mijn hart, U behoort het toe.

Laat mijn hart steeds vurig zijn,

U laat nooit alleen.

Abba, Vader, U alleen, U behoor ik toe.



ELB 376: 2

leefregel



Gebed

2.

Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen,

Dat mijn wil voor eeuwig zij

D' uwe en anders geen.

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer.

Laat mij nimmer gaan.

Abba, Vader, laat mij zijn, slechts van U alleen



Gebed om de heilige Geest

bij de opening van de Bijbel

Hé luister mee naar een nieuw verhaal



vervolg



Kinderen mogen naar de nevendienst

1e Schriftlezing



1e Schriftlezing:

Marcus 10: 46 t/m 52



vervolg

46Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn 

leerlingen en gevolgd door een grote 

menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een 

blinde bedelaar langs de weg; het was 

Bartimeüs, de zoon van Timeüs. 47 Toen hij 

hoorde dat Jezus van Nazaret voorbijkwam, 

begon hij luidkeels te roepen: ‘Zoon van David, 

Jezus, heb medelijden met mij!’ 48De omstanders 

berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest 

houden, maar hij schreeuwde des te harder:



Luisterlied Lied 182

‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’
49Jezus bleef staan en zei: ‘Roep hem.’ Ze 

riepen de blinde en zeiden tegen hem: ‘Houd 

moed, sta op, Hij roept u.’
50Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar 

Jezus. 51Jezus vroeg hem: ‘Wat wilt u dat Ik voor 

u doe?’ De blinde antwoordde: ‘Rabboeni, zorg 

dat ik kan zien.’ 52Jezus zei tegen hem: ‘Ga heen, 

uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij zien 

en hij volgde Hem op zijn weg.



vervolg



vers 2



vervolg



vers 3



vervolg



vers 4



vervolg



2e Schriftlezing



2e Schriftlezing:

Psalm 13



vervolg

131Voor de koorleider. Een psalm van David.
2Hoe lang nog, HEER, zult U mij vergeten,

hoe lang nog verbergt U voor mij uw gelaat?
3Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door 

zorgen

en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan 

dag?

Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand?
4Zie mij, antwoord mij, HEER, mijn God!



Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodsslaap 

wegzink.
5Laat mijn vijand niet roepen: ‘Ik heb hem 

verslagen,’

mijn belagers niet juichen omdat ik bezwijk.
6Ik vertrouw op uw liefde:

mijn hart zal juichen omdat U redding brengt,

ik zal zingen voor de HEER, Hij heeft naar mij 

omgezien.

Psalm 13: 1, 2 en 3



vers 2



vers 3



Preek



Preek

Lied 281: 1, 2, 4 en 6





Lied 281: 1, 2, 4 en 6



vers 2



vers 4



vers 6



kinderen



Pastorale mededelingen



Pastorale mededelingen

Gebed



collecteaankondiging

Dankzegging en voorbeden



Collecte: voor het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap 

(bij de uitgang, via scipio-app of op 

bankrekening NL96 RABO 0327 3039 72 

t.n.v. PG Nijverdal o.v.v. NBG)



Lied 704: 3



vervolg



Zegen



Zegen

Gezongen: Amen



Een gezegende week gewenst



Collecte: voor het Nederlands-Vlaams 

Bijbelgenootschap 

(bij de uitgang, via scipio-app of op 

bankrekening NL96 RABO 0327 3039 72 

t.n.v. PG Nijverdal o.v.v. NBG)


