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Orgelspel



Zingen Lied 245: vers 1 en 2

Welkomstwoord

Mededelingen kerkenraad









Bemoedigign & groet



Bemoediging

& 

Groet



Lied 245: vers 3







Gebed

Lied 23













Schriftlezing 



Schriftlezing

- Psalm 23



231Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,

het ontbreekt mij aan niets.
2Hij laat mij rusten in groene weiden

en voert mij naar vredig water,
3Hij geeft mij nieuwe kracht

en leidt mij langs veilige paden

tot eer van zijn naam.



Psalm 23B

4Al gaat mijn weg

door een donker dal,

ik vrees geen gevaar,

want U bent bij mij,

uw stok en uw staf,

zij geven mij moed.
5U nodigt mij aan tafel

voor het oog van de vijand,

U zalft mijn hoofd met olie,

mijn beker vloeit over.
6Geluk en genade volgen mij

alle dagen van mijn leven,

ik verblijf in het huis van de HEER

tot in lengte van dagen.























Lezen

- Lied 23 D











Muziekspel



Gedicht Erik Idema

“Dan was jij de herder

En ik was het schaap”

Jij zoekt voor mij

Groen grazig gras.

Ik voel me vrij

Speel zonder jas. 



Lied 23C

En als ik blaat,

Begrijp jij mij.

Loop ik op straat,

Ben jij er bij.

In diepe nacht

Maak jij het licht.

Jij houdt de wacht,

Jij blijft in zicht.

Als ik jou heb,

Heb ik genoeg.







Lezen Lied 23F



1 Gij brengt mij in een oase 

van groen,

daar strek ik mij uit aan de 

rand van het water,

daar is het goed rusten.



2 Ik kom weer tot leven,

dan trekken wij verder, 

vertrouwde wegen,

Gij voor mij uit, want 

trouw is uw naam.



3 Al moet ik het duister in 

van de dood

ik ben niet angstig, 

Gij zijt toch bij me,

onder uw hoede durf ik het 

aan.



4 Gij nodigt mij aan uw eigen tafel,

en allen die tegen mij zijn, moeten het 

aanzien:

dat Gij mij bedient,

dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren,

dat Gij mijn beker vult tot de rand.



5 Overal komen geluk en 

genade

mij tegemoet mijn leven lang

en altijd kom ik terug in de 

vrede van uw huis,

tot in lengte van dagen.

Lied 23C: vers 4 en 5







Schriftlezing

- Johannes 10: 1 - 6 en 11



1 Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die niet ingaat 

door de deur in den stal der schapen, maar van elders 

inklimt, die is een dief en moordenaar. 2 Maar die door de 

deur ingaat, is een herder der schapen. 3 Dezen doet de 

deurwachter open, en de schapen horen zijn stem; en hij 

roept zijn schapen bij name, en leidt ze uit. 4 En wanneer hij 

zijn schapen uitgedreven heeft, zo gaat hij voor hen heen; en 

de schapen volgen hem, overmits zij zijn stem kennen. 5 Maar 

een vreemde zullen zij geenszins volgen, maar zullen van hem 

vlieden; overmits zij de stem des vreemden niet kennen. 6 

Deze gelijkenis zeide Jezus tot hen; maar zij verstonden niet, 

wat het was, dat Hij tot hen sprak.



11 Ik ben de goede Herder; 

de goede herder stelt zijn 
leven voor de schapen.

Lied 23G





Preek





Preek



Muziekspel

Lied 902: 1, 5 en 6















collecteaankondiging

Dankgebed en 

voorbeden 
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Slotzang 246B: vers 1, 2, 5 en 7

De maan is opgekomen



















Zegen
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Een gezegende week gewenst


