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- Muziek: Sonate in B-dur, G.P. Telemann (1681-1767)  
 
- Welkom en mededelingen 
 
- Aanvangslied: Psalm 139: 1 en 7 
 
1  Heer, die mij ziet zoals ik ben, 

dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

7   Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 

 
- Stil gebed, bemoediging en groet 
 
- Zingen: Lied 512: 1, 2, 6 en 7 
 
1 O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 
uw naam die mij geloven doet: 
Gij gaat mij reddend voor; 
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2   uw naam die onze wonden heelt 
en ons met manna spijst, 
die onze dood en zonde deelt 
en onze vrees verdrijft. 

 
6   O Jezus, hoe vertrouwd en goed 

klinkt mij uw naam in 't oor, 
als ik van alles scheiden moet 
gaat nog die naam mij voor. 

 
7   O naam, eeuwige ademtocht, 

een sterveling ben ik, 
als eens mijn eigen adem stokt 
dan draagt mij uw muziek. 

 
- Gebed 
 
- Voor de kinderen 
 
- Luister- en meezinglied: Van A tot Z… 
 
- Eerste Schriftlezing: Psalm 121 (vertaling [NBV21]) 
 
Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen.  
Van waar komt mijn hulp? 
Mijn hulp komt van de HEER,  
die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Hij zal je voet niet laten wankelen, 
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Hij zal niet sluimeren, je wachter. 
Nee, Hij sluimert niet, Hij slaapt niet,  
de wachter van Israël. 
De HEER is je wachter, 
de HEER is de schaduw aan je rechterhand: 
overdag kan de zon je niet steken, 
bij nacht de maan je niet schaden. 
De HEER behoedt je voor alle kwaad, 
Hij waakt over je leven, 
de HEER houdt de wacht over je gaan en je komen 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
- Lied: Psalm 121:1 
 
1 Ik sla mijn ogen op en zie 

de hoge bergen aan,  
waar komt mijn hulp vandaan? 
Mijn hulp is van mijn Here, die 
dit alles heeft geschapen.  
Mijn herder zal niet slapen. 

 
- Tweede Schriftlezing: Openbaring 21:1-7 
Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want 
de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij, en de 
zee is er niet meer.  
Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit 
de hemel neerdalen, bij God vandaan. Ze was als een 
bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en 
hem opwacht.  
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Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: 
‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen 
wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als 
hun God bij hen zijn.  
Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen 
dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen 
pijn, want wat er eerst was is voorbij.’ 
Hij die op de troon zat zei: ‘Alles maak Ik nieuw!’ – Ik 
hoorde zeggen: ‘Schrijf het op, want wat hier wordt 
gezegd is betrouwbaar en waar.’ –  
Toen zei Hij tegen mij: ‘Het is voltrokken! Ik ben de 
alfa en de omega, het begin en het einde. Wie dorst 
heeft geef Ik vrij te drinken uit de bron met water dat 
leven geeft. Wie overwint vallen deze dingen toe. Ik 
zal zijn God zijn en hij zal mijn kind zijn. 
 
- Lied: Psalm 121:4  
 
4 De Heer zal u steeds gadeslaan, 

Hij maakt het kwade goed,  
Hij is het die u hoedt. 
Hij zal uw komen en uw gaan, 
wat u mag wedervaren,  
in eeuwigheid bewaren. 

 
- Verkondiging 
 
- Muziek: Pie Jesu, uit Requiem in D-mineur, Op. 48,  

G. Fauré (1845-1924) 
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- Gedenken van hen die in de afgelopen week 
overleden zijn 
  
- Zingen: Lied 730:1 
 
 Heer, herinner U de namen 

van hen, die gestorven zijn, 
en vergeet niet, dat zij kwamen 
langs de straten van de pijn, 
langs de wegen van het lijden, 
door het woud der eenzaamheid, 
naar het dag en nacht verbeide 
Vaderhuis, hun toebereid. 

 
- Inleidende woorden bij het gedenken 
  
- Kaarsen worden ontstoken aan de Paaskaars 
 
- Zingen: Lied 730:3 

 
Die Maria hebt vergeven 
en de rover aan het kruis, 
laat de doden eeuwig leven 
met U in het paradijs. 
Heer, herinner U hun namen, 
oordeel hen en spreek hen vrij, 
en bedek hun schuld en laat hen 
zitten aan uw rechterzij. 
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- Gedicht (voorgedragen door Joke Nieuwenhuis-Brinkhuis) 
 

Wanneer je iemand missen moet 
Niet voor even, maar voorgoed 

Dan valt dat heel erg zwaar 
Ja, dat is gewoon heel naar 

 
Nooit meer samen kunnen praten 
Een leegte die is achtergelaten 

Verdriet en een groot gemis 
Als iemand er niet meer is 

 
Wat blijft, zijn de herinneringen 

Dat worden hele waardevolle dingen 
Om te bewaren, veilig en apart 

Op een speciaal plekje in je hart 

 
- De namen worden gelezen en kaarsen ontstoken, 
afgewisseld met muziek  

 
26 november  Herman Gerhardus Antonius Eektimmerman 75 jaar 

1 december  Jansje Jacoba Boor    82 jaar 
5 december Jansje Schraa-Wijnen   86 jaar 
6 december Gerhardus Johannes Jan ter Avest  84 jaar 
14 december Guido Molenaar    81 jaar 
15 december  Klaas Spanjer     95 jaar 
21 december Johanna Hermina Mulder-Bannink  87 jaar 
23 december  Johanna Hendriks    72 jaar 
30 december  Jan Hendrik Altena    79 jaar 
31 december  Egbert Bouwhuis    73 jaar 
3 januari  Roelof Bolink     85 jaar 

   4 januari     Albertus Jan op den Dries      70 jaar 
4 januari  Johannes den Ouden    89 jaar 
5 januari  Albert Bernardus Geerling   84 jaar 
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6 januari  Gerdina Christina Preuter-van Weij  71 jaar 
6 januari  Jennigje Visscher-Schoten   86 jaar 
7 januari  Jakob Geertsema    82 jaar 
8 januari  Jantine Meulenbelt-Poelakker  92 jaar 
10 januari  Nellie Snel     86 jaar 
11 januari  Fredrik Jan de Goede   89 jaar 
12 januari  Berendina Johanna op den Dries-Hosmar 91 jaar 

 
Muziek: ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen,  
hoeft niet te vrezen voor de dood.’ (Lied 91a) 

 
13 januari  Gerrit Jan Tijhuis    68 jaar 
15 januari  Johanna Scharphof-Heuver   85 jaar 
19 januari  Dirk Brand     75 jaar 
19 januari  Hillegien Karsten-Bosch   80 jaar 
19 januari  Hendrika Cecilia van Petersen-van Bonzel 94 jaar 
20 januari  Jan Post     81 jaar 
21 januari  Hendrika Heuver-Bolink   95 jaar 
21 januari  Hendrik Jan Gerrits    70 jaar 
24 januari  Johan Westra     89 jaar 
25 januari  Gerrit Jan Hogenkamp   86 jaar 

   30 januari     Wilhelmina Hendrika Kamp-Theijink    85 jaar 
   2 februari     Jan Slooijer         66 jaar 

2 februari  Hendrika Tijhuis-Hallink   88 jaar 
4 februari  Janna Brinkhuis-Meijer   94 jaar 
5 februari  Hermannus Dekkers     83 jaar 
9 februari  Willlempje Bos-Broere   82 jaar 
9 februari  Barteld Hendrik Hendrikus Nijeboer  72 jaar 
10 februari  Arend Winter     75 jaar 
11 februari  Aleida Hofman-Rensink   72 jaar 
15 februari  Irma Holtjer-van der Straten   57 jaar 
15 februari  Jan Karkdijk     80 jaar 

 
Muziek: ‘Geen duister zal je overvallen,  

er is een licht dat eeuwig brandt.’ (Lied 91a) 
 

16 februari  Dina Hendrika Valk-Mollink   88 jaar 
16 februari  Hendrik Jan Zonnebeld   81 jaar 
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17 februari  Hendrika Gorter-Mast    88 jaar 
18 februari  Klaus Stückradt    79 jaar 
20 februari  Annigje Stückradt-Duerink   76 jaar 
21 februari  Jan Hendrik Stokman    66 jaar 
28 februari  Hendrikje Torny-Egberts   78 jaar 
6 maart  Gerrit Willem Heuver    68 jaar 
14 maart  Hendrik Zagers    68 jaar 
31 maart  Hendrik Braker    80 jaar 
31 maart  Hendrikus Theodorus B Wilms  67 jaar 
1 april   Heintje Jansen-Bruins    90 jaar 
11 april  Gerrit Jan ten Brinke     73 jaar 
19 april  Hermanna Fredrika Samsen-Ekkelkamp 97 jaar 
15 mei  Gerrit Jan Dalvoorde    81 jaar 
16 mei  Abraham Hendrik Wagelaar   75 jaar 
20 mei  Jenet Nijland-Hartman   44 jaar 
20 mei  Corry Wansink-Bekkernens   75 jaar 
4 juni   Hendrikus Scholten    70 jaar 
12 juni  Hendrikje Stobbelaar- Wensink  89 jaar 
20 juni  Gerrie Zoeteweij-van Zon   91 jaar 

 
Muziek: ‘Engelen zullen je op handen dragen  

door een woestijn van hoop en pijn.’ (Lied 91a) 
 

21 juni  Harold Alfred Schippers   54 jaar 
30 juni  Johannes Hendrikus de Vries  81 jaar 
9 juli   Dina Aaltje Beldman-Hiddink   92 jaar 
11 juli   Hendrikus ter Haar    85 jaar 
12 juli   Cornelis Adriaan van Sparrentak  74 jaar 
13 juli   Elisabeth Dam-Buitelaar   92 jaar 
13 juli   Tonia Hermina van Heun-Frederiks  87 jaar 
19 juli   Lammigje Heerdink-Stevens   80 jaar 
27 augustus  Janna Willemina Timpert- Klein Baltink 76 jaar 
8 september  Albert Jan Timpert    79 jaar 
8 september  Gesina Geertruida Knopper-de Zoeten 73 jaar 
8 september  Hendrik Gerrit Willem Teesselink  91 jaar 
10 september  Gerda Johanna ten Brinke    67 jaar 
11 september  Hendrik Zonnebeld     90 jaar 
16 september  Johannes de Mooij    78 jaar 
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30 september  Marina Herma Johanna ter Weel-Bosch 74 jaar 
6 oktober  Gerrit Borkent     75 jaar 
15 oktober  Johan Schutten    73 jaar 
16 oktober  Hilly Bergboer-Bosch    86 jaar 
16 oktober  Gerritdina Wilhelmina Stokvis-Bloemendal 77 jaar 
31 oktober  Henricus Anton Jan Podt   86 jaar 
6 november Johanna Hermina Ulfman-Bannink  96 jaar 

10 november Wilhelmina Maria Brink-Visscher   90 jaar  

 
We ontsteken ook een kaars voor állen die ons - kort of lang 
geleden - ontvallen zijn en een kaars voor hen, die naamloos 

gestorven zijn, niet gekend bij ons, maar wel bij God. 

 
- Muziek: ‘In Paradisum’, gevolgd door stilte - 

 
- Zingen: Lied 727: 1, 2 en 10 
 
1   Voor alle heil'gen in de heerlijkheid 

die U beleden in hun aardse strijd, 
zij uw naam lof, o Jezus, te allen tijd! 
Halleluja, halleluja! 

 
2   Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht; 

Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht; 
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht. 
Halleluja, halleluja! 

 
10 Van alle einders, van de verste kust 

zullen zij vinden vrede, feest en rust, 
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest! 
Halleluja, halleluja! 
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- Dankgebed en voorbeden, afgesloten met Onze 
Vader 
 
- Collecteaankondiging: diaconie 
 
- Slotlied: Lied 753: 1, 2 en 6 
 
1   Er is een land van louter licht 

waar heil'gen heersers zijn. 
Nooit gaat de gouden dag daar dicht 
in duisternis of pijn. 

 
2   Daar is het altijd lentetijd, 

in bloei staat elke plant. 
Alleen de smalle doodszee scheidt 
ons van dat zalig land. 

 
6   God, laat ons staan als Mozes hier 

hoog in uw zonneschijn, 
en geen Jordaan, geen doodsrivier 
zal scheiding voor ons zijn. 

 
- Heenzending en zegen, besloten met Amen (3x) 
 
- Muziek: Wohl mir dass ich Jesum habe, uit cantate Herz 

und Mund und Tat und Leben, BWV 147, J.S. Bach (1685-
1750) 
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De Regenboog en Het Centrum zijn deze morgen open tot 

12.00 uur. Iedereen mag binnenlopen, een lichtje aansteken 
en luisteren naar muziek. 

 
Toelichting bij de liturgische bloemschikking: 

 
Ik zie een poort wijd open staan, 
 waardoor het licht komt stromen 

 van 't kruis, waar 'k vrij’lijk heen mag gaan 
 om vrede te bekomen. 

 Genade Gods, zo rijk en vrij! 
 Die poort staat open ook voor mij. 

 Voor mij, voor mij, 
 staat open ook voor mij. 

 
 

Toelichting bij de dienst: 
 

Liturgische kleuren: Wit & Paars; ouderling van dienst: Piet 
Jansen; diakenen: Harry Kisteman en Alie Pennings; 

welkomouderling: Alie ter Avest; beamer en camera: Rijkent 
Lamain en Emiel Dasselaar; lector: Alie ter Avest; organist: 

Ineke ten Brug; dwarsfluit: Wilfried Allaerts; voorgangers: ds. 
Wil Kaljouw en ds. Hans van Dalen 

 
U kunt iets geven voor de collecte bij de uitgang, via de scipio-

app of op bankrekening NL86 RABO 0327379618 t.n.v. 
diaconie PG Nijverdal 

 
Deze dienst is ook online te volgen:  

- Via kerkomroep.nl > Nijverdal > Het Centrum  
- Via YouTube > kanaal: Nijverdal Het Centrum 

 


