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U kunt uw gift geven in de collectekoker.

Ook kunt u uw gift geven 
via de Scipio-app

Of u kunt uw gift overmaken
op rekeningnr.  

t.n.v. Diaconie PG Nijverdal 
NL86 RABO 0327 3796 18



Aanvangslied: Psalm 100: 1, 2 en 3

Welkom

Mededelingen kerkenraad



vervolg



vervolg



Stilte



Stilte

Onze Hulp

Groet

Psalm 100: 4



Gebed



Lied 722: Uw stem, Heer, hebben wij gehoord

Gebed van toenadering



vers 2



vers 3



Leefregels



Gods leefregels

Gebed



Gebed om verlichting met de

Heilige Geest

Schriftlezing



Schriftlezing: Jesaja 55: 10 - 13



vervolg

10Zoals regen of sneeuw neerdaalt
uit de hemel en daarheen niet terugkeert
zonder eerst de aarde te doordrenken,
haar te bevruchten en te laten gedijen, zodat 
er zaad is om te zaaien en brood om te eten –
11zo geldt dit ook voor het woord
dat voortkomt uit mijn mond:
het keert niet vruchteloos naar Mij terug,
niet zonder eerst te doen wat Ik wil
en te volbrengen wat Ik gebied.



12Vol vreugde zullen jullie uittrekken
en in vrede zul je huiswaarts keren.
Bergen en heuvels zullen je juichend begroeten,
en alle bomen zullen in de handen klappen.
13Doornstruiken maken plaats voor cipressen,
distels voor mirtenstruiken.
Zo zal de HEER zich een naam verwerven,
het is een eeuwig en onvergankelijk teken.

Meditatieve muziek



Meditatieve muziek:

Sinfonia van Cantate nr. 18

(Johann Seb. Bach)

Schriftlezing



Plaatje bij:

Sinfonia van Cantate nr. 18

(Johann Seb. Bach)

Schriftlezing

Zoals regen of sneeuw 
neerdaalt uit de hemel, 

zo is het woord 
dat voortkomt 
uit mijn mond: 

het keert niet vruchteloos 
naar Mij terug…

(Sinfonia Cantate 18  - J.S. Bach)



Schriftlezing: Lucas 8: 1 - 15



vervolg

1Kort daarop begon Hij rond te trekken
van stad tot stad en van dorp tot dorp om
het goede nieuws over het koninkrijk van God te
verkondigen. De twaalf vergezelden Hem, 2en
ook enkele vrouwen die van kwade geesten en
ziekten genezen waren: Maria van Magdala, bij
wie zeven demonen waren uitgedreven,
3Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester
van Herodes, en Susanna – en



vervolg

nog tal van andere vrouwen, die uit eigen 
middelen voor hen zorgden.
4Toen zich een grote menigte verzameld had en
uit alle steden mensen naar Hem toe gekomen
waren, vertelde Hij deze gelijkenis:
5‘Een zaaier ging eropuit om te zaaien. Tijdens
het zaaien viel een deel van het zaad op de
weg, en het werd vertrapt en door de vogels
opgegeten 6Een ander deel viel op rotsachtige



vervolg

bodem, maar toen het opschoot, droogde
het uit door gebrek aan water. 7Weer een
ander deel viel tussen de distels, en toen die
opschoten verstikten ze het. 8Maar er viel ook
zaad in vruchtbare aarde, en toen het was
opgeschoten droeg het honderdvoudig vrucht.’
Hij voegde er met luide stem aan toe: ‘Wie oren
heeft om te horen, moet goed luisteren.’ 9Zijn
leerlingen vroegen Hem wat deze gelijkenis



vervolg

betekende. 10Hij antwoordde: ‘Het is jullie
gegeven de geheimen van het koninkrijk
van God te kennen, maar de anderen krijgen
alles in gelijkenissen te horen, opdat ze zien
zonder inzicht en horen zonder iets te
begrijpen. 11Dit is de betekenis van de
gelijkenis: Het zaad is het woord van God. 12Het
zaad op de weg, dat zijn zij die geluisterd
hebben, maar daarna komt de duivel en die



vervolg

graait het woord weg uit hun hart,
om te voorkomen dat ze worden gered
door te geloven. 13Het zaad op de rotsachtige
bodem, dat zijn zij die het woord vol vreugde
aannemen wanneer ze het horen, maar het
schiet geen wortel; voor het moment geloven
ze, maar als ze op de proef worden gesteld,
worden ze afvallig. 14Het zaad dat tussen de
distels valt, dat zijn zij die wel geluisterd



Lied 764: 1, 2, 3 en 4

hebben, maar door zorgen en rijkdom
en de genoegens van het leven worden
ze gaandeweg verstikt, zodat ze geen vrucht
dragen. 15Het zaad in de vruchtbare grond, dat
zijn zij die met een goed en eerlijk hart naar
het woord hebben geluisterd, het koesteren en
door standvastigheid vrucht dragen.



vers 2



vers 3



vers 4



Verkondiging



Verkondiging

Gezang 78, Liedboek 1973



Verkondiging

'Het zaad dat in de vruchtbare grond, dat zijn zij die met 

een goed en eerlijk hart naar het woord hebben geluisterd, 

het koesteren en door standvastigheid vrucht dragen’ (Lucas 8:15)



Verkondiging

Gezang 78, Liedboek 1973



vers 2

1

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,

o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,

of 'k ben een wis verderf gewijd.

Doorstroom, beziel en zegen mij,

opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!



vers 3

2

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:

niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven

en levensvolheid meer en meer!

Uw Geest moet in mij uitgestort:

de rank die U ontvalt, verdort.



vers 4

3

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden,

'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'!

Uw liefde moet alom mij leiden,

uw leven moet mijn leven zijn,

uw licht moet schijnen in mijn huis

bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis.



Pastorale mededelingen

4

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,

dan wint mijn ziel door U in kracht!

Het werk in need'righeid begonnen,

wordt dan in heerlijkheid volbracht!

Wat in de winds'len sliep, ontbot,

en komt in 't licht en rijpt voor God.



Pastorale mededelingen

Voorbeden en dankgebed

Collecte
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Lied 425



vervolg



Zegen



Zegen

Gezongen Amen



Een gezegende week gewenst


