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Welkom, welkom 



Welkom, welkom
welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen
Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee
als jij het liedje kent



Maar eerst nog even dit
voor we verder gaan
tellen we tot drie
en dan roep jij je naam
1, 2, 3 ...



Sorry maar helaas
dat ging nog niet zo goed
daar komt ‘ie nog een keer
nu weet je hoe het moet
1, 2, 3 ...



Welkom, welkom
welkom iedereen
Doe je met ons mee?
We beginnen zo meteen
Welkom, welkom
fijn dat jij er bent
Zing gezellig mee
als jij het liedje kent, welkom, welkom! 



Mededelingen kerkenraad

Van A tot Z



A van Almachtig
B van Bevrijder
C is van Christus, 
Gezalfde van God
D is van Dienaar
E is van Eeuwig
F van Formeerder, 
Hij schiep het heelal



G van Gekruisigd
H is van Hoeksteen
I van Immanuël, God 
is met ons
J is van Jezus
K is van Koning
L van Zijn Liefde, die 
Hij aan mij toont



Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij



M van Messias
N is van Ned'rig
O is van Opstanding
P van Profeet
Q van I.Q. onze God is de slimste
R is van Rots en
S is van Schild



Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij



T is van Toevlucht, een veilige haven
U van Uniek
Verlosser is V
W is de Weg
X voor eXtra bijzonder
IJ voor IJzersterk
Z van Zoon van God



Van A tot Z
Bent U de hoogste Heer
Alfa, Omega en zoveel meer
Oneindig groot
Is ook uw heerschappij
U bent het einde voor mij



Bemoediging 
en groet

Gebed

Sta eens even op



Sta ’s even op
als je Jezus liefhebt.
Sta ’s even op
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.



Geef elkaar de hand
als je Jezus liefhebt.
Geef elkaar de hand
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.



Draai ’s even rond
als je Jezus liefhebt.
Draai ’s even rond
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.



Spring ’s in de lucht
als je Jezus liefhebt.
Spring ’s in de lucht
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.



Detective

Ga ’s even zitten
als je Jezus liefhebt.
Ga ’s even zitten
als je van Hem houdt.
Laat eens merken,
laat eens merken
dat je van Hem houdt.



Terugblik VBF

































Bij Gideon kwam een engel
Gideon, jij bent een held
Luister goed naar wat ik zeg
K zie mijn volk wordt gekweld
Ga nu Israël bevrijden 
Ja de Heer staat je bij 
Maar Gideon wou niet begrijpen
De Here God is steeds bij mij



Gideon vormt een leger
Maar God zegt nee, het is niet goed
Mannen die niet mee willen
Gaan weg met een grote stoet
Gideon ziet ‘t niet meer zitten
Maar er moeten er meer weg
Ga met ze naar het water 
Dat is wat hij heeft gezegd 



Refrein:
Gideon, Jij zal de held gaan zijn
Ook al voel je, je nu nog klein
God zal helpen, laat je niet alleen
Want Zijn liefde werkt door alles heen 



Bij het water gaan ze drinken 
Wie slurpt mag nu blijven staan 
Het leger is nu gemaakt 
En mag dan nu ten strijde gaan 
Gideon denkt gaat het lukken
Het is te weinig maar we gaan
God geeft nog een laatste teken 
waar hij van versteld zal staan



Pak een hoorn, pak een vaas
Pak je fakkel er maar bij 
Samen trekken wij ten strijde
Hoop’lijk is dit snel voorbij
Gooi nu met je eigen vaas
En maak nu maar veel kabaal
Zo verdrijven wij de vijand 
God is bij ons allemaal



Refrein:
Gideon, Jij zal de held gaan zijn
Ook al voel je, je nu nog klein
God zal helpen, laat je niet alleen
Want Zijn liefde werkt door alles heen 

Je bent bijzonder!



Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Wist je dat? O ja, ja ja
Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat



Soms denk je, ach wat stel ik voor
Ben ik niet een hele grote domoor
Een banaan, die niemand ziet staan
Maar nee, dat is niet waar, luister maar



Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Wist je dat? O ja, ja ja
Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat



Soms denk je, ach wat stel ik voor
Ben ik niet een hele grote domoor
Een banaan, die niemand ziet staan
Maar nee, dat is niet waar, luister maar



Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent heel speciaal
Wist je dat? O ja, ja ja
Je bent bijzonder, o ja
Je bent een wonder, ja ja
Je bent een hele grote schat, 
Je bent een hele grote schat!!! 

Detective



Samuël 17 : 8 



God kent jou

8Goliat ging in het dal staan en riep 
naar de Israëlieten: ‘Waarom zijn jullie 
eigenlijk hierheen gekomen? Om te 
vechten? Ik ben een Filistijn, niemand is 
de baas over mij. Maar jullie zijn slaven 
van Saul. Kies één van jullie soldaten uit 
en laat hem naar mij toe komen.



God kent jou
Vanaf het begin
Helemaal van buiten
En van binnenin
Hij kent al je vreugde
En al je verdriet
Want Hij ziet de dingen
Die een ander niet ziet



God kent jou
Vanaf het begin
Helemaal van buiten
En van binnenin
Hij kent al je vreugde
En al je verdriet
Want Hij ziet de dingen
Die een ander niet ziet



En weet je wat zo mooi is
Bij Jezus voel je je vrij
Om helemaal jezelf te zijn
Want Hij houdt van jou
Ja Hij houdt van jou
Ja Hij houdt van jou en mij



God kent jou
Vanaf het begin
Helemaal van buiten
En van binnenin
Hij kent al je vreugde
En al je verdriet
Want Hij ziet de dingen
Die een ander niet ziet



En weet je wat zo mooi is
Bij Jezus voel je je vrij
Om helemaal jezelf te zijn
Want Hij houdt van jou
Ja Hij houdt van jou
Ja Hij houdt van jou en mij



God kent jou
Vanaf het begin
Helemaal van buiten
En van binnenin
Hij kent al je vreugde
En al je verdriet
Want Hij ziet de dingen
Die een ander niet ziet



God kent jou
Vanaf het begin
Helemaal van buiten
En van binnenin
Hij kent al je vreugde
En al je verdriet
Want Hij ziet de dingen
Die een ander niet ziet

Detective







45Maar David zei: ‘Jij vertrouwt op je 
wapens. Maar ik vertrouw op de 
machtige Heer, de God die het leger van 
Israël helpt. Jij denkt dat die God niets 
waard is. 46Maar vandaag zal de Heer 
ervoor zorgen dat ik jou versla. Dan zal de 
hele wereld weten dat Israël een God 
heeft.



Goliat wilde David aanvallen, en hij 
kwam steeds dichterbij. David rende 
naar Goliat toe 49en pakte een steen uit 
zijn tas. 

47Dan zal iedereen weten dat de Heer 
iemand zonder wapens kan laten 
winnen. Want de Heer beslist wie de strijd 
zal winnen, en hij zal mij helpen.’



Hij versloeg Goliat en doodde hem, 
ook al had hij niet eens een zwaard.

De steen raakte het voorhoofd van 
Goliat zo hard, dat hij voorover 
viel. 50Zo won David de strijd met een 
slingerwapen en een steen. 

Hij deed die in zijn slingerwapen en 
gooide hem naar Goliat. 



Dapper als David



Ik ben dapper dapper dapper, net als David
En niet bang bang bang om door te gaan,
Ik ben dapper dapper dapper net als David,
Samen met mijn God
Samen met mijn God
Kan ik elke reus verslaan!



Als ik speel op het schoolplein
En ik word gepest,
Loop ik toch niet weg
Al ben ik kleiner dan de rest



Ik ben dapper dapper dapper, net als David
En niet bang bang bang om door te gaan,
Ik ben dapper dapper dapper net als David,
Samen met mijn God
Samen met mijn God
Kan ik elke reus verslaan!



Als ik lig in het donker
En ik zie een schim (of: spin)
Doe ik gauw het licht aan,
Ik ben klein, maar ik ben slim



Ik ben dapper dapper dapper, net als David
En niet bang bang bang om door te gaan,
Ik ben dapper dapper dapper net als David,
Samen met mijn God
Samen met mijn God
Kan ik elke reus verslaan!



Wil je overwinnen
Maar je bent niet sterk,
Met geloof beginnen
Is het halve werk!



Ik ben dapper dapper dapper, net als David
En niet bang bang bang om door te gaan,
Ik ben dapper dapper dapper net als David,
Samen met mijn God
Samen met mijn God
Kan ik elke reus verslaan!

Detective





Gebed

Wat was dat? 



Boem, boem, boe-mer-de
boe-mer-de boem.
Boem, boem, boe-mer-de
boe-mer-de boem.



Wat was dat? Dat was Goliath.
Hij had een grote mond,
maar toen viel hij op de grond.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Met zijn zwaard en speer
tegen David en zijn Heer.



O, o, Goliath,
jammer pech gehad
Tjongejonge wat een reus.
Hij lijkt wel sterk maar niet heus.



Wat was dat? Dat was Goliath.
Zijn taaltje was gemeen,
maar toen viel hij door een steen.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Z'n kracht was toch beperkt.
Dat heeft iedereen gemerkt.



O, o, Goliath,
niet goed ingeschat.
God en David uitgedaagd.
Laatste actie niet geslaagd.



Lopen op het water

Wat was dat? Dat was Goliath.
Veel te stoer gepraat,
maar nu is het veel te laat.
Wat was dat? Dat was Goliath!
Hij vroeg er zelf om.
O, wat was hij trots en dom.



U leert me lopen op het water
De oceaan is weids en diep
U vraagt me alles los te laten
Daar vind ik U en ik twijfel niet



En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij



De diepste zee is vol genade
Uw sterke hand, die houdt mij vast
En als mijn voeten zouden falen
Dan faalt U niet, 
want Uw trouw houdt stand



En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij



Geest van God, 
leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder 
dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid



Geest van God, 
leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder 
dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid



Geest van God, 
leer mij te gaan over de golven
In vertrouwen U te volgen
Te gaan waar U mij heen leidt
Leid me verder 
dan mijn voeten kunnen dragen
Ik vertrouw op Uw genade
Want ik ben in Uw nabijheid



En als de golven overslaan
Dan blijf ik hopen op Uw Naam
Mijn ziel vindt rust
Want in de storm bent U dichtbij
Ik ben van U en U van mij

Meeleven met elkaar



Pastorale afkondigingen

Gebede
n



Gebeden
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Het allerleukste liedje



Ik ken een heel leuk liedje
En het maakt me blij
Het is vaak op de radio
En past heel goed bij mij
Het liedje blijft zo hangen
't Is een leuke melodie



Maar het gaat ook ergens over
Nee, vervelen doet het niet
Het gaat van: "Oeh, oeh, oeh"
Dit liedje maakt me happy en, echt
Het voelt zo goed
Het maakt mij altijd vrolijk
En geeft mij weer nieuwe moed



En zit ik er doorheen
Dan zet ik mijn speakers aan
Dan luister ik dit liedje
En kan ik er tegenaan
Want God zegt over jou over mij
Iets bijzonder en dat maakt mij blij
Hij zegt:



"Groter dan een berg, zo hoog
Mooier dan de regenboog
Dieper dan de oceaan
Is hoeveel Ik van je hou
Maak je dus geen zorgen meer
Elke dag ben Ik er weer."



Dit allerleukste liedje is er voor 
iedereen
Ja, het geldt dus ook voor jou:
'Je bent niet meer alleen'
Luister naar dit liedje bij alles wat je 
doet
Herinner je dan telkens weer:
'Hij maakt alles goed'



Want God zegt over jou over mij
Iets bijzonder en dat maakt mij blij
Hij zegt:



"Groter dan een berg, zo hoog
Mooier dan de regenboog
Dieper dan de oceaan
Is hoeveel Ik van je hou
Maak je dus geen zorgen meer
Elke dag ben Ik er weer.“
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou



"Groter dan een berg, zo hoog
Mooier dan de regenboog
Dieper dan de oceaan
Is hoeveel Ik van je hou
Maak je dus geen zorgen meer
Elke dag ben Ik er weer.“
Als je eens wist hoeveel Ik van je hou

Zegen



Wegzending
en

Zegen

Ik wens jou



Ik wens jou een dak boven je hoofd
dat je huis een thuis mag zijn, 
je tafel vol met brood
dat je rustig slapen kan, de hele nacht
dat de liefde van je leven op je wacht



Ik wens jou genoeg om door te gaan
dat je rijkdom vindt door 
ook van weinig te bestaan
ik wens jou mooie volle dagen toe
- en vrije tijd
met kinderen om je heen, 
tot aan het eind



een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou



ik wens je vrede toe om wie je bent
dat je lacht en huilt 
met alle mensen die je kent
dat de liefde aan jouw hart 
vervulling geeft
in elk van de seizoenen die jij leeft



een muur voor de wind
en een vuur voor de kou
een jas voor de regen
en een vriend dichtbij jou



Iedereen die geholpen heeft, op 
welke manier ook … ontzettend 
bedankt!!



Na de dienst worden jullie uitgenodigd
om te blijven napraten onder het 

genot van ranja, een kop koffie of thee.



We wensen u een gezegende week


