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LITURGIE NIJVERDAL, HET CENTRUM, 12-2-2023, 9.30 UUR 

THEMA: ‘KIEZEN TUSSEN LEVEN OF DOOD?’ 

ds. Hanneke Paas 

o Welkom 

 

o Zingen: psalm 81:1, 8,9 NLB 

 

o Stil gebed, bemoediging en groet 

o Als antwoord op de groet zingen we lied 705:1 NLB 

 

o Gebed om ontferming 

 

o De weg die God ons wijst: TIEN GEBODEN VOOR 

KINDEREN (zie pagina 3 liturgie, graag opnemen op 

beamer) 

o Meezingen met filmpje: Bewaar je oog, bewaar je 

oog voor wat je ziet: 

https://www.youtube.com/watch?v=6X0_WkSttMY  

 

o Gebed om de Heilige Geest 

 

o De kinderen gaan naar de nevendienst 

 

o Schriftlezing: Deuteronomium 30:15-20 NBV’21 

 

o Zingen: lied 799:2 en 6 NLB 

 

o Schriftlezing: 1 Korintiërs 2:1-5 NBV’21 

 

o Zingen: lied 939:2 NLB 

 

o Verkondiging: ‘KIEZEN TUSSEN LEVEN OF DOOD?’ 

(zie meegestuurde Power Point) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6X0_WkSttMY
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o Zingen: lied 82:1 en 2 ELB, zie voor tekst van het 

lied hieronder (melodie: “Gelukkig is het land”, 

gezang 416 liedboek voor de kerken) 

 

o De kinderen komen terug uit de nevendienst 

 

o (Pastorale mededelingen) 

 

o Dankgebed 

 

o Aankondiging collecte 

 

o Zingen: lied 150a: 2, 3 en 4 NLB 

 

o Zegen 

 

NLB = Nieuwe Liedboek 

NBV’21= Nieuwe Bijbelvertaling 2021 

ELB = Evangelische Liedbundel 

 

LIED 82:1 en 2 ELB: 

God die ons heeft voorzien en kent bij onze naam, 

die ons ten leven riep en houdt in het bestaan.  

Hij heeft ons voorbestemd te lijken op zijn Zoon 

die mens werd zoals wij en bij ons heeft gewoond. 

  

Hij heeft zijn eigen Zoon geen enkel leed bespaard. 

Hij heeft ten einde toe zijn Geest geopenbaard. 

Als God zo voor ons is wie zal dan tegen zijn? 

In wat Hij ons belooft, zal hoop en zegen zijn. 
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TIEN GEBODEN VOOR KINDEREN 

 

Eén is God, die maakt je vrij.  

Er is geen ander zoals Hij 

Twee wil zeggen: God en jij 

daar horen echt geen beelden bij 

Drie dat is Gods eigen naam, 

om met respect mee om te gaan. 

De dag van God is nummer vier, 

bevrijdingsdag voor mens en dier, 

zodat je wekelijks even voelt 

hoe God de schepping heeft bedoeld. 

Vijf gaat om je ouders en jij, 

wees goed voor elkaar, daar leef je bij. 

Maak niet dood, laat zes je horen, 

knoop dat heel goed in je oren. 

Je man of vrouw, zegt nummer zeven, 

is heel kostbaar in je leven. 

Dus luister goed naar dit gebod 

en maak wat heel is niet kapot. 

Acht zegt: stelen is niet cool, 

dan wordt het hier een beestenboel. 

Negen: laat dat vals gepraat, 

waarmee je andere mensen schaadt. 

Tien zegt: vaar je eigen koers. 

Wees dan vrij en niet jaloers 

op wat een ander heeft of kan, 

daar word je ongelukkig van. 

 

 

 

 


