
 

 

Vespers in de Stille Week 
2023 

 
 

 
 
 
 
 

Wilt u dit boekje na de viering weer terug leggen in de hal van de 
kerk, zodat we het bij de volgende viering weer kunnen gebruiken. 

 



Maandag 3 april 19.00-19.30 uur De Regenboog 
Organist: Rien Hoekjen, voorganger: ds. Liesbeth Jansen-Gort 
 
Orgelspel 
Stilte  
 

Bemoediging (gemeente gaat staan) 
V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed 
V: Heer, vergeef ons wat we verkeerd deden 
G: en laat ons leven voor Uw aangezicht. 
V: Haast U, o Heer, tot mijn hulp 
G: en wees tot mijn redding gereed.     
(gemeente gaat zitten) 
 
Psalm 31   -   gezongen en gelezen 
1  Op U vertrouw ik, Heer der Heren, 

Gij die mijn sterkte zijt. 
Om uw gerechtigheid 
wil nimmer mij de rug toekeren. 
Betoon mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 

 
2  Hoor toch mijn roepen, hoor mijn klagen, 

snel mij te hulp, o God, 
maak niet uw knecht ten spot. 
De vijand dreigt en legt zijn lagen, 
wees mij dan, Gij geduchte, 
een burcht om in te vluchten. 

 
6 In uw hand leg ik mijn geest, 
HEER, trouwe God, verlos mij. 
7 Wie armzalige goden vereren – ik haat ze, 



ík vertrouw op de HEER. 
8 Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw, 
want U ziet mijn ellende, 
U kent de nood van mijn ziel, 
9 U laat niet toe dat de vijand mij insluit, 
U geeft mijn voeten de ruimte. 
 
13 Doe over mij genadig lichten 
 uw liefelijk gelaat, 
 verlos mij van hun haat. 
 Kom om uw knecht weer op te richten, 
 hem die in zijn ellende 
 zich altijd tot U wendde. 
 
Evangelielezing Johannes 12:23-28 
Jezus zei: ‘De tijd is gekomen dat de Mensenzoon tot majesteit 
wordt verheven. Werkelijk, Ik verzeker u, als een graankorrel niet in 
de aarde valt en sterft, blijft het één graankorrel, maar wanneer hij 
sterft brengt hij veel vruchten voort.  Wie zich aan zijn leven 
vastklampt, verliest het, maar wie in deze wereld zijn leven loslaat, 
behoudt het voor het eeuwige leven.  Wie Mij dient moet Mij 
volgen: waar Ik ben zal ook mijn dienaar zijn, en wie Mij dient zal 
door de Vader geëerd worden. 
Nu slaat de angst Mij om het hart. Wat moet Ik zeggen? Vader, laat 
dit ogenblik aan Mij voorbijgaan? Maar hiervoor ben Ik juist 
gekomen. Laat nu zien hoe groot uw naam is, Vader.’  
Toen klonk er een stem uit de hemel: ‘Ik heb mijn grootheid 
getoond en Ik zal mijn grootheid weer tonen.’ 
 
Stilte 
 
Zingen Lied 650 
1  De aarde is vervuld van goedertierenheid, 

van goddelijk geduld en goddelijk beleid. 



6  Het zaad der goedheid Gods, het hoge woord, de Heer, 
valt in de voor des doods, valt in de aarde neer. 

 
7  Al gij die God bemint en op zijn goedheid wacht, 

de oogst ruist in de wind als psalmen in de nacht. 
 
Gebeden Voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gezamenlijk gebeden) 
 
Zingen Lied 575 
1   Jezus, leven van ons leven, 

Jezus, dood van onze dood, 
Gij hebt U voor ons gegeven, 
Gij neemt op U angst en nood, 
Gij moet sterven aan uw lijden 
om ons leven te bevrijden. 
Duizend, duizendmaal, o Heer, 
zij U daarvoor dank en eer. 

 
4 Alle leed hebt Gij geleden,  
 Gij gedragen met geduld. 

Als een worm zijt Gij vertreden  
zonder schuld, om onze schuld,  
opdat wij door U verheven  
als verlosten zouden leven.  
Duizend, duizendmaal, o Heer,  
zij U daarvoor dank en eer.  

 
Zegen (gemeente gaat staan) 
V: De Heer zal u zegenen en behoeden 
G: Amen. 

In stilte verlaten we de kerk 



Dinsdag 4 april 19.00-19.30 uur De Regenboog 
Organist: Jan Ebeltjes, voorganger: ds. Hans van Dalen 
 
Orgelspel 
Stilte 
 
Bemoediging (gemeente gaat staan) 
V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed 
V: Heer, vergeef ons wat we verkeerd deden 
G: en laat ons leven voor Uw aangezicht. 
V: Haast U, o Heer, tot mijn hulp 
G: en wees tot mijn redding gereed.     
(gemeente gaat zitten) 
 
Psalm 38   -   gezongen en gelezen 
5 Zie, mijn leven is bezweken 
 en zal breken  

onder ’t leed, Heer, dat het torst. 
In benauwdheid moet ik kreunen,  
ik moet steunen  
van het bonzen in mijn borst. 
 

6 Al mijn zuchten, al mijn bange  
zielsverlangen  
breng ik voor uw aangezicht.  
’t Hart krimpt, zie mijn krachten tanen,  
zie mijn tranen,  
uit mijn ogen wijkt het licht.  

 
12 Mijn liefste vrienden ontlopen mijn leed, 
wie mij na staan, houden zich ver van mij. 
13 Mijn belagers lokken mij in de val, 



wie mijn ongeluk willen, spreken dreigende taal, 
dag in dag uit verspreiden ze leugens. 
14 Maar ik houd mij doof en wil niet horen, 
ik doe als een stomme mijn mond niet open, 
15 ik ben als iemand die niets hoort, 
geen verweer komt uit mijn mond. 
16 Want op U, HEER, hoop ik, 
van U komt antwoord, mijn Heer en mijn God. 
17 Ik vraag U: laat hen niet om mij lachen, 
niet triomferen nu mijn voet wankelt. 
18 Want ik ben de ondergang nabij 
en altijd vergezelt mij de pijn. 
19 Ik wil U mijn schuld belijden, 
door mijn zonden word ik gekweld. 
20 Maar mijn vijanden leven, zij zijn sterk, 
zij zijn met velen en blind is hun haat. 
21 Ze vergelden goed met kwaad 
en vallen mij aan, al zoek ik het goede. 
22 Verlaat mij niet, HEER, 
mijn God, blijf niet ver van mij. 
 
12 Haast U mij te hulp en red mij,  

Heer, ontzet mij,  
o mijn heil, wees mij nabij. 
Laat uw trouw mij niet begeven,  
stel mijn leven  
bij U veilig, handhaaf mij.  

 
Evangelielezing Mattheus 21: 33 - 46 
Luister naar een andere gelijkenis. Er was eens een landheer die een 
wijngaard aanlegde en hem omheinde. Hij groef er een kuil voor de 
wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Toen verpachtte hij hem aan 
wijnbouwers en ging op reis. Tegen de tijd van de druivenoogst 
stuurde hij zijn knechten naar de wijnbouwers om zijn vruchten in 



ontvangst te nemen. Maar de wijnbouwers grepen de knechten, ze 
mishandelden er een, doodden een ander en stenigden een derde.  
Daarna stuurde de landheer andere knechten, een grotere groep 
dan eerst, maar met hen deden ze hetzelfde. Ten slotte stuurde hij 
zijn zoon naar hen toe, met de gedachte: Voor mijn zoon zullen ze 
wel ontzag hebben. Maar toen de wijnbouwers de zoon zagen, 
zeiden ze onder elkaar: “Dat is de erfgenaam! Kom op, laten we 
hem doden en zo zijn erfenis opstrijken,” en ze grepen hem vast, 
gooiden hem de wijngaard uit en doodden hem.  
Wanneer nu de eigenaar van de wijngaard komt, wat moet hij dan 
met die wijnbouwers doen?’ Ze antwoordden: ‘Hij moet die 
ellendelingen een ellendige dood laten sterven en de wijngaard 
verpachten aan andere wijnbouwers, die de vruchten wel aan hem 
afdragen wanneer het daar de tijd voor is.’ 
Daarop zei Jezus tegen hen: ‘Hebt u dit nooit in de Schriften 
gelezen: “De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen 
geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om 
te zien.” Daarom zeg Ik u: het koninkrijk van God zal u worden 
ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat 
dragen. Wie over die steen struikelt, valt te pletter, en degene op 
wie die steen valt, wordt vermorzeld.’ 
Toen de hogepriesters en de farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, 
begrepen ze dat Hij over hen sprak. Ze wilden Hem graag 
gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de 
menigte, die Hem voor een profeet hield. 
 
Stilte 
 
Zingen Lied 558 
1   Jezus, om uw lijden groot, 
 om uw leven en uw dood 
 die volbrengen 't recht van God, Kyrie eleison. 
 



5   Here, om uw bloedig zweet, 
 als Ge alleen de wijnpers treedt, 
 om de kelk vol bitter leed, Kyrie eleison. 
 
6   Om het zwijgen, het geduld, 
 waarmee Gij de wet vervult, 
 als men vrucht'loos zoekt naar schuld, Kyrie eleison. 

 
Gebeden Voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gezamenlijk gebeden) 
 
Zingen Lied 562 
1 Ik wil mij gaan vertroosten 
 in ’t lijden van mijn Heer, 
 die zelf bedroefd ten dode 
 terneerboog keer op keer 
 en zocht in zijn ellende 
 naar troost om voort te gaan, 
 tot Hem wil ik mij wenden -  o Jesu, zie mij aan 
 
2 Hoe sloeg ik ooit uw woorden 
 weerspannig in de wind, 
 wilde niet zien of horen 
 hoezeer ik werd bemind, 
 mijn leven liep verloren, 
 uw stem bracht mij tot staan, 
 U bidt voor wie U hoonden – o Jesu, zie mij aan. 
 
Zegen (gemeente gaat staan) 
V: De Heer zal u zegenen en behoeden 
G: Amen. 
 

In stilte verlaten we de kerk 
 



Woensdag 5 april 19.00-19.30 uur De Regenboog 
Organist: Ineke ten Brug, voorganger: ds. Bertine van de Weg 
 
Orgelspel 
Stilte 
 
Bemoediging (gemeente gaat staan) 
V:  Onze hulp is in de Naam van de Heer, 
G: Die hemel en aarde gemaakt heeft. 
Drempelgebed 
V: Heer, vergeef ons wat we verkeerd deden 
G: en laat ons leven voor Uw aangezicht. 
V: Haast U, o Heer, tot mijn hulp 
G: en wees tot mijn redding gereed.     
(gemeente gaat zitten) 
 
Psalm 39   -   gelezen en gezongen  
 
2 Ik had mij voorgehouden: Ik moet mij beheersen en mijn tong voor 
zonde behoeden, mijn mond met een muilband bedwingen 
te midden van mensen zonder God of gebod. 
3 En ik zei dan ook niets, geen woord, ik zweeg en vond geen 
verlichting, ik voelde steeds heviger pijn. 
4 Het brandde in mijn binnenste, bij mijn zuchten laaide een vuur op 
en mijn tong begon te spreken: 
5 ‘Geef mij weet van mijn einde, HEER, van de maat van mijn 
levensdagen, laat mij weten hoe vergankelijk ik ben. 
6 U maakte mijn dagen een handbreed lang, mijn levensduur is niets 
in uw ogen, niet meer dan lucht is het bestaan van een mens,  
7 niet meer dan een schaduw zijn levenspad, 
niet meer dan lucht wat hij rusteloos najaagt, hij vergaart en weet 
niet wie het toevalt.’ 
 
 

 



 

Evangelielezing Marcus 14: 3-9 
Toen Hij in Betanië in het huis van Simon – degene die aan een 
huidziekte had geleden – aanlag voor de maaltijd, kwam er een 
vrouw binnen. Ze had een albasten flesje bij zich dat gevuld was met 
zeer kostbare, zuivere nardusolie. Ze brak het flesje open en goot de 
olie uit over zijn hoofd. Sommige aanwezigen zeiden geërgerd tegen 
elkaar: ‘Waar is deze verkwisting goed voor? Die olie had immers 
voor meer dan driehonderd denarie verkocht kunnen worden, en 
dat geld hadden we aan de armen kunnen geven.’ Ze voeren tegen 
haar uit. Maar Jezus zei: ‘Laat haar met rust, waarom vallen jullie 
haar lastig? Ze heeft iets goeds voor Mij gedaan. Want de armen zijn 
altijd bij jullie, en jullie kunnen weldaden aan hen bewijzen wanneer 
je maar wilt, maar Ik zal niet altijd bij jullie zijn. Wat ze kon, heeft ze 
gedaan: ze heeft mijn lichaam nu al met olie gebalsemd, met het 
oog op mijn begrafenis. Ik verzeker jullie: waar ook maar ter wereld 
het goede nieuws verkondigd wordt, daar zal ter herinnering aan 
haar verteld worden wat zij heeft gedaan.’ 



Toen ging Judas Iskariot, een van de twaalf, naar de hogepriesters 
om Hem aan hen uit te leveren. Toen zij dit hoorden, waren ze 
opgetogen en beloofden ze hem geld te zullen geven. En hij zon op 
een mogelijkheid om Hem op een geschikt moment uit te leveren. 
 
Stilte 
 
Zingen Lied 558 
3 Om de zalving door een vrouw,  

vreugdeolie, geur van rouw,  
teken van wat komen zou,  
Kyrie eleison. 

 
4  Om het brood, Heer, dat Gij breekt,   

om de beker die Gij reikt,  
om de woorden die Gij spreekt,  
Kyrie eleison. 

 
7 Om het woord van godd’lijk recht  

dat Gij tot uw rechters zegt,  
-zelf hebt Ge uw geding beslecht, -  
Kyrie eleison. 
 

Gebeden Voorbeden, stil gebed, Onze Vader (gezamenlijk gebeden) 
 



Zingen Lied 560 

 
 
2  Hij ging de weg zo eenzaam tot in Jeruzalem. 
 De beulen die hem sloegen, 
 bespotten met een doornenkroon. 
 Hij zweeg en leed voor hen, Hij deed dit ook voor hen. 
 
3  Hij ging de weg zo eenzaam. Hij droeg zijn eigen kruis. 
 Hij bad: Mijn God, vergeef hen! 
 Hij leed en stierf op Golgotha 
 Hij deed dit ook voor ons, voor allen, ook voor ons. 
 
Zegen (gemeente gaat staan) 
V: De Heer zal u zegenen en behoeden 
G: Amen. 
 

In stilte verlaten we de kerk 


