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LITURGIE NIJVERDAL, REGENBOOG, 11-6-2023, 9.30 UUR 

 

VIERING HEILG AVONDMAAL 

 

ds. Hanneke Paas 

 

THEMA: ‘WATER DAT LEVEN GEEFT’ 

 

o Welkom en mededelingen 

 

o Zingen: psalm 65: 5 en 6 NLB 

 

o Stil gebed, bemoediging en groet 

 

o Als gebed van verootmoediging zingen wij lied 377:1,2,4 

en 5 NLB 

 

o Gebed om de Heilige Geest 

 

o De kinderen gaan naar de nevendienst 

 

o Schriftlezing: Ezechiël 47:1-12 NBV’21 en Johannes 7:37-

39a NBV’21 (tot en met de woorden ‘die in Hem geloofden 

zouden ontvangen’) 

 

o zingen: lied 672:2 NLB 

 

o Verkondiging: ‘WATER DAT LEVEN GEEFT’ 

 

o We luisteren naar een opname van ‘Bron van levend 

water’, lied 445:1 + refrein Opwekking: 

https://www.youtube.com/watch?v=UnI795FEQLI  

 

 

VIERING HEILIG AVONDMAAL 

 

o Aankondiging avondmaalscollecte, de kinderen komen 

terug uit de nevendienst  

 

o Zingen: lied 653:2 en 3 NLB 

 

https://www.youtube.com/watch?v=UnI795FEQLI
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o Mededelingen bij het Avondmaal:  

 

➢ Op aanwijzing van de nodigers kan iedereen naar 

voren komen voor de viering.  

➢ Houd gepaste afstand.  

➢ Iedereen wordt per vak genodigd. Op elke tafel 

staan bekertjes met wijn op de grote plateaus en 

met druivensap op de kleine plateaus. 

➢ Degenen die slecht ter been zijn zullen aan het 

einde van de viering worden bediend met brood en 

wijn op hun zitplaats.  

 

o Onderwijzing bij het Avondmaal 

 

o Avondmaalsgebed en Onze Vader 

 

o Nodigingswoorden  

 

o Zingen: lied 840:1 en 3 NLB (de diakenen maken de tafel 

gereed) 

 

o Woorden bij het brood en bij de wijn 

 

o De diakenen nodigen u en jullie om naar voren te komen, 

we ontvangen brood en wijn 

 

o zingen: lied 381:6 NLB 

 

o (Pastorale mededelingen) 

 

o Dankgebed 

 

o Zingen: lied 57: 1 en 2 Johan de Heer (zie voor tekst 

pagina 3 van de liturgie) 

 

o Zegen  
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LIED 57: 1,2 JOHAN DE HEER 

 

Er komen stromen van zegen, 

dat heeft Gods woord ons beloofd, 

stromen, verkwikkend als regen, 

vloeien tot elk die gelooft. 

 

Refrein: 

Stromen, stromen van zegen, 

komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder, 

zend ons die stromen, o Heer. 

 

Er komen stromen van zegen, 

heerlijk verkwikkend zal ‘t zijn, 

op de valleien en bergen, 

zal er nieuw leven dan zijn. 

 

Stromen, stromen van zegen, 

Komen als plasregens neer. 

Nu vallen drupp’len reeds neder, 

zend ons die stromen, o Heer. 

 


