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Welkom en mededelingen



Welkom en mededelingen
door ouderling Gerhard Nijhoff

Zingen: Psalm 78: 1 en 2 



Psalm 78: 1 en 2

Vers 12



Vers 2





Stil gebed, bemoediging en groet 



Stil gebed

Bemoediging

Groet

Zingen: Lied 314



Lied 314 (als gebed om opening van het Woord)

Vers 2



Vers 2





Vers 3





Lezen: 2 Koningen 2: 19-25



2 Koningen 2: 19-25

Eerste optreden van Elisa

 19De inwoners van Jericho zeiden tegen Elisa: ‘De 

ligging van de stad is goed, zoals u ziet, maar het 

water is slecht en de grond veroorzaakt 

misgeboorten.’ 20Elisa zei: ‘Breng me een nieuwe 

schaal, met wat zout erop.’ Ze brachten hem een



schaal, 21en Elisa ging naar de bron en strooide 

daar zout in terwijl hij zei: ‘Dit zegt de HEER: 

Hierbij zuiver Ik dit water. Het zal geen 

sterfgevallen of misgeboorten meer 

veroorzaken.’ 22En tot op de dag van vandaag is 

het water daar zuiver, zoals Elisa heeft gezegd.

 23Van Jericho ging Elisa naar Betel. Toen hij naar



de stad omhoogliep, rende een troep jongens op 

hem af die hem uitlachten en schreeuwden: ‘Zet ’m 

op, kaalkop! Zet ’m op, kaalkop!’ 24Elisa keek om, 

en toen hij de kinderen zag, vervloekte hij ze in de 

naam van de HEER. Meteen kwamen er twee 

berinnen uit het bos, die tweeënveertig van de 

kinderen verscheurden.



25Vanuit Betel trok Elisa naar de Karmel, en van 

daar keerde hij naar Samaria terug.

Uitleg en overweging



- Wanneer?
- Waar?
- Wat?
- Echt gebeurd?

1. De gebeurtenis



Wanneer



- Elia’s tocht: 
Samaria – Karmel – Betel – 

Jericho – Jordaan

- Elisa’s tocht: 
Jordaan – Jericho (heil) - Betel 

(straf) – Karmel – Samaria 

In Elia’s voetsporen…

Waar



- Een troep 
jongens

(‘kleine 
onvolwassenen’)

- 42? Legendarisch?

Gebeurtenis



- berinnen

Wat



Echt gebeurd?

Waar is God in het gebeuren!?



- Bijbels: in OT én NT. 
- Effectief: iemand ‘licht 

maken’
- Kader: gehoorzaamheid, 

bevrijding
- Actueel?: instrument voor 

machtelozen

2. Achtergrond: vervloeking





- Oudtestamentisch? 
Marcion; ook in NT 
- Rem op vervloeken: 
‘Zegen uw vervolgers, zegen 
hen, vervloek hen niet’
- Gods Woord: spreekt MIJ 
niet altijd aan
- NT: niets anders, wel meer
 

3. Gods Woord?



- 1 en 2 Koningen: 
ballingschap waarom? 
- Wetteloosheid leidt tot 
ondergang: ‘Betel’ 
- Beer: meedogenloos geweld

4. Boodschap



- 1 en 2 Koningen: 
ballingschap waarom? 
- Wetteloosheid leidt tot 
ondergang: ‘Betel’ 
- Beer: meedogenloos geweld
- Jeugd: toekomst
- 42 = 6 x 7: open voor nieuw 
begin

4. Betekenis



5. Verantwoordelijk
Jongens?
• Woorden: 
- ‘Rot op, vlieg op, val dood’
- ‘Kaalkop’
• Respect: 
ouderen, vreemdelingen, 
Gods dienaren, God Zelf
• Zoals de ouden zongen…

23 Van Jericho ging Elisa 
naar Betel. Toen hij naar 

de stad omhoogliep, 
rende een troep jongens 

op hem af die hem 
uitlachten en 

schreeuwden: ‘Zet ’m 
op, kaalkop! Zet ’m op, 

kaalkop!’



5. Verantwoordelijk

Elisa?
• Woorden hebben kracht: 
‘vervloeking in naam van de 
HEER’ (3e gebod)
• Elia’s = Elisa’s geestkracht
• Joodse traditie: 
Elisa wordt gestraft…

24 Elisa keek om, en 
toen hij de kinderen zag, 

vervloekte hij ze in de 
naam van de HEER. 



5. Verantwoordelijk
Berinnen?
• ‘God’ = ‘ natuur’?
Natuur is meedogenloos; 
God niet… 
• De natuur neemt wraak… 
• Actueel! Meteen kwamen er twee 

berinnen uit het bos, die 
tweeënveertig van de 

kinderen verscheurden.



5. Verantwoordelijk

God?
• Liefde en toorn:
Niet gelijkwaardig; ‘Jericho’ 
en ‘Betel’; omkeer
• Machtsoverdracht
Kracht van natuur; macht 
van de profeet 
• Gods onbegrijpelijkheid



Overweging: 
Let op je woorden



Lucas 9: 51-56

Op weg naar Jeruzalem

 51Toen de tijd naderde dat Jezus in de hemel zou 

worden opgenomen, ging Hij vastberaden op weg 

naar Jeruzalem. 52Hij stuurde boden voor zich uit. 

In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn 

komst voor te bereiden, 53wilden de



dorpelingen Hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem 

het doel van zijn reis was. 54Toen de leerlingen 

Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet 

welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt U dat wij vuur 

uit de hemel afroepen dat hen zal 

verteren?’ 55Maar Hij draaide zich naar hen om en 

wees hen streng terecht. 56Ze gingen verder naar 

een ander dorp.
Orgelspel en zingen: Lied 654: 5 en 6



Lied 654: vers 5 en 6



Vers 6





Geloofsbelijdens (lied 340b)



Geloofsbelijdenis lied 340b











Collectedoel
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Dankgebed en voorbeden



 Dankgebed

Slotlied: Lied 240 vers 1 t/m 6



Lied 240 vers 1 t/m 6

Vers 2



Vers 3



Vers 4



Vers 5



Vers 6



Zegen



 Zegen
  



Wel thuis en een gezegende week gewenst
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