
Zangdienst met liederen uit de bundel van Johannes de Heer 
Zondag 25 juni 18.30 uur in de Regenboog 

Organist: Jan Ebeltjes 

Welkom en mededelingen  

Zingen: “Komt, laat ons zingen al tezaam”     JdH lied 633: 1, 2 en 5 

Zingen: “Dat ons loflied vrolijk rijze”    JdH lied 34  

Openingswoorden, korte stilte, bemoediging en groet 

Zingen: “Abba Vader” in het Nederlands en Twents  JdH 100 

Abba, Vader, U alleen,  

U behoor ik toe. 

U alleen doorgrondt mijn hart, 

U behoort het toe. 

Laat mijn hart steeds vurig zijn. 

U laat nooit alleen. 

Abba, Vader, U alleen,  

U behoor ik toe. 

Abba, Va, ik bin van Oe, 

blief toch nöat miej goan. 

Ie allééne weet hoe ‘k bin, 

weet wa’k heb edoan. 

Loat mien hàtte biej Oe blie’m. 

Nem miej biej de hááne. 

Abba, Va, ik bin van Oe, 

joa van Oe alleen. 

Abba, Vader, 

laat mij zijn slechts van U alleen. 

Dat mijn wil voor eeuwig zij 

d’Uwe en anders geen. 

Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 

Laat mij nimmer gaan. 

Abba, Vader, laat mij zijn, 

slechts van U alleen. 

Gebed 

Zingen: “’k Heb geloofd en daarom zing ik”    JdH 543: 1, 3 en 4 

Schriftlezing: Psalm 100 

Zingen: “Groot is Uw trouw”      JdH 149 

Schriftlezing: Mattheüs 8: 23 t/m 27 



Zingen: “Scheepke onder Jezus’ hoede”    JdH 213 

Zingen: “Geef de Heiland ’t roer in handen”   JdH 803: 1, 2 en 3 

Schriftlezing: Johannes 3: 14 t/m 21      

Zingen: “Op die heuvel daarginds”     JdH 836: 1, 2 en 3 

Zingen: “Ik weet dat mijn Verlosser leeft”    JdH 113: 1, 4 en 5 

Verkondiging 

Langer voorspel door orgel en aansluitend zingen: “Ik wil zingen van mijn Heiland” 

         JdH 657 

Dank- en voorbeden, stil gebed, Onze Vader 

Slotlied: “Er komen stromen van zegen”    JdH 57   

Wegzending + gezongen amen, amen, amen 

 

 

 


