
Avondgebed  
zondag 13 augustus in ‘De Regenboog’ 

voorganger: Ds. Wolter Broekema 

organist: Rien Hoekjen 

 

Thema ‘Uittocht’ 

 

  
 

 

Welkom en Mededelingen 

 

 

Orgelspel  

‘Vater unser im Himmelreich’  -  J.S Bach  BWV 737 

 

Stilte 

 

Opening en Lofprijzing  

 V Heer open mijn lippen 

 A Mijn mond zal zingen van uw eer. 

 V God, kom mij te hulp. 

 A Heer, haast U mij te helpen. 

 

♫ Zingen Lied 195  ‘Ere zij de Vader en de Zoon’  

 

Psalmengebed 

 V Haast U, o Heer tot mijn hulp 

 A En wees tot mijn redding gereed. 

 

♫  Zingen Psalm 12:1  (De Nieuwe Psalmberijming) 

Help HEER, de liefde en de trouw ontbreken! 

Oprechte mensen zijn een zeldzaamheid. 

Het lijkt normaal om leugentaal te spreken; 

misleiding en bedrog zijn wijdverbreid. 

 

Lezing: Psalm 12 
6Zwakken en armen zuchten onder het geweld. 

‘Om hen sta Ik op,’ zegt de HEER, 

‘Ik breng de redding die zij verlangen.’ 
7De woorden van de HEER zijn zuiver 

als zilver, gesmolten in de smeltkuil, 

gelouterd tot zevenmaal toe. 



 

♫  Zingen Psalm 12:4  (De Nieuwe Psalmberijming) 

Laat leugenaars het laatste woord niet krijgen. 

Bescherm wie arm en zwak zijn, trouwe HEER. 

Het onrecht blijft aan alle kanten dreigen. 

Verdorvenheid verspreidt zich meer en meer. 

 

 

 

Inleiding op de Bijbelgedeelten    

 

 

Lezingen 

 

Uit: Exodus 3 
9De jammerklacht van de Israëlieten is tot Mij doorgedrongen en Ik heb gezien hoe wreed 

de Egyptenaren hen onderdrukken. 10Daarom stuur Ik jou nu naar de farao: jij moet mijn 

volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ 
11Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte 

zou leiden?’ 12God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat Ik je 

heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg 

vereren.’ 
13Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun 

voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik 

dan zeggen?’ 14Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de 

Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN heeft mij naar u toe gestuurd.”’  

 

♫ Zingen Lied 324:1, 2 en 3 

 

Uit: Matteüs 4 
18Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en 

zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. 19Hij zei tegen 

hen: ‘Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.’ 20Ze lieten meteen hun 

netten achter en volgden Hem. 21Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de 

zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig 

met het herstellen van de netten. Hij riep hen 22en meteen lieten ze de boot en hun vader 

Zebedeüs achter en volgden Hem. 
23Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, 

verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal 

onder het volk.  

 

Stilte  (7 minuten) 

 

♫ We luisteren naar: ‘Gij die het sprakeloze bidden hoort’ (Lied 197)   

https://youtu.be/w1-8nhP2wFI  (alleen de muziek/zang; de tekst, zie hieronder, via de beamer 

en wordt twee keer gezongen) 

 

Gij die het sprakeloze bidden hoort 

achter de woorden die wij tot U roepen. 

Gij die de mensen ziet zoals geen mens. 

Gij die uw woord in ons hebt neergelegd 

in den beginne als een bron van weten. 

Gij die ons hebt geschapen naar U toe. 

Wek onze kracht, vuur onze hartstocht aan, 

heradem ons dat wij in U volharden. 

Doe lichten over ons uw lieve naam. 

 

Gebeden 

met als afsluitend orgelspel: ‘Vater unser im Himmelreich’  -  J.S Bach BWV 762 

 

https://youtu.be/w1-8nhP2wFI


Afsluiting 

♫ Slotlied: Lied 263:1, 2 en 3 
(staande) 

 

Zegenbede met acclamatie 

V De Eeuwige schenke ons zijn zegen, zijn liefde, zijn trouw. 

 De Eeuwige vergezelt ons op de wegen die we gaan 

en dus gaan we onze levensreis nooit alleen. 

A Amen 

V Loven wij de Heer! 

A Wij danken God. 

 

Uitleidend orgelspel  

Praeludium en fuga in g klein  -  J.S Bach BWV 558 

 

Collecte bij de uitgang 


