
Welkom in de ochtenddienst op zondag 1oktober
om 9:30 uur in het Centrum te Nijverdal

Voorganger:  Ds. Hans van Dalen 
Ouderling van dienst: Alie ter Avest
Welkomstouderling :        Wim Noort
Lector:   Alie ter Avest
Organist:   Ineke ten Brug 
Diakenen:                 Henny Pastink, Chris Bouwhuis, 
    Henk Minkjan
   
     



Collecte voor deze zondag : 
Stichting ADI, gehandicaptenzorg in Israël 

U kunt hiervoor uw gift geven 
bij de uitgang, via scipio-app of op
bankrekening NL86 RABO 0327 3039 72

t.n.v. PG Nijverdal o.v.v. ADI Israël



Woord van welkom door de ouderling

Aanvangslied Psalm 100:1,2,3,4



Aanvangslied Psalm 100: 1,2 3 en 4 (staande) 









Moment van stilte (staande)



Onze Hulp en groet (staande):

Voorganger: Onze hulp is in de naam van de Heer

Allen: DIE HEMEL EN AARDE  GEMAAKT HEEFT
Voorganger : Die al wat bestaat heeft geschapen en vat in 
de macht van Zijn liefde. 

Allen: WIJ HOORDEN VAN HEM DOOR ISRAËL, ZIJN VOLK. 
ZIJN TROUW LICHT OP IN JEZUS MESSIAS, STERKER DAN 
DE DOOD.

Voorganger:Genade zij u en jou en vrede van God, onze 
Vader, van Jezus, Zijn Zoon door de Heilige Geest.

Allen: AMEN



Inleidende woorden voor deze Israëlzondag















Lied van toenadering: Lied 274: 1, 2 en 3 Wij komen hier…







Het grote gebod



Luisterlied Shema Jisrael 



Gebed om verlichting met de Heilige Geest  



Inleidend filmpje over het Loofhuttenfeest



Schriftlezing: Leviticus 23:33-43 (NBV-21)

[33] De HEER zei tegen Mozes: [34] ‘Zeg tegen de 
Israëlieten: “Op de vijftiende dag van de zevende maand 
begint ter ere van de HEER het Loofhuttenfeest, dat zeven 
dagen duurt. [35] De eerste dag moet je als heilige dag 
samen vieren; je mag dan niet werken. [36] Elk van de 
zeven dagen moeten jullie de HEER een offergave 
aanbieden. De achtste dag moet je opnieuw als heilige dag 
samen vieren, en ook dan moeten jullie een offergave 
aanbieden aan de HEER. Er zal dan een feestelijke 
samenkomst zijn en er mag niet gewerkt worden



[37] Dit zijn de hoogtijdagen van de HEER, die je als 
heilige dag samen moet vieren en waarop jullie de 
HEER een offergave moeten aanbieden, brandoffers, 
graanoffers, vredeoffers en wijnoffers, al naargelang voor 
een bepaalde dag is voorgeschreven. [38] Deze offers vallen 
buiten wat jullie de HEER elke sabbat geven en buiten je 
wijgeschenken, gelofteoffers en vrijwillige gaven. [39] Neem 
dit in acht: Op de vijftiende dag van de zevende maand, 
wanneer je de oogst van het land hebt gehaald, begint het 
feest van de HEER, dat zeven dagen duurt. De eerste dag en 
de achtste dag moeten voor jullie rustdagen zijn. 



[40] De eerste dag moeten jullie mooie vruchten 
plukken en takken afsnijden van dadelpalmen, 
loofbomen en beekwilgen. Zeven dagen lang moeten 
jullie feestvieren ten overstaan van de HEER, jullie God. [41] 
Elk jaar moet dit feest ter ere van de HEER zeven dagen lang 
gevierd worden. Dit voorschrift geldt voor altijd, generatie 
na generatie. Vier dit feest in de zevende maand.[42] Zeven 
dagen lang moeten jullie in hutten wonen, elke geboren 
Israëliet moet in een loofhut wonen, [43] om jullie kinderen 
eraan te herinneren dat Ik de Israëlieten in hutten liet 
wonen toen Ik hen uit Egypte wegleidde. Ik ben de HEER, 
jullie God.



Zingen: Lied 802: 1, 2, 4 en 6 Door de wereld…

















[9] Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die 

niemand tellen kon, uit alle landen en volken, van elke 

stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in 

hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. [10] 

Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God, die op de 

troon zit, en van het lam![11] Alle engelen stonden om de 

troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze wierpen 

zich neer voor de troon en aanbaden God [12] met de 

woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer 

en macht en kracht komen onze God toe, tot in

Schriftlezing (door lector): Openbaring 7:9-17 (NBV-21)



eeuwigheid. Amen.’ [13] Een van de oudsten sprak mij 
aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze 
vandaan?’ [14] Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ 
Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die de grote verdrukking 
hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren witgewassen met 
het bloed van het lam. [15] Daarom staan ze voor Gods troon 
en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem te vereren. En 
Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. [16] Dan zullen ze 
geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet 
meer steken, de hitte hen niet bevangen. 



[17] Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, 
hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God 
zal alle tranen uit hun ogen wissen.’



Zingen: Lied 726: 1 en 5 









Verkondiging: Loofhuttenfeest

“Zeven dagen lang moeten jullie feestvieren…” 
(Leviticus 23:40)





De heldere lucht boven de bergen
De geur van cederhout

wordt door de zachte wind gedragen
Daar op die stad van goud



De stenen liggen koud te rusten
Zij zien al eeuwen lang, 

hoe mensen deze stad begeren
De pelgrim droomt hiervan



Jeruzalem, o stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt

Ik zal jou nooit, nee nooit, 
vergeten

Jij bent van mij

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or

Halo lechol shirayich Ani kinor

-2x-





Het water stroomt weer 
uit de bronnen

De pleinen zijn gevuld
Je hoort de sjofar 

bij de tempel, 
hier wordt 

Gods Woord vervuld



Kom neem van hier de weg nu oostwaarts, 
richting de Dode Zee

Langs Jericho daar in de verte, 
dalen we af, daar heen



Jeruzalem, o stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt

Ik zal jou nooit, nee nooit, 
vergeten

Jij bent van mij

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or

Halo lechol shirayich Ani kinor

-2x-







Als ik je naam hoor, 
ga ik stralen, 

o, mooiste woonstad ooit
Ik mag mijn 

rechterhand vergeten, 
maar jou 

vergeet ik nooit



Jeruzalem, o stad van goud
De stad die God herstelt en bouwt

Ik zal jou nooit, nee nooit, 
vergeten

Jij bent van mij

Yerushalayim shel zahav
Veshel nechoshet veshel or

Halo lechol shirayich Ani kinor

-2x-





Voorbeden, dankgebed en gebed voor Israël en de volkeren



Collecte voor deze zondag : 
Stichting ADI, gehandicaptenzorg in Israël 

U kunt hiervoor uw gift geven 
bij de uitgang, via scipio-app of op
bankrekening NL86 RABO 0327 3039 72

t.n.v. PG Nijverdal o.v.v. ADI Israël





Lied 868: 1, 4 en 5 Lof zij de Heer













Zending en zegen

Koffie



We wensen u een gezegende week


	Standaardsectie
	Dia 1
	Dia 2
	Dia 3
	Dia 4
	Dia 5
	Dia 6
	Dia 7
	Dia 8
	Dia 9
	Dia 10
	Dia 11
	Dia 12
	Dia 13
	Dia 14
	Dia 15
	Dia 16
	Dia 17
	Dia 18
	Dia 19
	Dia 20
	Dia 21
	Dia 22
	Dia 23
	Dia 24
	Dia 25
	Dia 26
	Dia 27
	Dia 28
	Dia 29
	Dia 30
	Dia 31
	Dia 32
	Dia 33
	Dia 34
	Dia 35
	Dia 36
	Dia 37
	Dia 38
	Dia 39
	Dia 40
	Dia 41
	Dia 42
	Dia 43
	Dia 44
	Dia 45
	Dia 46
	Dia 47
	Dia 48
	Dia 49
	Dia 50
	Dia 51
	Dia 52
	Dia 53
	Dia 54
	Dia 55
	Dia 56
	Dia 57
	Dia 58
	Dia 59
	Dia 60
	Dia 61
	Dia 62
	Dia 63
	Dia 64
	Dia 65
	Dia 66


