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LITURGIE REGENBOOG, 29-10-2023, 9.30 UUR 

 

THEMA: ‘WIE KAN VREDESTICHTER ZIJN?’ 

 

ds. Hanneke Paas 

 

o welkom door ouderling 

 

o intochtslied: psalm 99: 1 en 3 NLB 

 

o stil gebed, bemoediging en groet 

 

o als inleiding op het gebed zingen we lied 281:1 en 2 

NLB 

o gebed om ontferming 

 

o de weg die God ons wijst: Romeinen 12:11-21 

NBV’21 

 

o zingen: lied ‘Hoe kan er in de wereld vrede zijn’ door 

Ria Borkent (melodie lied 221 NLB, zie de tekst op 

pagina 2) 

 

o gebed om de Heilige Geest 

 

o Schriftlezing: Psalm 85 NBV’21 door lector 

o zingen: lied 767:1 en 2 NLB 

 

o Schriftlezing: Matteüs 5: 6 en 9 NBV’21 door lector 

o zingen: psalm 85: 3 en 4 NLB 

 

o Verkondiging: ‘WIE KAN VREDESTICHTER ZIJN?’  

(hier mijn Power Point, eerst dia 1, vrijwel 

direct daarna, wanneer ik noem dat ik dit 

tegenkwam, dia 2, deze laten staan tot het over 

psalm 85 gaat, dan dia 3 laten zien, als dat deel 

voorbij is, dan dia 4 tot einde van de 

verkondiging) 
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o zingen: lied 841: 1 en 2 NLB 

 

o dankgebed, afgesloten met een opname van ‘O Herr, 

gib Frieden’: 

https://www.youtube.com/watch?v=CzlrJhd7k3I 

(N.B. applaus dat na dit lied klinkt  

verwijderen/ niet laten horen) 

 

o aankondiging collecte 

 

o slotlied: gezang 26: 1 en 4 Liedboek voor de kerken 

1973 (zie de tekst op pagina 3) 

 

o zegen 

 

 

LIED: ‘HOE KAN ER IN DE WERELD VREDE ZIJN’ (melodie 

lied 221 NLB) 

 

Hoe kan er in de wereld vrede zijn 

wanneer gerechtigheid en recht niet tellen, 

wanneer soldaten sneuvelen in pijn 

en burgers schuilen in verborgen kelders. 

Als de agressor aast op meer terrein 

en kracht en afweer niet meer kunnen helpen. 

 

Heer Jezus, laat hen niet de dood ingaan,  

het leven is bij u in goede handen. 

U droeg het kruis en biedt ons vrede aan, 

een warm onthaal van vrijheid, open armen. 

U helpt ons in de strijd van het bestaan 

en geeft als wapen: liefde voor de ander. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CzlrJhd7k3I
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GEZANG 26:1 EN 4 

 

Daar is uit 's werelds duist're wolken 

een licht der lichten opgegaan. 

Komt tot zijn schijnsel, alle volken, 

en gij, mijn ziele, bid het aan! 

Het komt de schaduwen beschijnen, 

de zwarte schaduw van de dood. 

De nacht der zonde zal verdwijnen, 

genade spreidt haar morgenrood. 

 

o Vredevorst, Gij kunt gebieden 

de vreed' op aard' en in mijn ziel! 

Doe alle volken tot U vlieden, 

dat al wat ademt voor U kniel! 

Des Heren ijver zal bewerken, 

dat Hij de zetel, U bereid, 

met recht en met gericht zal sterken. 

Hem zij de lof in eeuwigheid! 

 


