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 Cantorij 

Ubi Caritas et amor  Ola Gjeilo (1978 -  )      

              Vertaling 
Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God.  
De liefde van Christus heeft ons verenigd.  
Laten wij jubelen en in hem verblijd worden.  
Laten wij de levende God vrezen en liefhebben.  
En laten wij elkaar liefhebben vanuit een oprecht hart.  
Waar barmhartigheid en liefde is, daar is God.  
De liefde van Christus heeft ons verenigd. Amen. 

 
   

 
Fluit en Orgel 

O kom, o kom Immanuël    bewerking Sanderman  (1956 - ) 
 

Lezing 

Maria   Jaap Zijlstra (1933-2015) 
Een vrouw 
draagt een man, 
je kunt met hem een landschap vullen, 
een boekerij, een reeks 
gedichten, miljoenen 
hoofden, harten, 
kerken en zerken, 
maar voorlopig 
vervult hij een schoot, 
voorlopig vormt hij  
een besloten gezelschap.  
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 Cantorij 

Ave Maria    S.Rachmaninoff  (1873- 1943) 
Vertaling  
Ave Maria, 
Wees gegroet o maagdelijke moeder.  
Draagster van God, Heilige Maria, 
 vol van genade, de Heer is met u. 
 Wees gegroet, o maagdelijke moeder.  
Draagster van God, Heilige Maria 
vol van genade, want u hebt de Heiland voortgebracht,  
die onze zielen heeft verlost. 

 

Lezing 

Uit uw Hemel  Huub Oosterhuis (1933-2023) 
Uit uw hemel zonder grenzen  
komt gij tastend aan het licht, 
met een naam en een gezicht 
even weerloos als wij mensen. 
 
Als een kind zijt gij gekomen, 
Als een schaduw die verblindt, 
onnaspeurbaar als de wind 
die voorbijgaat in de bomen. 
 
Als een vuur zijt gij verschenen, 
als een ster gaat gij ons voor, 
in den vreemde wijst uw spoor, 
in de dood zijt gij verdwenen. 
 

Als een bron zijt gij begraven, 
als een mens in de woestijn. 
Zal er ooit een ander zijn, 
ooit nog vrede hier op aarde? 
 
Als een woord zijt gij gegeven, 
als een nacht van hoop en vrees, 
als een pijn die ons geneest, 
als een nieuw begin van leven. 
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 Cantorij 

Away in a manger  arr. David Willcocks (1949-    ) 
Geen wiegje als rustplaats maar een kribbe weleer, 
daar legt het kindje Jezus z’n hoofdje neer. 
De sterren aan de heldere hemel kijken omlaag 
naar het kindje Jezus, die daar slaapt op het hooi. 
 
Het vee loeit, de baby wordt wakker, 
maar de kleine Jezus huilt niet. 
Ik hou van U, Heer Jezus, 
kijk naar beneden vanuit de hemel en 
blijf aan mijn zij totdat de ochtend nabij is. 
 
Wees dicht bij mij, Heer Jezus, 
ik vraag U om voor altijd dicht bij mij te blijven 
en ik bid U: hou van mij. 
Zegen alle kinderen met uw tedere zorg en bereid ons voor 
op de hemel, om daar met U te wonen. 
  

Lezing 

De Engel    Michel van der Plas (1927-2013) 
Ik kom van oneindig ver 
waar wij gelukkig zijn. 
Ik reis door de lucht als een ster 
maar wat is de wereld klein. 
 
Ik kom uit het paradijs 
maar hemel, wat een verschil. 
Want wat is de aarde grijs 
en wat zijn de mensen stil. 
 
Ze liggen bijeen in het veld 
ze hebben hun ogen dicht. 
Horen ze wel wat ik meld?  
kunnen ze tegen het licht? 
 
Want het licht dat ik ze geef, 
dat is van ons huis en ik hoor   

terwijl ik boven ze zweef   
ons eigen hemelse koor. 
 
 “Gloria, Gloria”,  
het klinkt hier zo anders, zo ijl. 
En niemand zingt het na,  
er is geen muziek onder wijl 
 
Ik wil weer terug naar God, 
De wereld doet me pijn 
Die ene zin nog tot slot: 
Dat er vrede op aarde zal zijn. 
 
Maar kijk, nu gaan ze staan 
allemaal, oh kijk, allemaal 
En ze staren de hemel aan. 
Spreek ik dan toch hun taal? 
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 Cantorij 

Gloria in altissimis Camille Saint-Saëns (1835-1921)  
                Vertaling 

Eer aan God in de hoogste (hemel),  
en op aarde vrede voor de mensen van goede wil. 
 
Samenzang 

Lied 487: 1, 2 en 3
Eer zij God in onze dagen, 
Eer zij God in onze tijd. 
Mensen van het welbehagen, 
Roep op aarde vrede uit. 
Gloria in excelsis Deo (2x) 
 
Eer zij God die onze Vader 
En die onze koning is. 
Eer zij God die op de aarde 
Naar ons toegekomen is. 
Gloria in excelsis Deo (2x) 
 

 
 
 
Lam van God, Gij hebt gedragen 
Alle schuld tot elke prijs, 
Geef in onze levensdagen 
Peis en vree, kyrieleis. 
Gloria in excelsis Deo (2x) 
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Fluit en Orgel 
Sonate III   Jean-Baptiste Loeillet (1688–1720) 
 

Cantorij 

Hosanna to the Son of David  David Halls (1963-  )  
Vertaling 
Hosanna voor de Zoon van David!  
Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer,  
Hosanna in de hoogste hemel. 

 
Samenzang 

Lied 438: 1 en 2 
God lof! Nu is gekomen  
Gods aangename tijd: 
de koning onzer dromen,  
de Heer der heerlijkheid  
treedt, zonder praal en pracht,  
in onze wereld binnen,  
om hier te overwinnen  
de duivel en zijn macht. 
 
Hij wilde zich verlagen  
en daalde van zijn troon:  
een ezel mag hem dragen,  
Hem sieren staf noch kroon. 
Hij wil zijn koningsmacht  
en majesteit verhullen,  
om ned’rig te vervullen  
wat God van Hem verwacht. 
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Lezing 

Navolging    Jaap Zijlstra (1933-2015) 
Doe water bij de wijn, 
Godsman, temper de gloed, 
de Thabor voert te hoog,  
Gethsémane maakt te droef. 
 
Wie kan de verrukkingen aan 
op de berg van de heerlijkheid 
en wie de smart van een man 
die uit alle poriën schreit? 
 
Dat U hebt meegedaan 
aan het menselijk kleinbedrijf, 
heimwee en blijdschap en angst, 
een hart in het vege lijf – 
 
maar in álles tref ik U aan, 
in liefde, in woede, in nood, 
en altijd in uitersten, 
vurig en totterdood. 
 
Godsman, dit is te ver, 
Te hevig, ik kom u niet na, 
De Olijfberg rijkt mij te hoog,  
om te zwijgen van Golgotha.  
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Cantorij 

Abendlied   Josef Rheinberger (1839-1901)                 
Vertaling  
Blijf bij ons, want het gaat avond worden en de dag loopt ten einde. 
 
Lezing 

Tijd     Jaap Zijlstra (1933-2015) 
Dit is mijn uur. 
 
Ik ben have  

van de havelozen. 
Naaste  

van de moordenaars. 
Vreemdeling  

voor de vertrouwden. 
Eigene  

voor wie mij slaat. 
Licht ben ik 

voor duisterlingen. 
En een kus 

die mij verraadt. 
Wijn 

voor wie mij ontrouw werden. 
Ik geef voedsel 

aan de haat. 
 
Dit is mijn uur. 
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Cantorij 

Christus der uns selig macht   Johann Sebastian Bach (1685-1750)  
Vertaling 
Christus onze zaligheid, rein van alle zonde,  
werd ’s nachts voor ons weggeleid, als een dief gebonden,  
voor een goddeloos gericht, spel van lage driften,  
bespuwd, gehoond, vals beticht,  
naar de uitspraak van de schriften. 
 
Lezing 

Lucas 23: 44 t/m 46 
Rond het middaguur werd het donker in het hele land  
doordat de zon verduisterde. De duisternis hield drie uur aan.  
Toen scheurde het voorhangsel van de tempel doormidden.  
En Jezus riep met luide stem: “Vader, in uw handen leg Ik mijn geest.” 
Toen Hij dat gezegd had, blies Hij de laatste adem uit. 
 
 
 
 

 
 
 

*. **…***….  **** STILTE ****…. ***… **. *                       
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 Lezing 

Piëta     Jaap Zijlstra (1933-2015) 
De verlatene 
die ik in mijn armen houd, 
mij toevertrouwd 
om af te staan 
ondragelijk. 
 
Met bloed bemorst  
ligt als een boreling 
aan mijn borst 
die deel had 
aan mijn bloedsomloop. 
 
Tezamen nu 
en doodalleen, 
kind van mijn schoot--, 
draagmoeder ben ik, 
draagmoeder van de dood  

 
 

Cantorij 

Notre Père    Maurice Duruflé (1902-1986)  
Vertaling 
Onze Vader die in de hemelen zijt 

 
 

Lezing 

De eerste dag der week   
Uit Matteüs   Huub Oosterhuis (1933-2023) 

De vroegte van de eerste dag, twee vrouwen, 
de aarde schokt, een engel van Godswege, 
een stralend licht, kleed wit als sneeuw, vrees niet, 
daalt uit de hemel, rolt de grafsteen weg. 
  
Die werd gekruisigd, Jezus die gij zoekt 
niet hier is hij, verrezen uit de doden. 
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Samenzang 

Lied 637: 1 t/m 4 
O vlam van Pasen, steek ons aan, 
De Heer is waarlijk opgestaan! 
De Zoon, voor wie het duister zwicht, 
De Zoon is als de zon, zo licht! 
 
De Vader laat niet in het graf 
Zijn kind dat zoveel vreugde gaf, 
Hij tilt het uit de kille grond- 
Het loopt als vuur de wereld rond. 
 
De oude nacht voorgoed gedood, 
De toekomst kleurt de morgen rood; 
Ziehier hoe God vergevend is 
En hoe zijn liefde levend is. 
 
Ziehier het licht van lange duur, 
Ziehier de Zoon, de zon, het vuur; 
O vlam van Pasen, steek ons aan- 
De Heer is waarlijk opgestaan! 
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Lezing 

Lied 666  liedboek 2013  Hanna Lam (1928-1988) 
 

De Heer is opgetogen. 
Hij steeg boven ons uit. 
Wij staan met onze ogen 
voor een beslagen ruit. 
Daarop heeft Hij geschreven: 
Ik laat je niet alleen. 
Een glimlach van zijn vrede 
valt door die woorden heen. 
 

De Heer is in de wolken, 
onttrokken aan ons oog. 
Maar Hij heeft alle volken 
zijn koninkrijk beloofd. 
Al blijft Hij nu verborgen 
in teken en in taal, 
straks op de nieuwe morgen, 
zien wij Hem allemaal.  

Cantorij 

Jesus bleibet meine Freude   Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Vertaling 
Jezus zal mijn vreugde blijven, 
balsem voor mijn hart, en troost; 
Jezus hoedt mij ook in 't lijden, 
Hij is van mijn leven de kracht, 
van mijn ogen de lust en de zon, 
Hij is mijn zieleschat en hoogst genot; 
Daarom zal Jezus altijd in mijn hart 
en nooit uit mijn ogen zijn. 
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Lezing 

Pinksteren    Jaap Zijlstra (1933-2015) 
Taal op de tong, 
een loflied op de lippen, 
prijs ik de dag  
voordat het avond is. 
 
Gij die uw Naam 
eer aandoet op de aarde, 
ik zing de lof 
van uw verrijzenis. 
 
Gaat er een licht 
de duisternis te boven, 
een zon die nacht  
en nevel overwint,- 
 
ik loof het vuur  
dat neerdaalt uit de hoogte 
en ook in mij ‘ 
een nieuwe dag begint. 

 
 
 
Cantorij 

Komm, heiliger Geist, Herre Gott Johann Sebastian Bach (1685-1750) 
Vertaling 
Kom, Heilige Geest, Here God,  
Vul met de goedheid van uw genade het hart,  
de geest en het verstand van uw gelovigen, 
ontsteek in hen uw vurige liefde! 
O Heer, door de pracht van Uw licht 
hebt U in geloof mensen uit alle talen van de wereld verzameld; 
opdat er in Uw lof Heer, gezongen 
mag worden Halleluja! Halleluja! 
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Fluit en Orgel 

Preludio E Gavotte   J.J. Quantz (1697-1773) 
 

Lezing 

Ooit     Huub Oosterhuis (1933-2023) 
Ooit in schaduw van rozen, aan snelvlietend water  
zullen wij wandelen, vreemdelingen, bekenden 
zingen liefkozen, lachen in alle talen … 
dat zal een droom zijn. 
Daar aan wijd open vensters, in menigte stemmen 
zullen wij wonen, honderd worden en sterven 
zoals graankorrels sterven, niets zal verloren, 
niemand voor niets zijn. 
  

Cantorij 

Do not be afraid   Philip W.J.Stopford (1977-   )  
Vertaling 
 Wees niet bang,  
  want ik heb je bij je naam geroepen, je bent van mij. 
Als je door het water loopt, zal ik bij je zijn,  
je zult nooit onder de golven verdrinken. 
Als het vuur overal om je heen brandt,  
zul je nooit verteerd worden door de vlammen. 
   Wees niet bang,  
  want ik heb je bij je naam geroepen,  je bent van mij. 
 Als de angst voor eenzaamheid opkomt,  
onthoud dan dat ik aan je zijde sta. 
Wanneer je in ballingschap verblijft,  
onthoud dan dat je kostbaar bent in mijn ogen. 
  Wees niet bang,  

want ik heb je bij je naam geroepen,  je bent van mij. 
Jij bent van mij, mijn kind, ik ben je vader  
en ik hou onvoorwaardelijk van je. 
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 Samenzang 

Lied 91a: 1, 2 en 3 
                Wie in de schaduw Gods mag wonen,  
                Hoeft niet te vrezen voor de dood. 
 Zoek je bij Hem een onderkomen 

   Dan wordt zijn vrede jou tot brood. 
 God legt zijn vleugels van genade 
 Beschermend om je heen als vriend. 
 En Hij bevrijdt je van het kwade, 
 Opdat je eens geluk zult zien. 

 
     Engelen zendt Hij alle dagen 

Om jou tot vaste gids te zijn. 
       Zij zullen je op handen dragen 
     Door een woestijn van hoop en pijn. 
     Geen bange nacht zal je doen beven, 
   Geen ziekte waar een mens van breekt. 
     Lengte van leven zal God geven, 
    Rust aan de oever van een beek. 
 

Geen duister zal je overvallen, 
   Er is een licht dat eeuwig brandt. 

Duizenden doden kunnen vallen 
jij blijft geschreven in Gods hand. 
God is een schild voor zijn getrouwen 

     Die leven van geloof alleen 
  Hij zal een nieuwe hemel bouwen 
    Van liefde om hun tranen heen. 
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Lezing 

Jesaja 40: 1 t/m 5 
Troost, troost mijn volk, zegt jullie God. Spreek Jeruzalem moed in,  
maak haar bekend dat haar slavendienst voorbij is, dat haar schuld is 
voldaan, omdat zij een dubbele straf voor haar zonden uit de hand van 
de Heer heeft ontvangen. Hoor, een stem roept:  
 
“Baan voor de Heer een weg door de woestijn, effen in de wildernis een 
pad voor onze God. Laat elke vallei verhoogd worden en elke berg en 
heuvel verlaagd, laat ruig land vlak worden en rotsige hellingen rustige 
dalen. De luister van de Heer zal zich openbaren voor het oog van al wat 
leeft.  De Heer heeft gesproken!” 

 
 

Cantorij 

And the glory of the Lord  Georg Friedrich Händel (1685-1759)  
Vertaling 
En de glorie van de Heer zal worden geopenbaard,  
en alle volken zullen het zien,  
want de Heer heeft gesproken! 
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