
 
 

 
Vespers Stille Week 

  “Ga mee” 

 De Regenboog, Nijverdal, 
        Dinsdag 26 maart 19.00 uur 
 

Wij komen in stilte bijeen.  
 
De Paaskaars wordt ontstoken. 
 
Lector: 

We steken het Licht aan, als teken van Gods 
aanwezigheid hier in ons midden. 

 
Allen: 

We steken het Licht aan,  

als teken van de Levende,  

die met ons mee wil gaan  

op weg naar het Paasfeest. 

Dwars door het donker,  

met vallen en opstaan,  

steeds weer nieuw leven! 

 

Korte Stilte 

 
Muziek: Orgelspel  
 
 



 
Uit een Psalm: Psalm 71:1-12 
 

Bij U, HEER, schuil ik, 
maak mij nooit te schande, 

red en bevrijd mij, doe mij recht, 
hoor mij en kom mij te hulp. 

Wees de rots waarop ik kan wonen, 
waar ik altijd heen kan gaan. 
U hebt mijn redding bevolen, 

mijn rots en mijn burcht, dat bent U. 
Mijn God, bevrijd mij uit de hand van schurken, 

uit de greep van wrede onderdrukkers. 
U bent mijn enige hoop, 

HEER, mijn God, 
van jongs af vertrouw ik op U. 

Al vanaf mijn geboorte steun ik op U, 
al in de moederschoot was U het die mij droeg, 

U wil ik altijd loven. 
Voor velen ben ik een teken: 

U bent mijn veilige schuilplaats. 
Heel de dag is mijn mond 

vervuld van uw lof en uw luister. 
Verstoot mij niet nu ik oud word, 

verlaat mij niet nu mijn kracht bezwijkt. 
Mijn vijanden spreken over mij, 

ze loeren op mij en spannen samen, 
ze zeggen: ‘God heeft hem verlaten, 

jaag hem op, grijp hem, niemand die hem redt.’ 
God, blijf niet ver van mij, 

mijn God, kom mij haastig te hulp, 
 
Zingen: Psalm 71: 13 en 14 (Liedboek) 
 

 



Schriftlezing: Jesaja 49:1-6 

Eilanden, hoor mij aan,verre volken, luister aandachtig. 
Al in de schoot van mijn moeder heeft de HEER mij geroepen, 
nog voor ze mij baarde noemde Hij mijn naam. 
Mijn tong maakte Hij scherp als een zwaard, Hij hield me 
verborgen in de schaduw van zijn hand; Hij maakte me tot een 
puntige pijl, Hij stak me weg in zijn pijlkoker. 
Hij heeft me gezegd: ‘Mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon Ik 
mijn luister.’ Maar ik zei: ‘Tevergeefs heb ik me afgemat, ik heb 
al mijn krachten verbruikt, het was voor niets, het heeft geen 
zin gehad. 
Maar de HEER zal mij recht doen, mijn God zal mij belonen.’ 
Toen sprak de HEER – Hij die mij al in de moederschoot 
gevormd heeft tot zijn dienaar om Jakob naar Hem terug te 
brengen, om Israël rond Hem te verzamelen, zodat ik aanzien 
zou genieten bij de HEER en mijn God mijn sterkte zou zijn. 
Hij zei: ‘Dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jakob op 
te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, 
dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle 
volken, opdat de redding die Ik brengen zal tot aan de einden 
der aarde reikt.’ 
 
Stille overdenking, gevolgd door orgelspel 
 
Zingen: Lied 562 (Liedboek) 
 
Voorbeden, na ‘zo bidden wij samen’: Kyrie eleison… 
 

 



- Stil gebed - Onze Vader (NBV-21) 

Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen, 
laat uw wil gedaan worden 

op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 

dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 

zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 

En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 

Want aan U behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit, 

in eeuwigheid. 
Amen. 

Zingen: Lied 256 (staande, 3x herhaald)  
 
Zegenbede (staande door allen samen uitgesproken) 
 

God die met ons meetrekt, zegen ons. 
U opent steeds weer nieuwe wegen, 

U laat steeds weer zien 
Uw visioen van liefde, gerechtigheid en vrede. 

Wees ook voor ons zicht op een nieuwe toekomst 
die oplicht – klein en kwetsbaar – 

waar mensen opstaan, dromen en doen. 
Dat vragen we U in de naam van  de Vader, de Zoon 

en de heilige Geest. 
Amen 

 
- Heengaan in stilte - 


