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en je 
naaste 
als jezelf
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Inleiding

Ieder jaar bidden christenen uit de hele wereld voor eenheid in de kerken. 
Omdat we samen een plek willen zijn waar mensen Jezus leren kennen.  
Een plek van liefde, rust en vrede, troost en woorden van hoop en belofte. 

Dit jaar hebben christenen uit Burkina 
Faso in Afrika nagedacht over de Week 
van gebed. Ze hebben gekozen voor 
het thema: Heb God lief... en je naaste 
als jezelf.

‘Wie is mijn naaste?’ vroeg iemand aan 
Jezus. Wil jij weten wat zijn verrassende 
antwoord is? Doe dan mee met bijbel- 
lezen en gebed deze week.

Veel zegen en plezier!
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zondag 

21
januariEeuwig duurt 

het langst

Je geeft vast wel eens een mooie bos 
bloemen weg. Ze staan prachtig in de 
vaas en verspreiden een zachte geur. 
Maar hoe is dat één of enkele weken 
later? Wat gebeurt er uiteindelijk 
met de bloemen? 

‘Er kwam een wetsleraar naar 
Jezus toe. Hij wilde Jezus iets 

verkeerds laten zeggen. Hij vroeg: 
‘Meester, wat moet ik doen om het 

eeuwige leven te krijgen?’’ 
Lucas 10, vers 25

 Lees in je Bijbel Psalm 103, 
 vers 13-18

   Wat staat hier over het leven 
 van een mens? Hoe vind je dat?

De wetsleraar stelde Jezus op de proef 
met zijn vraag. Toch wilde hij waarschijn- 
lijk graag het eeuwige leven krijgen.  
Er is geen mens die ernaar uitkijkt dat 
de bloem van zijn leven verdort en 
verdwijnt. In de natuur zien we dat een 
bloem zaad maakt en dat dat verspreid 
wordt om een jaar later weer tot bloei 
te komen. Het is mooi dat God ons laat 
zien dat het leven steeds doorgaat.  
Op een dag zijn we als die bloem die 
sterft. Dan ziet Jezus welk zaad er in  
ons leven is gegroeid. Heb je samen 
met Hem geleefd en heb je naar Hem 
geluisterd? Jezus heeft het eeuwige 
leven beloofd aan iedereen die in Hem 
gelooft. 

 Tip
Zaai nu Lathyrus (siererwt) in wat 
potjes en zet de plantjes rond 
april buiten. Ze kunnen blijven 
bloeien vanaf eind mei.

 Gebed

>> Heb je net als de wetsleraar vragen 
aan Jezus? Hij wil je graag antwoord 
geven. Als je bidt, mag je alles aan 
Hem vragen. Schrijf je vragen op en 
schrijf er later bij welk antwoord je 
hebt gekregen.

>> Bid dat in de kerken op de wereld 
nóg meer mensen zullen mogen 
bloeien als een bloem voor God en 
ook voor eeuwig mogen leven bij 
Hem.

>> Dank God voor de mooie natuur 
die ons zoveel kan leren over hoe 
groot en goed en mooi Hij is.
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Maandag 

22
januari

Weten en doen

Sems vader vroeg: ‘Weet jij waar  
dit boek opgeruimd moet worden?’ 
‘Ja hoor’, zei Sem. ‘Mooi’, zei zijn 
vader, maar toen hij weer thuiskwam 
van zijn werk lag het boek er nog 
steeds. ‘Waarom heb je dat boek niet 
opgeruimd, je wist toch waar het 
moest staan?’ vroeg hij. ‘Ik weet  
waar het hoort, maar ik wist niet  
dat ik het moest opruimen’, zei Sem. 
Het gaat erom wat je doet met wat  
je weet.

De man antwoordde: ‘Houd van de 
Heer, je God, met je hele hart, met  
je hele ziel, met je hele verstand en 
met al je kracht. En houd evenveel  
van je medemensen als van jezelf.’

Lucas 10, vers 27

 Lees in je Bijbel
 Deuteronomium 10, vers 12-13

   Wat vraagt God van ons en wat 
 belooft Hij dan?

Als iemand tegen je zegt: ‘Ik hou van je,’ 
dan geeft dat een blij en warm gevoel. 
Toch hoef je dat niet de hele tijd te 
zeggen tegen mensen van wie je houdt. 
Je kunt dat ook laten merken door hoe 
je met iemand omgaat, hoe je over 
iemand praat, wat je voor iemand over 
hebt en hoe je die ander graag blij en 
gelukkig maakt. Tegen God zeg je dit 
soms in een gebed of in een lied.  
Maar God vraagt vooral dat je het laat 

merken in hoe je doet. Dat je tijd neemt 
om over God te leren, maar ook dat je 
probeert goed te zijn voor anderen.  
En dan niet alleen voor de mensen die 
je leuk vindt, maar ook voor mensen 
met wie je moeite hebt of die je niet 
eens goed kent. Daarmee laat je zien 
dat je echt van God houdt..

 Tip
Maak een masker 
van een neutrale 
smiley. 
Doe ‘m voor je 
gezicht en ga voor 
de spiegel staan. 
Aan je gezicht kun je nu niet zien 
wat je voelt. Probeer eens te laten 
zien dat je blij bent. Laat ook eens 
zien dat je boos bent, verrast, 
bang en opgelucht. En hoe laat je 
zien dat je van God houdt?

 Gebed

>> Lieve Heer, dank dat U weet of ik
blij ben of verdrietig. U weet ook 
dat ik van U hou. Wilt U mij helpen 
om dat ook te laten merken in wat 
ik doe en zeg? En in hoe ik met 
anderen omga? Amen.

>> Bid dat je mag ontdekken welke 
weg je moet gaan om Jezus te 
volgen en Hem te dienen.

>> Dank God voor alle mensen die 
jij mag ontmoeten. Bid voor hen 
dat ze ook van God mogen gaan 
houden.
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Dinsdag 

23
januari

Open mijn hart voor 
mensen die ik niet zie 

Moeder Teresa ging op 18-jarige 
leeftijd naar India om God te dienen. 
Daar zag ze mensen die aan lepra 
leden en straatkinderen waar 
niemand naar omkeek. Zij is voor hen 
gaan zorgen en ze heeft duizenden 
zieken behandeld en kinderen een 
thuis geboden in Jezus’ naam.  

‘De wetsleraar wilde laten zien 
dat hij de wet beter kende dan Jezus. 

Daarom vroeg hij: 
‘Wie is mijn medemens dan?’

Lucas 10, vers 29

 Lees in je Bijbel 
 Psalm 119, vers 57-63 

   Voor wie wil jij een vriend zijn?

Wij kiezen vaak zelf onze vrienden uit. 
Je wilt vriendschap met kinderen die  
jij interessant vindt en met wie je lol 
kunt hebben. De wetsleraar had ook 
een heel duidelijk beeld over welke 
mensen hij wel en niet leuk vond.  
De psalmschrijver kijkt heel anders 
tegen vrienden aan. Het zijn de mensen 
die doen wat de Bijbel ons leert.
Als je de Here Jezus gaat navolgen, dan 
ga je met zijn ogen naar mensen kijken. 
En dan kan het gebeuren dat Hij je leidt 
naar iemand die behoefte heeft aan 
jou als vriend of vriendin, omdat hij of 
zij het ergens moeilijk mee heeft. 
Vanuit die houding kun je vriendschap 
krijgen met heel interessante kinderen. 
Kinderen die heel anders leven dan jij 

gewend bent. Je leven zal er enorm 
door worden verrijkt.

 Tip
Wil je meer weten over 
moeder Teresa, bekijk dan 
www.weekvangebed.nl/teresa 

 Gebed

>> Bid dat Jezus je mensen laat zien 
die jouw hulp kunnen gebruiken, 
en dat je de moed hebt om dan ook 
iets voor hen te doen.

>> Dank de Here God dat Hij ziet 
wat voor anderen verborgen is. 
Niets van wat jij voor anderen doet 
blijft voor Hem onopgemerkt.
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Woensdag 

24
januari Zie jij de 

vreemdeling?

Wat zou jij doen? Je bent buiten  
aan het spelen met je vrienden en  
er komt een jongen bij jullie staan. 
Hij wil met jullie meespelen.  
Hij spreekt geen Nederlands… wat nu?

‘Toevallig kwam er een priester langs. 
Hij zag de man wel liggen, maar hij liep 

hem voorbij aan de overkant van de 
weg.’

Lucas 10, vers 31

 Lees in je Bijbel Jesaja 56, 
 vers 3-7

   Zijn alle mensen, ook vreemde-
 lingen, welkom bij God?

Weet jij wat een vreemdeling is? Het is 
iemand die niet uit Nederland komt of 
uit de plaats waar jij woont. Een 
onbekende, iemand die niet bij jouw 
groepje vrienden hoort. Nu leert God 
ons dat vreemdelingen ook bij Hem 
mogen komen. Het maakt voor Hem 
namelijk niet uit of je een jongen of een 
meisje bent, welke huidskleur je hebt 
en wat voor kleren je draagt. Je bent 
welkom en Hij houdt van jou. Zo wil 
God dat we ook met elkaar omgaan. 
Dat iedereen mee mag spelen of wordt 
geholpen als diegene hulp nodig heeft. 
Wil jij dat doen voor God? Hij zal je
erbij helpen. Dan hoef je niet te worden 
zoals de priester, die voorbijliep aan de 
gewonde man!

 Tip
Kijk eens om je heen als je buiten 
speelt. Zie jij iemand die je niet 
kent die je zou kunnen vragen 
om mee te doen? 

 Lied
Luister naar het lied ‘Houd vol’, 
www.weekvangebed.nl/houdvol 
Opwekking 798.

 Gebed

>> Dank God dat jij en alle andere 
mensen welkom zijn bij Hem.

>> Bid God dat Hij je helpt om uit te 
kijken naar kinderen die mee 
zouden willen spelen. 

>> Bid God dat we in de wereld niet 
naar elkaar kijken als vreemde-
lingen, maar dat we als kerken en 
als christenen één zullen zijn.



EEUWIGE LEVEN

EZEL

HART

HERBERG

HULPPRIESTER

KRACHT

MEDELIJDEN

MEDEMENS

OLIE

PRIESTER

ROVERS

SAMARITAAN

VERSTAND

WET

WETSLERAAR

WIJN

ZIEL 
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Vul hier de overgebleven letters in:

Jezus zei: 
_  _  _    _  _  _    _  _  _  _  _  _  _  _    _  _  _   

_  _  _    _  _    _  _  _  _  _  _  _  _  _  _

Woordzoeker
bij Lucas 10, vers 25-37

Streep de woorden door in de puzzel

N D S N E M E D E M O R

Z E P R I E S T E R E E

W I V D E A N D V T O S

D E E E O V E R S T A A

N A T L L L O E N M N G

A W E S IJ E I R A T R W

T A IJ D L R G R L E S E

S D E N P E I I B E L T

R N S P T T R R W A E O

E M L R A A E A R U Z L

V U A A I H T A A A E I

H H N K R A C H T R N E
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Donderdag 

25
januari Wat kun jij doen 

voor een ander?

Joris ploft aan tafel. Straks gaat hij 
naar school. Zijn boterham met 
hagelslag ligt al klaar, mama heeft 
hem gesmeerd. Lekker! Fijn dat 
mama zo goed voor hem zorgt.

Daarom ging hij naar hem toe. 
Hij verzorgde de wonden van de man 

met olie en wijn. 
En hij deed er verband om.

Lucas 10, vers 34a

 Lees in je Bijbel Psalm 104,
 vers 14,15 en 27-30

   Wat leer je in deze tekst over God?
En wat zegt het over het eten 
dat elke dag op jouw bord ligt?

Zonder eten en drinken kunnen wij niet. 
God zorgt voor ons. We hebben gelezen 
dat Hij ervoor zorgt dat we te eten en te 
drinken krijgen. Hij vraagt van ons dat 
wij voor anderen zorgen. In het verhaal 
over de goede Samaritaan leren we van 
de Here Jezus hoe dat eruit kan zien. 
Als je ziet dat iemand verdrietig is, alleen 
is of hulp nodig heeft, wat doe je dan? 
We kijken niet de andere kant op, maar 
denken na of we iets kunnen doen.
En kun je iets doen? Dan kom je in actie! 

 Tip
Wie ken jij voor wie je zou kunnen 
zorgen? En hoe ziet dat er dan uit? 
Wat doe je dan, of juist niet? 

Bedenk iemand voor wie je graag 
iets zou willen doen. Als je dat dan 
gedaan hebt, kun je er thuis over 
vertellen. Hoe was het om voor 
deze persoon te zorgen?

 Lied
Zing een vrolijk liedje: ‘Ik vind 
het fijn om jou te helpen.’ Je kunt 
het beluisteren op 
www.weekvangebed.nl/helpen

 Gebed

>> Dank God voor mensen om je heen 
die goed voor je zorgen. Noem hun 
namen.

>> Bid ook voor mensen van wie je 
weet dat het niet goed met ze gaat. 
Kun je namen noemen?

>> Ik dank de Heer vanuit het diepst 
van mijn hart. Heer, mijn God, U 
bent machtig! Alles rondom U is 
stralend en mooi Ik dank de Heer 
vanuit het diepst van mijn hart. 
Halleluja! (Psalm 104, vers 1 en 35b)
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Vrijdag 

26
januari

Gastvrij zijn

A ls je moe bent van een reis, is het 
fijn als je ergens langskomt en  
een glas sap en een koekje krijgt. 
Heerlijk, toch?

Toen zette hij de man op zijn eigen  
ezel en bracht hem naar een herberg. 

Daar zorgde hij voor hem. 
Lucas 10, vers 34b 

 Lees in je Bijbel Genesis 18, 
 vers 4-5

   Wat vind je van de actie van 
 Abraham?

In de tijd van Abraham duurde een  
reis vaak dagen. Je moest af en toe wel 
ergens uitrusten. Alleen, de reizigers 
waren niet overal welkom. Abraham  
is wel blij om de reizigers te zien.  
Hij helpt ze. Abraham leert ons om  
gastvrij te zijn.
Bij God is iedereen welkom. Zo moet 
het ook zijn in zijn huis hier op aarde, 
de kerk. De kerk, dat zijn wij samen. 
Iedereen kan een helpende hand 
bieden aan mensen die hulp nodig 
hebben. Om uit te rusten als ze licha-
melijk moe zijn, of als hun denken en 
gevoelens tot rust moeten komen. 
In de kerk, in de aanwezigheid van 
Jezus, ontvangen mensen alle hulp en 
rust die ze nodig hebben. Zoals de 
Samaritaan de gewonde man naar een 
herberg brengt. Jij kunt ook helpen  
met een klein gebaar. 

 Tip
Maak thuis wat koekjes en deel ze 
uit aan gasten thuis of bij de kerk. 
Wees lekker gastvrij. 

 Lied
Luister naar of zing mee met 
‘Ik zorg voor jou’, 
www.weekvangebed.nl/
ikzorgvoorjou van Opwekking 
Kids 293.

 Gebed

Lieve God, ik bid dat U ons helpt dat:
>> we iedere dag een helpende hand 

mogen zijn voor elkaar. Dat we 
voor elkaar kunnen zorgen, zoals 
U voor ons zorgt. 

>> wij blij kunnen zijn als wij met 
anderen delen wat wij hebben, 
en zo de liefde van Jezus tonen.

>> de kerken op de wereld een plek 
mogen zijn waar iedereen hulp en 
rust kan ontvangen.
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Zaterdag 

27
januari Ben jij een 

medemens?

Een klasgenoot kan een week niet 
naar school komen. Jij vindt die jongen 
helemaal niet zo aardig. Maar ja,   
hij heeft zijn schoolboeken nodig om 
bij te blijven en hij woont toevallig 
bij jou om de hoek. Welk smoesje ga 
je verzinnen om onder dit klusje uit 
te komen?

Toen vroeg Jezus: ‘Wat denk je? 
Wie was de medemens van de man 
die overvallen werd? De priester, 

de hulppriester of de Samaritaan?’ 
Lucas 10, vers 36

 Lees in je Bijbel Filippenzen 2, 
 vers 1-5

    Wat schrijft Paulus over hoe 
christenen met elkaar mogen 
omgaan?

Hoe kun je een medemens zijn of 
worden voor iemand? Paulus schrijft 
daarover in deze brief: dat je niet alleen 
aan jezelf moet denken met wat je hebt 
en wat je doet. Denk altijd dat de ander 
belangrijker is dan jij, dan zul je ande-
ren ook helpen als dat nodig is. Jezus 
deed het ook zo – Hij was misschien  
wel eens moe, maar toch stuurde Hij 
niemand weg die zijn hulp nodig had. 
Jezus zei nooit: ‘Ik heb nu geen tijd of  
Ik heb geen zin.’ 
Je hoeft geen Superman of -vrouw te 
zijn. Net als die Samaritaan kom je 
soms iemand tegen voor wie jij iets  
kunt betekenen. En als het jou niet lukt,  

kun je iemand anders vragen of die kan 
helpen. De vraag is alleen: wil jij die 
medemens zijn?

 Tip
Bekijk het filmpje www.weekvan-
gebed.nl/behulpzaam en bedenk 
wat jij zou doen in zo’n situatie.

 Gebed

>> Denk aan mensen die net als de 
priester en leviet voorbijlopen aan 
mensen in nood. Bid dat God hun 
hart met liefde en ontferming zal 
vullen, zoals het hart van de 
Samaritaan.

>> Bid dat jij jezelf niet steeds op de 
eerste plaats zult stellen, maar dat 
je anderen net zo belangrijk gaat 
vinden als jezelf.

>> Dank God voor de kerken in de 
wereld, dat het plekken mogen zijn 
waar mensen echt het voorbeeld 
van Jezus leren volgen.
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Zondag 

28
januariEnthousiasme 

gezocht!

Je vriendin was zo enthousiast over 
dat spel, dat jij het ook meteen hebt 
gekocht! Als iemand vol vuur iets ver- 
telt, dan werkt dat heel aanstekelijk. 
Zo mag jij ook vol vuur zijn over je 
geloof. De heilige Geest helpt je 
hierbij. Laat maar merken dat jij blij 
bent met God, zodat anderen ook 
enthousiast worden…

‘Toen zei Jezus: ‘Doe dan voortaan net 
zoals de Samaritaan.’

Lucas 10, vers 37b

 Lees in je Bijbel Romeinen 12,
 vers 9 tot 13

   Geloof, hoop en liefde. Wat zegt 
Paulus hier over de liefde en de 
hoop?

Paulus schrijft dat de heilige Geest jou 
helpt om enthousiast te worden over 
God! Het woord ‘enthousiasme’ komt 
van twee Griekse woorden: en theou. 
Dat betekent: God woont in jou,  
je bent vol van Hem! Je kunt in een 
gebed vertellen hoe blij je bent met  
God of een lied zingen voor God. Je 
kunt je enthousiast inzetten voor een 
goed doel of gastvrij zijn voor andere 
mensen. Net als de barmhartige Samari- 
taan zorgde voor zijn naaste. Hij was
vol liefde en deelde hier enthousiast 
van uit.
Ben jij deze week enthousiast geworden 
om anderen lief te hebben en voor hen 
te bidden? Ga zo door!

 Tip
Bekijk het filmpje of doe het proefje 
zelf: www.weekvangebed.nl/
proefje. Glas halfvol met cola.  
Ben jij soms ook een beetje ‘halfvol 
geloof’? Het is ook best lastig om 
altijd te geloven en te weten dat je 
blij en enthousiast mag zijn over 
God. Pak een schep zout. Weet je 
wat er gebeurt als de Geest van 
Jezus in jouw leven gaat werken? 
Doe het zout in het glas. Het borrelt 
en overstroomt. Zo zorgt de heilige 
Geest ervoor dat je enthousiast 
bent voor God.

 Gebed

>> God, U vraagt van de kerk om 
enthousiast te zijn over ons geloof. 
Leer ons om naar anderen Gods 
liefde uit te stralen en voor hen te 
zorgen.

>> Ik dank U dat uw Geest mij helpt 
om enthousiast te blijven, juist als 
ik het moeilijk vind. Hij geeft mij 
moed om door te gaan en vol te 
houden in het geloof.

>> Help mij om van uw liefde uit te 
delen. Een glimlach, luisterend oor 
of een knuffel... Het kost niks, 
maar laat zoveel van uw liefde zien!



Deze week word jij uitgenodigd  
om te bidden! Waarom? 
 
Omdat we als christenen voor  
elkaar en voor alle mensen op de 
wereld het goede willen doen en 
barmhartig willen zijn. 
Dat kunnen we niet zonder  
Gods hulp. 
 
Samen mogen we God om hulp 
vragen en Hem danken voor de  
goede dingen die Hij doet.  
Ben je ongeveer 9-12 jaar? 
En doe je (weer) mee?
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