
ORDE VAN DE VESPER 

 

op zondag 14 april 2024 om 18.30 uur 

in de Regenboog te Nijverdal 

 

 

‘de vreemdelingen herbergen’ 

 

 
 

voorganger: ds. Jan Dirk Wassenaar 

liturg: Dieneke van Hoegee 

organist: Henk de Gooijer 

m.m.v. de cantorij o.l.v. Adrie Heerdink-van Buren 

 

 

Woord van welkom en afkondigingen 

 

Orgelspel 

 

Stilte 

 

Lied: Ps. 146: 1 en 2 (allen), 3 (cantorij), 4 en 5 (allen) 

 

Openingsvers en Lofprijzing [NLB p. 497] 

 



Lied: 1007: 1 en 2 (cantorij), 3 (allen), 4 (cantorij), 5 (allen), 6 (cantorij), 7 (allen)  

 

Psalmengebed: 

Voorganger: ‘Haast U, o Heer, tot mijn hulp...’ 

Allen: ‘… en wees tot mijn redding gereed.’ 

                 

Schriftlezing: Hebreeën 13: 1-3   

 

Lied: ‘Ontheemden, vluchtelingen’ 

 

Meditatie 

 

Canticum: Lied 158b (eerste keer cantorij, tweede keer allen) 

                                                             

Gebeden: 

- Gebedsaanhef [NLB, p. 498] 

- ‘Onze Vader’ 

- Voorbede 

- Gebedsstilte 

- Avondgebed 

- Zegenbede met acclamatie (staande) [NLB, p. 498] 

 

Lied: 973: 1 (cantorij), 2 (allen), 3 (cantorij), 4 (allen) (staande) 

 

Orgelspel 
 

 

Tekst ‘Ontheemden, vluchtelingen’ 

 

1. Een lange rij van mensen, 

bij duizenden gevlucht 

naar verre vreemde grenzen, 

naar veiligheid en rust. 

Een leeg gezicht gaat leven 

van man en vrouw en kind 

waar noodhulp wordt gegeven, 

Gods lange adem wint. 

2. Bij rampen en conflicten, 

bij pijn een sprankje hoop 

met tenten, dekens, voedsel, 

als een infuus in nood. 

Zal ooit fragiele vrede 

bestaan door overleg? 

is ooit het leed geleden? 

God, geef een nieuwe weg. 

 

3. Geschiedenis van mensen 

zo vaak geschiedenis 



van wreedheid en ellende, 

Heer, mensenliefde is 

vervulling van uw opdracht, 

vertaling van uw woord, 

waar via hulp en opvang 

U zelf voor mensen zorgt. 

 

4. Hun tranen zijn gestorven, 

maar U hebt ze geteld, 

al wat is omgezworven, 

hebt U te boek gesteld. 

Ontheemden, vluchtelingen, 

ze blijven nog bestaan. 

We bidden om ontferming, 

Heer God, blijf met ons gaan. 

 


